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			De kracht van de Heilige Geest

			‘De kracht van de Heilige Geest.’
(Romeinen 15:13)

			Kracht is het bijzondere voorrecht van God dat aan Hem eigen is, en alleen aan God behoort dit voorrecht toe. ‘Ik heb dit tweemaal gehoord: dat de kracht van God is.’ (Ps. 62:12, Eng. vert.) God is God en Hem behoort de kracht toe. Ook als Hij een deel ervan aan Zijn schepselen afstaat, is het toch nog steeds Zijn kracht. De zon is ‘als een bruidegom, die zijn slaapkamer uitgaat; hij is vrolijk als een held om het pad te lopen.’ (Ps. 19:6) Toch heeft hij niet de kracht om zijn omloop te volbrengen als God hem niet stuurt. De sterren reizen langs hun baan en niets kan ze stoppen. Toch hebben zij geen macht of sterkte buiten de kracht waarmee God ze dagelijks doordringt. De verheven aartsengel naast Gods troon overtreft een komeet in lichtgloed. Hij is een van degenen die uitblinken in sterkte en die horen hoe God met Zijn eigen stem bevelen geeft. Toch heeft hij geen macht buiten de macht die zijn Schepper hem geeft. De leviathan maakt de zee als een ziedende mengketel, zodat men de watervloed voor zilverwit haar zou houden. (Job 41:22, 23) De behemoth drinkt met één teug de Jordaan leeg en pocht dat hij rivieren kan opsnuiven. (Job 40:23, Eng. vert.) Maar net als al die andere majesteitelijke schepselen die op aarde gevonden worden, danken zij hun sterkte alleen aan Hem Die hun stalen botten en hun koperen pezen vormde.

			Wanneer we dan aan de mens denken, dan geldt: áls hij al macht of kracht heeft, dan is die zo klein en onbeduidend dat we dit nauwelijks zo kunnen noemen. Ja, zelfs wanneer zijn kracht op zijn grootst is, als hij met zijn scepter zwaait, legers aanvoert en over volkeren heerst, dan behoort die kracht nog steeds aan God toe en is de tekst waar: ‘Ik heb dit tweemaal gehoord; dat de kracht van God is.’

			Dit privilege van God, dat uitsluitend aan Hem toebehoort, treffen we bij elk van de drie Personen van de verheven Drie-eenheid aan. De Vader heeft kracht, want door Zijn woord werden de hemelen met hun legers gemaakt. Door Zijn sterkte worden alle dingen in stand gehouden en door Hem komen zij tot hun bestemming. De Zoon heeft kracht, want net als de Vader is Hij de Schepper van alle dingen: ‘Zonder Hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is’ (Joh. 1:3), en: ‘Alle dingen bestaan tezamen door Hem.’ (Kol. 1:17)

			Ook de Heilige Geest heeft kracht. Over deze kracht van de Heilige Geest zal ik deze morgen spreken. 

			Ik hoop dat u een praktisch voorbeeld van die kracht zult vinden in uw eigen hart. Dat zal gebeuren wanneer u ervaart dat de invloed van de Heilige Geest op mij wordt uitgestort, zodat ik de woorden van de levende God tot uw ziel spreek! En ik hoop dat die invloed van de Heilige Geest u geschonken wordt, zodat u de gevolgen ervan in uw eigen geest ervaart.

			Vanmorgen zullen wij op drie verschillende manieren naar de kracht van de Heilige Geest kijken. Allereerst naar de uiterlijke en zichtbare tekenen van deze kracht, ten tweede naar de innerlijke en geestelijke openbaring ervan en ten derde naar de toekomstige werken die van de kracht van de Heilige Geest verwacht kunnen worden. 

			Ik vertrouw erop dat de kracht van de Geest u zodoende duidelijk voorgesteld zal worden. 

			I. Allereerst zullen wij kijken naar de kracht van de Geest in de uiterlijke en zichtbare tekenen daarvan. De kracht van de Geest heeft niet gesluimerd, maar heeft zichzelf doen gelden. Er is al veel door de Geest van God gedaan, veel meer dan enig wezen bereiken kan dat niet de oneindige, eeuwige, almachtige Jehova is – van Wie de Heilige Geest een Persoon is. De uiterlijke en duidelijk zichtbare tekenen van de kracht van de Geest bestaan uit vier werken: werken van de schepping, werken van de opstanding, werken van de bevestiging of van het getuigenis en werken van de genade. Over elk van deze werken zal ik heel kort iets zeggen.

			1. Allereerst heeft de Geest Zijn almachtige kracht in scheppingswerken getoond, want soms, hoewel niet vaak, wordt de schepping in de Schrift net zo goed aan de Heilige Geest als aan de Vader en de Zoon toegeschreven. De schepping van de hemel boven ons wordt het werk van Gods Geest genoemd. Als ik u naar Job 26:13 verwijs, kunt u dat dadelijk zien: ‘Door Zijn Geest heeft Hij de hemelen versierd; Zijn hand heeft de kromme slang gevormd.’ (Eng. vert.) Hier wordt gezegd dat alle sterren aan de hemel daarboven door de Geest geplaatst zijn en één sterrenstelsel in het bijzonder, ‘de kromme slang’ genoemd, wordt nadrukkelijk als het werk van Zijn handen aangewezen. Hij maakt de banden van Orion los, bindt de liefelijkheden van het Zevengesternte vast en leidt de Wagen met zijn kinderen. Hij maakte al de sterren die aan de hemel schijnen. De hemelen werden door Zijn handen versierd en door Zijn macht vormde Hij de kromme slang.

			Zo is het ook met de scheppingsdaden die nog steeds in de wereld plaatsvinden, zoals het voortbrengen van de mens en van dieren, hun geboorte en voortplanting. Die worden ook aan de Heilige Geest toegeschreven. Als u in Psalm 104 kijkt, leest u in het 29e vers: ‘Verbergt U Uw aangezicht, zij worden verschrikt, neemt U hun adem weg, zij sterven en keren terug tot stof. Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het gelaat van de aarde.’ Zo blijkt dus dat de schepping van elk mens het werk van de Geest is. Ook blijkt dat aan de kracht van de Geest net zo goed de schepping van alles wat leeft en het bestaan van elk wezen in deze wereld wordt toegeschreven als het eerste versieren van de hemelen of het vormen van de kromme slang. Als u in het eerste hoofdstuk van Genesis wilt kijken, ziet u daar dat de kracht die de Heilige Geest op het heelal uitgeoefend heeft en die een bijzondere uitwerking had, op een meer nauwkeurige manier omschreven wordt. U zult dan ontdekken wat in het bijzonder Zijn werk was. In Genesis 1:2 lezen wij: ‘De aarde was vormeloos en leeg en duisternis lag over de afgrond. En de Geest van God ging over het wateroppervlak.’ (Eng. vert.) Wij weten niet hoe lang geleden deze aardbol geschapen werd. Dat was zeker vele miljoenen jaren voor de tijd van Adam. Onze planeet heeft verschillende stadia van bestaan doorlopen. Er hebben verschillende soorten schepselen die alle door God gemaakt zijn op het aardoppervlak geleefd. 

			Voordat het tijdperk echter aanbrak waarin de mens de voornaamste bewoner en koning van de aarde werd, gaf de Schepper de wereld aan de verwarring over. Hij stond toe dat het vuur in zijn binnenste vanuit de diepte uitbarstte en alle vaste materie versmolt. Zo werden allerlei soorten substanties met elkaar vermengd tot een vaste massa wanorde. De enige naam die de wereld toen krijgen kon, was die van een chaotische massa materie. Wat die massa worden zou, was niet te raden of vast te stellen. Hij was totaal vormeloos en leeg. Duisternis lag over de afgrond. 

			De Geest kwam en terwijl Hij Zijn brede vleugels over de aarde uitspreidde, gebood Hij de duisternis te verdwijnen. Toen Hij over die massa ging, gingen alle verschillende delen van de materie naar hun plaats. Toen was de aarde niet langer ‘vormeloos en leeg.’ Net als zijn zusterplaneten werd hij rond en bewoog, terwijl hij God de hoogste lof toezong. Niet dissonerend, zoals eerst, maar als een grote noot op de onmetelijke toonladder van de schepping. Milton beschrijft dit werk van de Geest heel mooi als hij vertelt hoe Hij orde uit wanorde tevoorschijn te bracht toen de Koning der heerlijkheid met Zijn krachtige Woord en Geest kwam om nieuwe werelden te scheppen:

			(…) Staande
op ’s hemels grond, vanaf de rand, zag men
het mateloze diep, wild als een zee,
duister en zwalpend, opgewoeld van onder
door furieuze stormen en door golven
die hoog als bergen reikten naar de hemel,
waardoor zijn pool haast met zijn kern versmolt.
‘Troebele zee, kalmeer; vind vrede, afgrond’,
zei het alscheppend Woord, ‘eindig uw strijd.’
Maar op de stille waters
spreidde Gods Geest broedend Zijn vleugels uit
goot in de vloeibare massa levenswarmte

			en levenskracht.1

			Hier ziet u dus wat de kracht van de Geest is. Als wij toen die aarde, die helemaal in wanorde lag, hadden kunnen zien, dan hadden we gezegd: ‘Wie kan hier nu een wereld van maken?’ Het antwoord zou zijn: ‘De kracht van de Geest kan dat. Door eenvoudigweg Zijn vleugels, lijkend op die van een duif, uit te spreiden, kan Hij ervoor zorgen dat alle dingen samenkomen. Op de plek waar Hij dat doet, zal er orde heersen waar eerst niets dan wanorde was.’

			Toch is dit nog niet alles wat de kracht van de Geest kan doen. Wij hebben enkele van Zijn scheppingswerken gezien. Maar de Heilige Geest was bij een speciale aangelegenheid van de schepping op een bijzondere manier betrokken, namelijk bij de vorming van het lichaam van onze Heere Jezus Christus. Onze Heere Jezus Christus werd uit een vrouw geboren, in gedaante aan het zondige vlees gelijk. Toch was de kracht die Hem verwekte geheel en al die van God de Heilige Geest, zoals de Schrift zegt: ‘De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.’ (Luk. 1:35) Hij werd, zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis zegt, ontvangen van de Heilige Geest. ‘Het Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genoemd worden.’ (Luk. 1:35) Het lichaam van de Heere Jezus Christus was een meesterwerk van de Heilige Geest.

			Ik denk dat Zijn lichaam alle andere in schoonheid overtroffen heeft. Hij moet op dat van de eerste mens geleken hebben, het moet het model geweest zijn van wat het lichaam in de hemel zijn zal als het in alle heerlijkheid zijn glans verspreidt. De Geest vormde Zijn lichaam in al zijn schoonheid en volmaaktheid. In Zijn boek waren al de leden ervan opgeschreven toen er nog geen ervan was. Hij maakte en vormde Hem. Hier zien we opnieuw een voorbeeld van de scheppende kracht van de Geest.

			2. Een tweede openbaring van de kracht van de Heilige Geest vinden we in de opstanding van de Heere Jezus Christus. Als u ooit dit onderwerp bestudeerd heeft, heeft het u misschien nogal verbaasd dat de opstanding van Christus soms aan Hemzelf toegeschreven wordt. Door Zijn eigen kracht en goddelijke natuur konden de banden van de dood Hem niet vasthouden. Net zoals Hij Zijn leven gewillig afgelegde, had Hij ook de kracht om het weer op te nemen. In een ander gedeelte van de Schrift leest u dat de opstanding aan God de Vader toegeschreven wordt: ‘Hij heeft Hem uit de doden opgewekt’ (Hand. 13:34), ‘Hem heeft God de Vader verhoogd’ (Hand. 5:31, Eng. vert.), en er zijn vele andere gedeelten met dezelfde strekking. Maar nogmaals, in de Schrift wordt ook gezegd dat Jezus Christus door de Heilige Geest opgestaan is.

			Nu zijn al deze dingen tegelijkertijd waar. Door de Vader stond Hij op omdat de Vader zei: ‘Maak de Gevangene los, laat Hem gaan. Aan de gerechtigheid is voldaan. Mijn wet eist niet langer genoegdoening. De wraak is voltrokken. Laat Hem gaan.’ Hier liet Hij een officiële boodschap uitgaan die Jezus uit het graf verloste.

			Door Zijn eigen majesteit en kracht stond Hij op omdat Hij het recht had om uit het graf te komen, en dat voelde Hij. Daarom scheurden de banden van de dood. Zij konden Hem niet langer vasthouden.

			Maar door de Geest stond Hij op voor wat betreft de kracht die Zijn sterfelijk lichaam ontving, de kracht waardoor Zijn lichaam uit het graf opstond, waarin Hij drie dagen en nachten gelegen had. Als u hier het bewijs van hebben wilt, moet u uw Bijbel opnieuw openen in 1 Petrus 3:18: ‘Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest.’

			Een ander bewijs hiervoor kunt u vinden in Romeinen 8:11 Overigens, soms houd ik ervan om veel Bijbelteksten te gebruiken. Ik denk dat het een grote fout van christenen is dat zij de Schrift niet genoeg onderzoeken. Als zij het nergens anders doen, zal ik ervoor zorgen dat zij hier de Schrift doorzoeken. Romeinen 8:11 zegt: ‘En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.’

			De opstanding van Christus werd dus ook door de kracht van de Geest bewerkstelligd. Hier treffen we een indrukwekkend voorbeeld van Zijn almacht aan. Als u net als de engelen het graf van Jezus had kunnen betreden en Zijn slapend lichaam had kunnen zien, had u het net zo koud als elk ander lijk aangetroffen. Tilt u Zijn hand op, dan valt hij terug langs Zijn lichaam. Kijk naar Zijn ogen. Die zijn gebroken. De dood heeft hier een aanval gedaan die het leven wel vernietigd moet hebben. Kijk naar Zijn handen. Daar stroomt geen bloed meer doorheen. Zij zijn koud en bewegingsloos.

			Kan dat lichaam weer gaan leven? Kan het weer opspringen? Ja. Dit lichaam is tot een toonbeeld van de macht van de Geest geworden. Want toen de kracht van de Geest over Hem kwam, was het bij Hem net als bij de dorre beenderen in de vallei: Hij verrees in Zijn goddelijke majesteit, zo schitterend en stralend dat de wachters verbijsterd wegvluchtten. Ja, Hij verrees om niet meer te sterven, maar om eeuwig te leven, de Koning der koningen en de Vorst van de koningen der aarde.

			3. De derde soort van de werken van de Heilige Geest die Zijn kracht op zo’n wonderlijke wijze getoond hebben, zijn de werken waarin Hij Gods werk bevestigt. Ik bedoel hiermee de werken waarin Hij getuigt. Toen Jezus Christus uit het water van de doop van de rivier de Jordaan opkwam, daalde de Heilige Geest als een duif op Hem neer en verkondigde dat Hij Gods geliefde Zoon was. Dat betitel ik als een werk waarin de Heilige Geest Gods werk bevestigt. Toen Jezus Christus later de doden opwekte, toen Hij de melaatse genas, toen Hij tot de ziekten sprak zodat zij in allerijl wegvluchtten, toen de demonen zich uit de bezetenen in duizenden varkens haastten, werd dit alles door de kracht van de Geest gedaan. De Geest woonde zonder mate in Jezus en al deze wonderen werden door die kracht gedaan. Dat waren werken waarmee de Heilige Geest Gods werk bevestigde. 

			U zult wel weten wat voor een machtige bevestiging de Heilige Geest gaf nadat Jezus Christus was opgevaren. Toen kwam Hij als een geweldige windvlaag over de apostelen die bijeenvergaderd waren en tongen als van vuur verspreidden zich en zetten zich op eenieder van hen. U zult wel weten dat Hij hun bediening bevestigde door hen in andere talen te laten spreken, zoals Hij hun gaf uit te spreken. U weet wel welke wonderdaden door hen volbracht zijn en hoe zij onderwijs gaven, hoe Petrus Dorcas opwekte en hoe hij Eutychus de levensadem weer inblies en dat zowel door de apostelen als door hun Meester grote daden volbracht werden, zodat er machtige tekenen en wonderen door de Heilige Geest gedaan werden en velen daardoor geloofden. Wie zal na al deze dingen nog aan de kracht van de Heilige Geest twijfelen?

			Wat zullen de socinianen2, die het bestaan en de Persoonlijkheid van de Heilige Geest ontkennen, doen als wij met hen over schepping, opstanding en over de bevestiging van Gods werk spreken? Ze moeten wel lijnrecht tegen de Schrift ingaan. Maar let op: de Schrift is als een steen waarvoor geldt dat iemand innerlijk verbroken wordt als hij erover valt. Als deze steen echter op de mens valt, wat gebeurt als de mens hem weerstaat, dan zal hij hem tot stof vermalen. De Heilige Geest heeft almachtige kracht. Het is de kracht van God.

			4. Als wij nog een uiterlijk en zichtbaar teken van de kracht van de Geest willen hebben, kunnen wij naar de werken van de genade kijken. Zie daar een stad waarin een waarzegger de touwtjes in handen heeft. Hij heeft zichzelf voor een groot man uitgegeven. Filippus komt in die stad en preekt daar het Woord van God. Onmiddellijk verliest Simon de tovenaar zijn kracht. Hijzelf zoekt ernaar de kracht van de Geest te ontvangen en hij verbeeldt zich dat deze met geld gekocht kan worden. 

			Kijk eens, in de moderne tijd, naar een land waar de bewoners in armoedige hutjes leven. Ze voeden zich met reptielen en met de minste schepselen. Observeer hen eens als ze voor hun afgoden buigen en hun valse goden aanbidden. Ze zijn zo verzonken in bijgeloof, zo gedegradeerd en ontaard dat het de vraag is of zij wel een ziel hebben. Zie hoe Moffat3 daarheen gaat met het Woord van God in zijn hand. Hoor hem preken zoals de Geest het hem geeft uit te spreken en zie hoe de Geest het Woord krachtig laat zijn. Zij gooien hun afgoden weg. Zij haten en verafschuwen hun vroegere lusten. Zij bouwen huizen om in te wonen. Zij gaan zich kleden en komen bij hun volle verstand. Zij breken hun bogen en slaan hun speren in stukken. De onbeschaafden worden beschaafd, de wilde wordt welgemanierd. Hij die niets wist, begint de Schrift te lezen. Zo geeft God via de monden van de Hottentotten getuigenis van de kracht van Zijn machtige Geest.

			Neem een gezin uit deze stad waarvan de vader een dronkaard is. Wij zouden u naar veel van zulke gezinnen kunnen meenemen. Hij is een van de meest hopeloze figuren. Als u hem in zijn dwaasheid ziet, zou u net zo goed een loslopende tijger kunnen ontmoeten als zo iemand. Hij ziet eruit alsof hij iemand die hem beledigt in stukken zou kunnen scheuren. Kijk eens naar zijn vrouw. Zij heeft ook een behoorlijk temperament. Als hij haar slecht behandelt, weet zij zich wel te verzetten. Dat huis heeft al heel wat ruzies gezien en de buurt is dikwijls verstoord door het lawaai dat daar gemaakt werd. En zie die arme kleine kinderen eens halfnaakt in hun vodden, de arme, ongeschoolde wezentjes.

			Ongeschoold, zei ik? Zij zijn wel degelijk geschoold en goed ook, maar dan in de school van de duivel. Zij groeien op om erfgenamen van de verdoemenis te zijn. Maar dan wordt er iemand die door God met Zijn Geest gezegend is naar dat huis geleid. Het kan best zijn dat hij slechts een nederige stadsevangelist is, maar hij zegt tegen zo iemand: ‘Kom toch, luister naar de stem van God.’ Of het nu door hem komt of door de preek van een dominee, het Woord van God, dat snel en krachtig is, verbreekt het hart van de zondaar. Over zijn wangen rollen tranen zoals nooit tevoren. Hij beeft en trilt. De sterke man buigt neer, de machtige man huivert en de knieën die nog nooit geknikt hebben, beginnen tegen elkaar aan te slaan. Het hart dat ooit nergens voor terugdeinsde, begint nu voor de kracht van de Geest te beven. Hij is nu bereid zichzelf te verootmoedigen, hij buigt zijn knieën, terwijl zijn lippen het gebed van een kind uitspreken. Het is het gebed van een kind, maar wel van een kind van God. Hij wordt een ander mens. Merk eens hoe zijn huis vernieuwd wordt! Die vrouw van hem wordt een fatsoenlijke huisvrouw. De kinderen zijn de kroon op het huis. Te zijner tijd groeien zij op als olijftakken rond zijn tafel en versieren ze zijn huis als gepolijste stenen. Loop het huis maar voorbij: geen lawaai, geen ruzies, maar de liederen van Sion. Kijk eens naar hem: geen dronken gefuif meer, hij heeft zijn laatste glas leeggedronken. De drank heeft hij afgezworen. Hij nadert nu tot God en is Zijn dienstknecht. Nu zult u daar te middernacht geen dronken gelal meer horen. Mocht u daar een geluid horen, dan is het de klank van een plechtige lofzang tot God. 

			Wel, bestaat er dan zoiets als de kracht van de Geest? Ja! Deze mensen moeten er getuige van zijn geweest en hem hebben waargenomen.

			Ik ken een plaats die ooit een van de meest goddeloze plekken van Engeland was, een dorp dat door dronkenschap en losbandigheid van de ergste soort overspoeld werd. Voor een eerzame reiziger was het bijna onmogelijk om in een openbare gelegenheid te komen zonder door een godslastering gekweld te worden. Het was een plaats die bekendstond vanwege de opruiers en rovers. Een man die de hele groep aanvoerde, luisterde naar de stem van God. Het hart van die man werd gebroken. Toen het Evangelie gepreekt werd, kwam de hele groep luisteren. Zij zaten daar en leken zoveel ontzag voor de prediker te hebben dat hij wel een god en geen mens leek. Deze mensen werden veranderd en vernieuwd. Eenieder die deze plaats kent, verzekert dat zo’n verandering door niets anders dan door de kracht van de Heilige Geest gewerkt is.

			Laat het Evangelie maar gepreekt worden en de Geest uitgestort worden. U zult zien dat Hij zo’n kracht heeft om het geweten te veranderen, het gedrag te verbeteren, de vernederde te verhogen en de verdorvenheid van een volk te kastijden en te beteugelen, dat u zich erover zult moeten verheugen. Ik zeg u: Niets is vergelijkbaar met de kracht van de Geest. Laat die kracht maar komen en inderdaad, dan kan alles tot stand gebracht worden.

			II. Nu zullen we naar het tweede punt gaan, de innerlijke en geestelijke kracht van de Heilige Geest. De dingen die ik hiervoor besproken heb, kunnen worden waargenomen. Wat ik nu ga bespreken, moet worden ervaren. Niemand zal werkelijk begrijpen wat ik zeg, tenzij hij het zelf ervaren heeft. Wat ik hiervoor heb besproken, moet zelfs de ongelovige toegeven. Van wat ik hiervoor besproken heb, kan zelfs de grootste spotter niet ontkennen: hij spreekt de waarheid. Maar wat nu volgt, zal de een lachend als geestdrijverij bestempelen en de ander zal zeggen dat het maar de verbeelding van onze zieke fantasie is. Wij hebben echter een getuigenis dat vaster is dan alles wat zij zouden kunnen zeggen. Wij hebben een getuige in ons. Wij weten dat het de waarheid is en wij zijn niet bang om over de innerlijke geestelijke kracht van de Geest te spreken. Laten wij twee of drie dingen bespreken waaraan we de innerlijke en geestelijke kracht van de Heilige Geest heel goed kunnen zien en waardoor Hij hoog geprezen wordt.

			1. Allereerst blijkt deze kracht uit het feit dat de Heilige Geest macht4 over het hart van een mens heeft. Nu is een mensenhart erg moeilijk te treffen. Als u het voor een wereldse zaak wilt winnen, zou u dat wel lukken. Een bedrieglijke wereld kan het hart van een mens wel winnen, een beetje goud, wijdverspreide roem en wat geklater van applaus ook. Maar geen enkele predikant kan zelf het hart van een mens inwinnen. Hij kan zijn oren voor zich winnen en maken dat hij luistert. Hij kan zijn ogen voor zich winnen en zorgen dat die op hem gericht blijven. Hij kan de aandacht trekken, maar het hart is heel ongrijpbaar. Ja, het hart is als een vis die het alle Evangelievissers moeilijk maakt om hem te vangen. Soms hebt u hem bijna uit het water getrokken. Hij is echter zo glibberig als een aal, hij glipt u tussen de vingers door en uiteindelijk heeft u hem helemaal niet gevangen. Velen hebben gedacht dat zij een mensenhart gevangen hadden, maar daarin werden ze teleurgesteld. Er is een betere jager voor nodig dan om het hert in de bergen in te halen. Menselijke voeten kunnen er niet bij in de buurt komen. Daar is het te snelvoetig voor. Alleen de Geest heeft macht over het hart van een mens.

			Hebt u ooit geprobeerd hoeveel macht u over het hart van een ander heeft? Als er iemand is die denkt dat een predikant iemand bekeren kan, zou ik willen dat hij het eens probeerde. Laat hem maar eens zondagsschoolonderwijzer worden. Hij gaat naar zijn klas met de beste boeken die er te krijgen zijn. Hij stelt de beste regels op. Rondom zijn geestelijke Sebastopol5  werpt hij een vestingwal op. Hij neemt de beste jongen uit zijn klas en als ik me niet al te erg vergis, zal hij binnen een week moe zijn van zijn pogingen om hem te bekeren. Laat het hem maar eens vier of vijf zondagen proberen. Dan zal hij zeggen: ‘Die knaap is onverbeterlijk.’ Laat hem dan maar eens een ander proberen te bekeren. Hij zal nog een andere jongen moeten proberen en nog één, en nog één, voordat hij erin slagen zal om er eentje te bekeren. Hij zal snel ontdekken dat geldt: ‘Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE.’ (Zach. 4:6)

			Kan een predikant iemand bekeren? Kan hij het hart raken? David zegt: ‘Uw hart is zo vet als smeer.’ (Ps. 119:70, Eng. vert.) Dat is zeker waar en door zoveel smeer komen wij niet heen. Ons zwaard kan het hart niet raken, want het wordt door zoveel vet ingekapseld. Dat hart is harder dan een onderste molensteen. Door een hard hart zijn vele goede zwaarden uit Jeruzalem bot geworden. De punt van het goede zwaard dat God Zijn dienaren in handen gegeven heeft, werd door de mens weggeduwd toen hij tegen het hart van een zondaar gezet werd. Wij kunnen de ziel niet bereiken, maar de Heilige Geest kan dat wel. Mijn Liefste kan Zijn hand uit de opening van de deur trekken en dan wordt mijn binnenste onrustig om Hem. (Vgl. Hoogl. 5:4) Hij kan een besef schenken van vergeving, die gekocht is door het bloed, een besef dat een stenen hart verbreken zal. Hij kan

			Spreken met de Stem die de doden wakker roept,
die de zondaar gebiedt op te staan.
die maakt dat het schuldige geweten vreest
voor de dood die nooit eindigt.

			Hij kan maken dat de donderslagen van de Sinaï gehoord worden. Ja, Hij kan ervoor zorgen dat de lieflijke fluisteringen van Golgotha de ziel binnengaan. Hij heeft macht over het hart van een mens. Ja, het heerlijke bewijs voor de almacht van de Geest is dat Hij heerschappij heeft over het hart.

			2. Maar als er iets is dat nog koppiger is dan het hart, dan is het wel de wil. ‘Heer Koppige Wil’, zoals Bunyan hem in zijn boek ‘De Heilige Oorlog’ noemt, is een kerel die niet snel zal buigen. De wil is, zeker bij sommige mensen, heel koppig, en voor alle mensen geldt: als de wil eenmaal tot tegenwerking geprikkeld is, valt er niets meer met hem te beginnen.

			Iemand gelooft in de vrije wil. Velen dromen van de vrije wil. De vrije wil! Waar zou die ergens gevonden kunnen worden? Ooit was er een vrije wil in het paradijs. Daar maakte de vrije wil er een grote puinhoop van, want hij bedierf het hele paradijs en zorgde ervoor dat Adam de hof uitgezet werd. Eens bestond de vrije wil in de hemel en hij maakte dat de heerlijke aartsengel de hemel uitgezet werd en dat een derde deel van de sterren van de hemel in de afgrond viel. Ik wil niets met de vrije wil te maken hebben – maar ik zal proberen om te kijken of ik een vrije wil in mij heb. En ik ontdek dat er een heb. Een heel vrije wil tot het kwade, maar een heel zwakke wil tot het goede. Ik heb vrije wil in overvloed als ik zondig, maar als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. (Rom. 7:21) Hoe ik dan wat ik zou willen doen daadwerkelijk moet gaan doen, dat ontdek ik niet.

			Toch gaan sommigen prat op de vrije wil. Ik vraag me af of zij die erin geloven soms meer macht over de wil van andere mensen hebben dan ik. Ik weet dat ik daarover geen enkele macht heb. Ik ontdek dat het oude spreekwoord helemaal waar is, dat zegt: ‘Eén man kan een paard naar het water brengen, maar honderd mannen kunnen er nog niet voor zorgen dat het ervan drinkt.’ Ik ontdek dat ik u allen naar het water brengen kan. Ik kan er zelfs nog meer naar het water brengen dan er in deze kerk passen. Maar ik kan er niet voor zorgen dat u van het water gaat drinken. Ik denk dat honderd predikanten er ook niet voor zouden kunnen zorgen dat u gaat drinken. Ik heb de werken van de oude Rowland Hill gelezen, van Whitefield en van verschillende anderen om te zien wat zij deden. Ik kan bij hen echter geen enkel plan ontdekken om uw wil te veranderen. Ik kan u niet overreden. U zult op geen enkele wijze of door geen enkel middel toegeven. Ik denk niet dat er iemand is die macht heeft over de wil van zijn medeschepsel.

			Echter, de Geest van God heeft die macht wel. ‘Ik zal hen zeer gewillig maken op de dag van Mijn kracht.’ (vrije aanhaling Ps. 110:3) De Geest maakt de onwillige zondaar zo gewillig dat hij hevig naar het Evangelie verlangt. Hij die zich eens verzette, haast zich nu naar het kruis. Hij die om Jezus lachte, houdt zich nu aan Zijn genade vast. Hij die eens niet geloven wilde, wordt door de Heilige Geest nu zover gebracht dat hij wel gelooft en dat niet allen gewillig, maar ook geestdriftig. Hij is blij, hij is verheugd om te mogen geloven. Hij verblijdt zich over de klank van Jezus’ Naam en verheugt zich erover om in de weg van Gods bevelen te gaan. De Heilige Geest heeft macht over de wil.

			3. En toch is er iets waarvan ik denk dat dit nog slechter dan de wil is. U zult wel raden wat ik bedoel. De wil is wat moeilijker om te buigen dan het hart, maar er is nog iets dat de ondeugdzaamheid van de wil overtreft, en dat is de verbeelding. Ik hoop dat mijn wil door goddelijke genade bestuurd wordt. Maar ik ben bang dat dit niet altijd voor mijn verbeelding geldt. Zij die een sterke verbeeldingskracht hebben, weten hoe moeilijk die onder controle te houden is. U kunt haar niet weerstaan. Zij breekt door de teugels heen. U zult haar nooit kunnen besturen. Soms stijgt de verbeelding met zo’n kracht naar God omhoog dat adelaarsvleugels haar niet kunnen verslaan. Soms heeft zij zo’n macht dat zij de Koning in Zijn schoonheid bijna kan zien, net als het land dat heel ver weg ligt. Wat mij betreft, mijn verbeelding tilt mij soms over de ijzeren poorten en door dat oneindig onbekende heen naar de paarlen poorten, waar ze de verheerlijkte heiligen waarneemt.

			Maar als zij tot veel in staat is naar de ene kant, is ze dat ook naar de andere kant. Want mijn verbeelding heeft mij ook naar beneden meegenomen, naar de afgrijselijkste krotten en riolen van de aarde. Ze heeft me gedachten gegeven die zo vreselijk waren; ik kon ze niet vermijden en tegelijk werd ik er diep door verschrikt. Deze gedachten komen op. Juist als ik me in de heiligste gesteldheid voel, het meest toegewijd aan God en het meest ernstig in gebed, juist dan gebeurt het vaak dat deze plaag op het allerergst uitbreekt. 

			Maar ik verheug mij en denk aan één ding: dat ik het kan uitschreeuwen als deze verbeelding mij treft. Ik weet dat er in het boek Leviticus staat dat het leven van een meisje dat kwaad aangedaan werd terwijl ze tijdens die boze daad luid protesteerde, gespaard moest blijven. Zo is het ook met de christen. Als hij het uitschreeuwt, is er hoop. Kunt u uw verbeelding aan banden leggen? Nee, maar de kracht van de Heilige Geest kan dat wel. Dat zal Hij doen. Uiteindelijk doet Hij dat, zelfs nog terwijl u op deze aarde bent.

			III. Maar het laatste punt is de toekomstige uitwerking en het verlangde resultaat van de kracht van de Geest. Want hoewel de Heilige Geest al zoveel gedaan heeft, kan Hij niet zeggen: ‘Het is volbracht.’ Jezus Christus kon over Zijn eigen werk uitroepen: ‘Het is volbracht.’ Maar dat kan de Heilige Geest niet zeggen. Hij moet nog meer doen. Tot aan de voleinding van alle dingen, als de Zoon Zelf Zich aan de Vader zal onderwerpen, zal de Heilige Geest niet zeggen: ‘Het is volbracht.’

			Wat moet de Heilige Geest nog doen?

			1. Allereerst moet Hij ons volkomen heilig maken. Een christen heeft op twee manieren volkomenheid nodig. Enerzijds de volkomen rechtvaardigheid in de Persoon van Jezus, anderzijds de volkomen heiliging die door de Heilige Geest in hem gewerkt wordt. Nu rust het verderf zelfs nog in de borst van de wedergeborenen. Nu is het hart nog gedeeltelijk onzuiver. Nu zijn de wellust en de kwade verbeelding er nog. Maar ik verheug me in de wetenschap dat de dag komt waarop God het werk dat Hij begonnen is, voltooien zal. Hij zal mijn ziel voor Zich stellen, niet alleen volmaakt in Christus, maar ook volmaakt in de Geest zonder vlek of rimpel of iets van dien aard.

			Is het waar dat dit arme, bedorven hart net zo heilig zal worden als Gods eigen hart? En is het waar dat deze arme geest, die dikwijls roept: ‘Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?’ (Rom. 7:24), eens de zonde en dood zal kwijtraken? Zal ik geen kwade dingen meer hebben om mijn oren te kwellen en geen onheilige gedachten meer die mijn vrede verstoren?

			Zalig uur! Moge het spoedig zo ver zijn! Vlak voordat ik sterf, zal mijn heiliging volmaakt zijn. Maar tot op dat moment zal ik nooit enige volkomenheid in mijzelf opeisen. Op het ogenblik echter dat ik deze aarde verlaat, zal mijn geest zijn laatste doop in het vuur van de Heilige Geest ondergaan. Hij zal in de smeltkroes gedaan worden voor een laatste beproeving in de oven en dan zal hij, fijn als een zuivere gouden wig, aan de voeten van God geplaatst worden zonder de minste drab of vervuiling. Heerlijk uur! Gezegend moment!

			Wat mij betreft, ik zou er ook naar verlangen om te sterven als er geen hemel was. Als ik dan maar die laatste reiniging zou mogen ondergaan en helemaal schoongewassen uit de Jordaan zou mogen opkomen. Om helemaal schoongewassen te zijn, rein, zuiver, volmaakt!

			Dan zal ik in tweeërlei opzicht kunnen zeggen: ‘Grote God, ik ben rein. Door Jezus’ bloed ben ik rein en door het werk van de Geest ben ik ook rein!’ Behoren wij de kracht van de Heilige Geest niet te loven, omdat Hij ons op deze wijze geschikt maakt om voor onze Vader in de hemel te staan?

			2. Een ander werk van de Heilige Geest dat nog niet volbracht is, bestaat eruit dat Hij de heerlijkheid van de laatste dagen tot stand brengt. Over enkele jaren – ik weet niet hoe, ik weet niet wanneer – zal de Heilige Geest op een heel andere manier worden uitgestort dan tot nu toe. Er is verscheidenheid van werkingen (1 Kor. 12:6), maar gedurende de laatste paar jaar was het zo dat die verschillende werkingen bestonden uit een zeer geringe uitstorting van de Geest. Predikanten gingen in een saaie routine door. Ze preekten en preekten voortdurend en er werd maar heel weinig goeds tot stand gebracht. 

			Ik hoop echt dat er wellicht een nieuw tijdperk voor ons aangebroken is en dat de Heilige Geest in grotere mate uitgestort wordt, zelfs nu al. Want het uur komt en zou er zelfs nu al kunnen zijn, waarop de Heilige Geest opnieuw op zo’n wonderlijke manier uitgestort zal worden dat velen het zullen onderzoeken en de kennis toenemen zal. (Dan. 12:4) De aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt (Hab. 2:14), als Zijn Koninkrijk gekomen is en als Zijn wil op aarde zoals in de hemel gedaan wordt. Wij zullen ons niet altijd voort hoeven te slepen zoals Farao, toen de wielen van zijn strijdwagen het begaven. Mijn hart jubelt en mijn ogen schitteren bij de gedachte dat ik zeer waarschijnlijk de uitstorting van de Geest zal beleven ‘als de zonen en dochters van God weer zullen profeteren, de jonge mannen visioenen zullen zien en de oude mannen dromen dromen.’ (Joël 2:28) Wellicht zullen er dan geen wonderbaarlijke gaven zijn omdat ze dan niet nodig zijn. Toch zal er zo’n wonderbaarlijke mate van heiligheid, zo’n buitengewone ijver in het gebed, zulke werkelijke gemeenschap met God, zoveel levende godsdienst en zo’n verbreiding van de leer van het kruis zijn, dat iedereen zien zal dat de Geest werkelijk uitgestort is als het water en als de regen die van boven afdaalt. Laten wij daarom bidden, laten wij daar voortdurend voor werken en het van God zoeken te verkrijgen.

			3. Er is nog een laatste werk van de Geest, dat ons in het bijzonder Zijn kracht openbaren zal: de algehele opstanding. Wij hebben uit de Schrift reden om te geloven dat de opstanding van de doden, die door de stem van God en van Zijn Woord (Zijn Zoon) tot stand zal worden gebracht, ook door de Geest veroorzaakt zal worden. Diezelfde kracht die Jezus Christus uit de doden opwekte, zal ook uw sterfelijke lichamen levend maken. De kracht van de opstanding is misschien wel een van de beste voorbeelden van de werken van de Geest.

			Mijn vrienden, als de mantel van deze aarde slechts een ogenblik opengescheurd werd, de groene graszoden weggesneden en wij zes voet diep in zijn ingewanden konden kijken, 

			Wat een aanblik zou dat bieden! Wat zouden we zien? Botten, skeletten, verrotting, bederf door wormen. Dan zou u zeggen: Kunnen deze dorre beenderen weer leven? Kunnen zij weer opgewekt worden? Ja, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin zullen de doden opgewekt worden. (1 Kor. 15:52) Hij spreekt en zij leven! Kijk eens hoe verspreid ze liggen: elk been komt bij het bijbehorende been. Kijk eens hoe kaal zij zijn: zij worden met vlees bekleed! Kijk eens hoe levenloos zij nog zijn: ‘Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden!’ (Ez. 38:9) Als de wind van de Heilige Geest komt, gaan zij leven en staan op hun voeten, een zeer, zeer groot leger.

			Zo heb ik geprobeerd om over de kracht van de Geest te spreken en ik vertrouw erop dat ik deze aan u getoond heb. Nu moeten we een paar ogenblikken de tijd nemen voor een praktische gevolgtrekking.

			De Geest is zeer krachtig, christen! Wat leidt u daaruit af? Wel, dat u nooit hoeft te twijfelen aan de kracht van God om u naar de hemel te brengen. Hoe lieflijk werd dit vers gisteren in mijn ziel gelegd:

			Zijn beproefde, almachtige arm
is voor uw verdediging opgeheven.
Waar is er een kracht die u daar bereiken kan,
of die u daarvandaan kan plukken?

			De kracht van de Geest is uw vesting en heel Zijn almacht verdedigt u. Kunnen uw vijanden Zijn almacht overwinnen? Dan kunnen zij u overwinnen. Kunnen zij met God worstelen en Hem op de grond werpen? Dan zouden zij ook u kunnen overwinnen. Want de kracht van de Geest is onze kracht, de kracht van de Geest is onze macht.

			Ik zeg het u opnieuw, christenen: als dit de kracht van de Geest is, waarom zou u dan ergens aan twijfelen? Daar is uw zoon. Daar is die vrouw van u, voor wie u zo dikwijls gebeden hebt. Twijfel niet aan de kracht van de Geest. ‘Als Hij uitblijft, verwacht Hem.’ (Hab. 2:3) Daar is uw man, heilige vrouw. U hebt geworsteld om zijn ziel. Hoewel hij nog steeds zo’n verharde en verschrikkelijke bruut is die u slecht behandelt, heeft de Geest kracht. En u die uit dorre kerken komt waar nauwelijks een blad aan de boom hangt, twijfel niet aan de kracht van de Geest om u op te wekken. Want zij zullen ‘een weide voor de kudde, een grot voor de wilde ezels’ (Jes. 32:14) zijn, open maar verlaten tot de Geest uit de hoge wordt uitgestort. Dan zal het dorre land tot een waterpoel worden en het dorstige land tot waterbronnen. In de woonplaats van de jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn met riet en biezen. (Jes. 35:7)

			En u, de leden van de Park Street Kerk! U die weet wat uw God voor u gedaan heeft, u in het bijzonder moet de kracht van de Geest nooit wantrouwen. U hebt de wildernis zien bloeien als de Karmel, u hebt de woestijn zien bloeien als een roos. Vertrouw op Hem voor de toekomst. Ga dan uit en werk in deze overtuiging dat de kracht van de Geest in staat is om alles te doen. Ga naar uw zondagsschool, ga naar uw traktatenverspreiding, ga naar uw zendingswerk! Ga naar uw prediking in uw kamers, in de overtuiging dat de kracht van de Geest onze grote Hulp is.

			Ten slotte wend ik mij tot u, zondaren. Wat moet u over deze kracht van de Geest gezegd worden? Wel, voor mij betekent het dat er enige hoop is voor enkelen van u. Ik kan u niet redden, ik kan u niet raken. Ik kan maken dat u soms huilt. U veegt uw ogen af en het is weer helemaal voorbij.

			Maar ik weet dat mijn Meester u wel raken kan. Dat is mijn troost. Voornaamste van de zondaren, er is hoop voor u! Door deze kracht kunt u gered worden, net zo goed als een ander. Hij is in staat om uw hart te verbreken, ook al is dat van ijzer. Hij kan de tranen uit uw ogen laten rollen, ook al waren ze eerder als een rots. Zijn kracht is vanmorgen in staat om uw hart te veranderen als Hij dat wil. Hij kan de gang van al uw ideeën de andere kant op sturen, Hij kan u ineens tot een kind van God maken, Hij kan u rechtvaardigen in Christus. Er is genoeg kracht in de Heilige Geest. Hij is in staat om zondaren naar Jezus te brengen, Hij is in staat om u gewillig te maken op de dag van Zijn kracht.

			Bent u deze morgen gewillig? Is Hij al zo ver gegaan dat Hij u naar Zijn Naam heeft laten verlangen, dat u Jezus wenst? Zondaar, zeg dan terwijl Hij u trekt: ‘Trek mij, zonder U ben ik diep ongelukkig.’ Volg Hem, volg Hem. Als Hij leidt, treed dan in Zijn voetsporen en verblijd u dat Hij een goed werk in u begonnen is. Er is immers bewijs dat Hij tot het einde toe ermee zal doorgaan.

			U die moedeloos geworden bent, stel uw vertrouwen op de kracht van de Geest. Rust op het bloed van Jezus en uw ziel is veilig, niet alleen nu, maar tot in alle eeuwigheid. God zegene u, mijn luisteraars!

			Amen.

			De Persoon van de Heilige Geest

			‘En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.’
(Johannes 14:16, 17)

			U zult wel verrast zijn om te horen dat ik vanmorgen niet over de Heilige Geest als de Trooster wil spreken. Dat wil ik voor vanavond voor een aparte preek bewaren. In deze preek wil ik enkele andere leerstukken, die volgens mij duidelijk in deze tekst worden onderwezen, proberen te verklaren en te benadrukken. Ik hoop dat God de Heilige Geest deze leerstukken tot voordeel voor onze ziel zal laten zijn. De oude John Newton heeft eens gezegd dat er sommige boeken waren die hij niet las. Ze waren echt wel goed en zuiver in de leer, zei hij, ‘maar het zijn boeken ter waarde van een stuiver. Je moet zo’n grote hoeveelheid tekst lezen voordat je iets van waarde hebt meegekregen. Maar er zijn ook boeken van zilver en andere zijn van goud. Ik heb echter één boek vol met bankcheques. Elke bladzijde is een cheque van immense waarde.’ Zo zag ik dat ik met deze tekst een cheque van zo grote waarde in handen had dat ik er vanmorgen niet alles van bespreken kan. Ik zou u enkele uren hier moeten houden om geheel de waarde van deze kostbare belofte, een van de laatste die Christus aan Zijn volk gaf, voor u uiteen te zetten.

			Ik vraag uw aandacht voor dit gedeelte omdat wij hierin in vier punten onderwijs krijgen. Allereerst over de ware en eigenlijke Persoonlijkheid van de Heilige Geest, ten tweede over het verenigde werk van de drie verheven Personen voor onze verlossing. Ten derde zullen we iets ontdekken ter onderbouwing van de leer dat de Heilige Geest in de ziel van alle gelovigen woont. Ten vierde zullen we ontdekken waarom de vleselijke geest de Heilige Geest verwerpt. 

			I. Allereerst krijgen we enig onderwijs over de Persoonlijkheid van de Heilige Geest. Wij zijn zo gewend om over de inwerking van de Heilige Geest of over Zijn heilige werkingen en genadegaven te spreken, dat wij geneigd zijn om te vergeten dat de Heilige Geest waarachtig en werkelijk een Persoon is, dat Hij bestaan en existentie heeft. Of, zoals wij trinitariërs gewoonlijk zeggen, Hij is een Persoon in het Wezen van God. Ik ben bang dat wij zonder het te weten de gewoonte hebben gekregen om de Heilige Geest te beschouwen als een uitvloeisel dat uit de Vader en de Zoon stroomt, maar niet als een daadwerkelijke eigen Persoonlijkheid. Ik weet wel dat het niet makkelijk is om het idee van de Heilige Geest als Persoon in ons denken vast te houden. De Vader kan ik me als een Persoon voorstellen, omdat Zijn daden van dien aard zijn dat ik ze begrijpen kan. Ik zie hoe Hij de wereld een plaats geeft in het heelal. Ik zie hoe Hij de nieuwgeboren zee in banden van de duisternis inbakert. Ik weet dat Hij de hagelkorrels gevormd heeft, dat Hij de sterrenlegers bestuurt en ze bij hun naam roept. Dat Hij een Persoon is, kan ik begrijpen omdat ik Zijn werken kan zien.

			Jezus, de Zoon des Mensen, kan ik mij als een werkelijk Persoon voorstellen omdat Hij been van mijn been en vlees van mijn vlees is. Het vraagt niet zoveel van mijn verbeelding om me de baby in Bethlehem voor ogen te stellen of om de Man van smarten, verzocht in ziekte, te zien of om me Hem, toen Hij in Pilatus’ paleis gegeseld werd, als de Koning van de martelaren voor te stellen of toen Hij om onze zonden aan het vervloekte hout genageld werd. Soms vind ik het niet eens moeilijk om me de Persoon van Jezus voor te stellen Die op Zijn troon in de hemel zit of om Hem voor me te zien als Degene Die met de wolken omgord is en Die de kroon boven alle schepselen draagt, terwijl Hij de aarde tot het oordeel bijeenroept en ons sommeert het laatste oordeel over ons aan te horen.

			Maar als ik het over de Heilige Geest moet hebben, is het niet zo gemakkelijk om Hem als Persoon voor te stellen. Zijn daden zijn zo geheimzinnig, Zijn werkingen zo verborgen, Zijn daden zo ver verwijderd van alles wat de zintuigen en het vleselijke omvatten. Toch is Hij een Persoon. God de Heilige Geest is geen inwerking, geen uitvloeisel of uitstroming van het een of ander dat uit de Vader vloeit, maar Hij is net zo waarachtig een Persoon als God de Zoon of God de Vader. Deze morgen zal ik een kleine poging doen om de leer te onderbouwen dat God de Heilige Geest werkelijk een Persoon is, en om u de waarheid daarvan te laten zien.

			Het eerste bewijs hiervoor halen wij bij het bad van de heilige doop vandaan. Laat mij u meenemen naar het doopbassin zoals ik anderen meegenomen heb. Nu is het afgedekt, maar ik zou willen dat het altijd zichtbaar was voor u. Laat mij u meenemen naar de doopvont, waar de gelovigen de Naam van de Heere Jezus aandoen, en u zult mij de plechtige woorden horen uitspreken ‘Ik doop u in de naam – let op: ‘in de naam’, niet in de namen – van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.’ Iedereen die gedoopt is overeenkomstig de juiste woorden, zoals die in de Schrift opgeschreven zijn, moet een trinitariër zijn. Anders is zijn doop een klucht en een leugen en zelf blijkt hij dan een bedrieger en een huichelaar tegenover God te zijn. Zoals de Vader wordt genoemd en de Zoon, zo wordt ook de Heilige Geest genoemd. Zij samen worden opgevat als een Drie-eenheid, Die Eén is omdat er niet gesproken wordt over de namen, maar over de ‘naam’, de heerlijke naam, de naam van Jehova, ‘van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.’

			Laat mij u eraan herinneren dat hetzelfde gebeurt als u dit huis van gebed verlaat. Bij het afsluitend uitspreken van de plechtige woorden van de zegen smeken wij over u de liefde van Jezus Christus, de genade van de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest af. Zo maken we op de apostolische manier een duidelijk onderscheid tussen de Personen en tonen we dat we geloven dat de Vader een Persoon is, dat de Zoon een Persoon is en dat de Heilige Geest een Persoon is.

			Als dit de enige bewijzen waren die in de Schrift gevonden worden, zou ik toch denken dat deze voor elk verstandig mens voldoende zouden moeten zijn. Hij zou toch moeten inzien dat de Heilige Geest niet in verbinding zou worden genoemd met de twee van Wie we belijden dat zij werkelijke en echte Personen zijn als Hij niet meer dan slechts een inwerking was.

			Een tweede bewijs komt uit het feit dat de Heilige Geest verschillende keren werkelijk op aarde is verschenen. De grote Geest heeft Zichzelf aan de mensen getoond. Hij heeft een gestalte aangenomen waardoor Hij, terwijl Hijzelf nooit door sterfelijke mensen gezien is, toch een zodanige gedaante aannam dat Hij, wat die gedaante betreft, door alle toeschouwers werd gezien. 

			Ziet u Jezus Christus, onze Zaligmaker? Daar is de rivier de Jordaan, met zijn glooiende oevers en zijn treurwilgen aan weerszijden. Jezus Christus, de Zoon van God, daalt af in de rivier en de heilige doper, Johannes, dompelt Hem onder in de golven. De deuren van de hemel worden geopend. Een wonderbaarlijke verschijning wordt zichtbaar. Een helder licht schijnt uit de hemel, helderder dan de zon in al zijn heerlijkheid. In een overvloed van heerlijkheid daalt iets naar beneden wat u herkent als een duif. Hij rust op Jezus. Hij zit op Zijn heilige hoofd. Zoals de schilders van vroeger een stralenkrans rondom het hoofd van Jezus aanbrachten, zo liet de Heilige Geest een glans vallen rondom het gezicht van Hem Die kwam om alle gerechtigheid te vervullen en Die daarom Zijn werk met de doop begon. De Heilige Geest werd gezien als een duif om daarmee Zijn reinheid en zachtmoedigheid aan te duiden. Hij kwam als een duif uit de hemel om te tonen dat Hij uit geen andere plaats dan de hemel neerdaalt.

			Dit was niet de enige keer dat de Heilige Geest in een zichtbare gedaante is geopenbaard. U ziet het gezelschap van discipelen dat in een opperzaal bijeenvergaderd is. Zij wachten op een zegening die hun beloofd is. Straks zal zij komen. Hoor, daar is een geluid van een machtig gedreven wind! Het vervult het gehele huis waar zij zitten. Verbaasd kijken zij om zich heen, zich afvragend wat hierop volgen zal. Spoedig verschijnt er een helder licht, dat op de hoofden van elk van hen schijnt. Verdeelde tongen als van vuur zaten op ieder van hen.

			Wat betekenden deze wonderbaarlijke verschijningen van wind en vlammen anders dan dat de Heilige Geest Zich in Zijn ware Persoon vertoonde? Volgens mij laat het feit van zo’n verschijning duidelijk zien dat Hij wel een Persoon moet zijn. Een inwerking zou niet kunnen verschijnen, evenmin als een eigenschap. Wij kunnen eigenschappen niet zien en inwerkingen niet waarnemen. Dus moet de Heilige Geest een Persoon zijn, want Hij werd door sterfelijke ogen gezien en sterfelijke zintuigen konden kennis van Hem nemen.

			Een ander bewijs komt voor uit het feit dat de Schrift Persoonlijke karaktertrekken aan de Heilige Geest toeschrijft. Laat mij u allereerst een tekst voorlezen waarin over de Heilige Geest wordt gezegd dat Hij inzicht heeft. In de eerste brief aan de Korintiërs lezen we in hoofdstuk 2: ‘Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God.’ Hier ziet u dat aan de Heilige Geest inzicht, vermogen om te kennen, toegeschreven wordt. Nou, als er hier mensen zijn die zo’n ongerijmde geest hebben dat zij een eigenschap aan een andere eigenschap toeschrijven, en mensen die van iets wat slechts een inwerking is, zeggen dat het inzicht heeft, dan geef ik het op. Maar ik denk dat elk redelijk mens zal toegeven dat iets wat inzicht heeft een wezen moet zijn, dat dit inderdaad een Persoon moet zijn.

			In het twaalfde hoofdstuk van dezelfde brief ziet u dat er in het elfde vers aan de Heilige Geest een wil toegeschreven wordt: ‘Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.’ Het is dus duidelijk dat de Heilige Geest een wil heeft. Hij daalt niet alleen van God neer omdat God dat wil, maar Hij heeft een wil van Zichzelf. Deze wil is altijd in overeenstemming met die van de eeuwige Jehova, maar het is toch een afzonderlijke en onderscheiden wil. Daarom zeg ik dat Hij een Persoon is.

			In een andere tekst wordt de Heilige Geest kracht toegeschreven, en kracht is iets dat alleen aan een wezen toegeschreven kan worden. In Romeinen 15:13 staat geschreven: ‘De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.’ Ik hoef niet te benadrukken dat u inzicht, wil en kracht alleen aantreft bij een wezen. Hij kan niet slechts een eigenschap, een metafoor of een gepersonifieerde inwerking zijn: Hij moet een Persoon zijn.

			Maar ik heb nog een bewijs, dat wellicht nog sprekender is dan welk ander bewijs ook. Aan de Heilige Geest worden handelingen en daden toegeschreven. Daarom moet Hij een Persoon zijn. In het eerste hoofdstuk van Genesis leest u dat de Geest op de oppervlakte van de aarde broedde, toen alles nog in chaos en wanorde verkeerde. Deze wereld was eens een massa die uit chaotische materie bestond. Er was geen orde. Het was er als in de vallei van de duisternis en van de schaduw van de dood. God de Heilige Geest spreidde Zijn vleugels erover uit. Hij zaaide er de zaden van het leven in. De kiemen waaruit alle wezens voortkwamen, werden door Hem geplant. Hij maakte de aarde vruchtbaar zodat er leven op kon komen. Het moet wel een Persoon geweest zijn Die uit de wanorde orde schiep. Het moet wel een Wezen geweest zijn dat over deze wereld zweefde en deze maakte tot wat hij nu is.

			Lezen we in de Schrift niet nog meer over de Heilige Geest? Ja, ons wordt verteld dat ‘heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.’ (2 Petr. 1:21) gesproken hebben. Toen Mozes de Pentateuch6 neerschreef, bewoog de Heilige Geest zijn hand. Toen David psalmen schreef en lieflijke muziek op de harp ten gehore bracht, was het de Heilige Geest Die zijn vingers hun engelenbeweging gaf. Toen Salomo de woorden van de spreuken van wijsheid uit zijn mond liet komen of toen hij het hooglied der liefde zong, was het de Heilige Geest Die hem de woorden van kennis en de gezangen van de vervoering gaf. Ja, welk vuur raakte de lippen van de welsprekende Jesaja aan? Welke hand kwam er over Daniël? Welke macht maakte Jeremia zo klaaglijk in zijn smart? Of Wie gaf vleugels aan Ezechiël en maakte hem als een adelaar zodat hij naar de mysteries daarboven opstijgen kon en het ontzaglijke onbekende, dat buiten ons bereik ligt, zien kon? Wie maakte van de herder Amos een profeet? Wie leerde de ruwe Haggaï zijn donderende oordelen uit te spreken? Wie toonde Habakuk de paarden van Jehova die door de wateren reden? Of wie ontstak de vurige welsprekendheid van Nahum? Wie maakte dat Maleachi zijn boek met het uitspreken van een vervloeking afsloot? Wie was er in elk van hen anders dan alleen de Heilige Geest? Moet het geen Persoon geweest zijn Die in en door deze getuigen uit het verleden sprak? Dat moeten we wel geloven. Wij kunnen niet anders dan dit geloven als we ons herinneren dat vroeger ‘heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.’

			En wanneer is de Heilige Geest ermee opgehouden om op mensen in te werken? Wij zien dat Hij Zich nog steeds met Zijn dienaren en met al Zijn heiligen bezighoudt. Kijk in Handelingen en daar zult u zien dat de Heilige Geest zei: ‘Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk.’ (Hand. 13:2) Ik heb nog nooit van een eigenschap gehoord die zoiets zei. De Heilige Geest zei tegen Petrus: ‘Ga naar de hoofdman over honderd, en wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden.’ (Hand. 10:15) De Heilige Geest nam Filippus nadat hij de eunuch gedoopt had, weg en bracht hem naar een andere plaats. De Heilige Geest zei tegen Paulus: ‘Gij zult niet in die stad gaan, maar naar een andere.’ En wij weten dat Ananias en Safira tegen de Heilige Geest gelogen hebben, toen er gezegd werd: ‘U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.’ (Hand. 5:4)

			Nogmaals: wij, die geroepen zijn om te preken, ervaren elke dag kracht. Het is die wonderlijke betovering die onze mond zo machtig maakt. Het is die kracht die ons gedachten geeft die niet oorspronkelijk uit onze eigen ziel voortkomen, maar die als vogels uit verre streken zijn. Het is de inwerking die ik soms zo eigenaardig voel en die mij, als zij me niet poëtisch en welsprekend maakt, dan toch een macht geeft zoals ik die nog nooit ervaren heb en die mij optilt boven mijn medemensen. Het is die majesteit waarmee Hij Zijn dienaren aankleedt totdat zij in het midden van de strijd net als het oorlogspaard van Job ‘ha!’ roepen (Job 39:28) en zichzelf als leviathans door het water bewegen. Het is die kracht die ons macht over mensen geeft, die maakt dat zij gaan zitten en luisteren alsof hun oren vastgeklonken zitten, alsof zij betoverd zijn door de kracht van een tovenaarsstaf. Die kracht moet van een Persoon komen; die moet komen van de Heilige Geest.

			Maar wordt er niet in de Schrift gezegd, en worden wij ook zelf niet gewaar, geliefde broeders, dat het de Heilige Geest is Die de ziel wedergeboren laat worden? Het is de Heilige Geest Die ons levend maakt. ‘Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden.’ (Ef. 2:1) Het is de Heilige Geest Die de eerste kiem van leven geeft als Hij ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en van het komende oordeel. Is het ook de Heilige Geest niet Die het vuur steeds door de adem van Zijn mond aanwakkert en in leven houdt nadat het is aangestoken. Hij die het vuur maakt is ook degene die het onderhoudt. Er kan toch niet gezegd worden dat de Heilige Geest strijdt in mensenzielen, dat het de Heilige Geest is Die hen aan de voet van de Sinaï brengt en hen dan naar die lieflijke plaats, Golgotha, brengt, dat Hij al die dingen doet – en dat Hij toch geen Persoon is?

			Het kan wel gezegd worden, maar dan alleen door een dwaas. Want wie denkt dat deze dingen door iets anders dan alleen door een hoogverheven Persoon, een goddelijk Wezen, gedaan kunnen worden, kan nooit een wijs mens zijn.

			Sta mij toe om u nog een bewijs hiervoor te geven, en dan ben ik klaar. Aan de Heilige Geest worden bepaalde gevoelens toegeschreven, die alleen kunnen worden begrepen als aangenomen wordt dat Hij werkelijk een Persoon is. In Efeze 4:30 staat dat de Heilige Geest bedroefd kan worden: ‘En bedroef de Heilige Geest van God niet door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.’ In Jesaja 63:5-10 wordt er gezegd dat de Heilige Geest smarten aangedaan kunnen worden: ‘Zíj daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd. Daarom is Hij voor hen veranderd in een vijand, Hij Zelf heeft tegen hen gestreden.’ In Handelingen 7:51 kunt u lezen dat de Heilige Geest weerstaan kan worden: ‘Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook.’ En in hoofdstuk 5 uit datzelfde boek lezen we in het 9e vers dat de Heilige Geest verzocht kan worden. Wij horen daar dat Petrus tegen Ananias en Safira zegt: ‘Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken?’ Wel, dit zijn geen emoties die aan een eigenschap of een uitvloeisel toegeschreven zouden kunnen worden. Zij kunnen alleen begrepen worden als zij bij een Persoon horen. Een inwerking zou nooit bedroefd kunnen worden. Dat wat bedroefd, smarten aangedaan of weerstaan wordt, moet een Persoon zijn.

			Geliefde broeders, ik denk dat ik het punt over de Persoonlijkheid van de Heilige Geest ten volle uiteengezet heb. Sta mij toe om nu op de meest ernstige wijze te benadrukken dat het absoluut noodzakelijk is om gezond te zijn in de leer over de Drie-eenheid. Ik ken een man, die nu een goede dienaar van Jezus Christus is en dat ook was voordat hij door ketterij afdwaalde. Maar hij begon aan de heerlijke Godheid van onze gezegende Heere te twijfelen. Jarenlang preekte hij de ketterse leer, totdat hij op een dag toevallig een zeer excentrieke oude dienaar hoorde over de tekst: ‘Maar de verheven HEERE zal ons daar een plaats van rivieren, van brede stromen zijn; geen roeiboot zal daarop varen, geen statig schip zal daarover varen. Uw touwen hangen slap, ze houden hun mast niet op zijn plaats, ze spannen het zeil niet uit.’ (Jes. 33:21, 23, Eng. vert.) De oude dienaar zei: ‘Kijk, u geeft de Drie-eenheid op en uw touwen zijn slap geworden, u kunt uw masten niet versterken. Als u eenmaal de leer van de drie Personen opgeeft, zijn al uw touwen weg en uw mast, die uw boot zou moeten helpen, is gammel en wankelt.’

			Een Evangelie zonder de Drie-eenheid? Dat is als een piramide die boven op zijn top gebouwd is. Een Evangelie zonder de Drie-eenheid? Dat is als een koord dat van zand gemaakt is en dat niets bij elkaar houden kan. Een Evangelie zonder Drie-eenheid? Dat zou inderdaad door de satan omver kunnen worden gehaald. Maar geef me het Evangelie met de Drie-eenheid, en de macht van de hel zal er niet over triomferen. Zoals een luchtbel een rots niet splijten kan en een veer een berg niet in tweeën kan breken, zo zal niemand dit Evangelie omver kunnen halen.

			Neem de gedachte van de drie Personen, dan heeft u het merg van de gehele Godheid. Begrijp slechts dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest Eén zijn, dan zullen alle dingen duidelijk zijn. Dit is de gouden sleutel tot alle geheimen van de natuur, dit is de zijden draad in de labyrinten van de verborgenheden. Wie dit begrijpt, zal spoedig zoveel begrijpen als voor een sterveling maar mogelijk is.

			II. Nu het tweede punt, het verenigde werk van de drie Personen voor onze verlossing. Kijk naar de tekst en dan ziet u daar alle drie de Personen genoemd. ‘Ik’, dat is de Zoon; ‘zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven.’ Hier worden drie Personen genoemd, die allen iets voor onze verlossing doen. ‘Ik zal bidden’, zegt de Zoon. ‘Ik zal zenden’, zegt de Vader. ‘Ik zal troosten’, zegt de Heilige Geest. Laten wij nu een ogenblik spreken over dit wonderbaarlijke thema: de eenheid van de drie Personen met betrekking tot het grote doel van de verlossing van de uitverkorenen. 

			Toen God in het begin de mens maakte, zei Hij: ‘Laat Ons mensen maken’, niet: Laat Ik, maar ‘Laat Ons mensen maken naar Ons beeld.’ (Gen. 1:26) De Elohim7 van het verbond zeiden tegen elkaar: ‘Laten Wij samen de Schepper van de mens worden.’ Zo was het ook ver terug in de eeuwigheid toen Ze zeiden: ‘Laten Wij de mens redden.’ De Vader zei niet: ‘Laat Ik de mens redden’, maar de drie Personen stemden het gezamenlijk toe: ‘Laten Wij de mens redden.’

			Het is een lieflijke bron van troost voor mij om te bedenken dat niet slechts één Persoon van de Drie-eenheid bij mijn verlossing betrokken is. Het is niet slechts één Persoon van de Godheid Die zweert dat Hij mij zal verlossen, maar het is een verheven trio van goddelijke Personen dat dit zweert. Alle Drie verklaren gezamenlijk: ‘Wij zullen de mens verlossen.’

			Kijk, merkt u hier op dat er over elk Persoon gezegd wordt dat Hij een onderscheiden ambt vervult? ‘Ik zal bidden’, zegt de Zoon. Dat is de voorbede. ‘Ik zal zenden’, zegt de Vader. Dat is de gift. ‘Ik zal troosten’, zegt de Heilige Geest. Dat is de bovennatuurlijke inwerking. Als het voor ons mogelijk was om de drie Personen van God te zien, dan zouden we er Een van hen aanschouwen Die met uitgestrekte handen voor de troon staat en dag en nacht uitroept: ‘Heere, hoe lang nog?’ Wij zouden er Een zien Die omgord is met de urim en de thummim, de kostbare stenen waarop de namen van de twaalf stammen van Israël staan. Wij zouden Hem aanschouwen en Hem tot Zijn Vader horen roepen: ‘Vergeet Uw beloften niet, vergeet Uw verbond niet!’ Wij zouden Hem onze zorgen horen noemen en Hem omwille van ons onze smarten horen verwoorden. En als wij de Vader zouden aanschouwen, zouden we Hem onder de voorbede van de Zoon niet als een lusteloze en verveelde Toehoorder zien, maar wij zouden zien hoe Hij met een aandachtig oor naar elk woord van Jezus luistert en zien hoe Hij elke bede inwilligt.

			Waar is de Heilige Geest ondertussen? Doet Hij niets? O nee, Hij gaat over de aarde en als Hij een vermoeide ziel ziet, zegt Hij: ‘Kom tot Jezus, Hij zal u rust geven.’ Als Hij ogen vol tranen waarneemt, veegt Hij de tranen weg en vraagt Hij de treurende om voor troost naar het kruis te kijken. Als Hij de gelovige ziet die door de storm heen en weer geslingerd wordt, neemt Hij het stuur van zijn ziel over en spreekt woorden van vertroosting. Hij helpt de gebrokenen van hart en verbindt hun wonden. Steeds is Hij bezig met Zijn genadige zendingswerk. Hij trekt de wereld rond en is steeds overal aanwezig. Aanschouw hoe de drie Personen samenwerken. Zeg daarom niet: ‘Ik ben de Zoon dankbaar.’ Dat hoort u wel te zijn, maar God de Zoon heeft niet meer voor uw verlossing gedaan dan God de Vader. Denk niet dat God de Vader een grote tiran is en dat God de Zoon moest sterven om Hem genadig te stemmen. Dat was niet nodig om de liefde van de Vader naar Zijn volk te laten stromen. O nee, de Een heeft evenveel lief als de Ander, de Drie zijn verenigd in het grote doel om de uitverkorenen van de vervloeking te redden.

			Maar u moet op nog iets anders in mijn tekst letten. Ook dat zal de gezegende eenheid van de Drie tonen. De ene Persoon belooft dat de andere Persoon iets zal doen. De Zoon zegt: ‘Ik zal de Vader bidden.’ ‘Heel goed’, zouden de discipelen hebben kunnen zeggen, ‘we kunnen erop vertrouwen dat U dat doet.’ ‘En Hij zal u zenden.’ U ziet dat de Zoon hier namens de Vader een verbond aangaat. ‘Hij zal u een andere Trooster zenden.’ Dan is er ook nog een verbond namens de Heilige Geest. ‘Hij zal bij u blijven tot in eeuwigheid.’ De ene Persoon spreekt voor de andere. Hoe zouden Ze dat kunnen als er onenigheid tussen Hen bestond? Als de Ene wilde redden maar de Andere niet, zouden Ze geen beloften namens elkaar kunnen doen. Maar wat de Zoon ook zegt, de Vader luistert ernaar, wat de Vader ook belooft, de Heilige Geest werkt het. En wat de Heilige Geest ook in de ziel inbrengt, God de Vader vervult het. Zo beloven de Drie samen namens elkaar. Er is een verbond waaraan drie namen toegevoegd zijn, Vader, Zoon en Heilige Geest. Door Drie onveranderlijke dingen, net als door twee (Hebr. 6:18), is de christen veilig buiten het bereik van dood en hel. Een Drie-eenheid van veiligheden, want er is een Drie-eenheid van God.

			III. Ons derde punt is de inwoning van de Heilige Geest in de gelovigen.

			Geliefden, de eerste twee punten gingen over de zuivere leer. Dit derde punt is stof van ondervinding. De inwoning van de Heilige Geest is een zaak die zo diep gaat en die zo van doen heeft met de innerlijke mens, dat niemand waarachtig en werkelijk in staat is om te begrijpen wat ik zeg, tenzij hij door God geleerd is. Ik heb over een oude dienaar gehoord die tegen een staflid van de universiteit van Cambridge zei dat hij een taal begreep die hij nooit in zijn leven geleerd had. ‘Ik heb nooit zelfs maar een greintje Grieks gesproken’, zei hij. ‘Ik ken geen Latijn, maar God zij dank, ik kan de tale Kanaäns spreken, en dat is meer dan u kunt.’ Wel geliefden, ik zal nu wat over de tale Kanaäns moeten spreken. Als u mij niet begrijpen kunt, ben ik heel bang dat u niet van Israëlitische afkomst bent, u bent geen kind van God noch een erfgenaam van het eeuwige leven.

			In de tekst wordt ons verteld dat Jezus de Trooster zenden zal, Die voor altijd in de heiligen zal blijven, Die bij hen wonen zal en in hen zal zijn. De oude Ignatius, de martelaar, noemde zichzelf meestal Theophorus, ofwel: de drager van God. ‘Want ik draag de Heilige Geest met mij mee’, zei hij. En werkelijk, elke christen is een drager van God. ‘Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?’ (1 Kor. 3:16) De mens in wie de Heilige Geest niet woont, is geen christen. Hij mag goed kunnen praten, hij mag de theologie kunnen begrijpen en een zuivere calvinist zijn, maar hij zal een natuurlijk kind zijn, wel goed gekleed, maar niet het levende kind. Hij kan nog zo’n diepgravend intellect hebben of zo’n enorme ziel, zo’n veelomvattende geest of zo’n hoogreikende verbeelding zodat hij in alle geheimen van de natuur kan duiken, hij zou het pad kunnen kennen dat het oog van de adelaar nooit gezien heeft en diepten kunnen ingaan waar de kennis van de stervelingen niet komen kan, maar met al zijn kennis zou hij geen christen zijn. Met al zijn onderzoekingen zal hij geen zoon van God zijn, behalve als hij begrijpt wat het betekent om de Heilige Geest in zich te hebben, Die daar woont en blijft, ja en dat tot in eeuwigheid.

			Sommige mensen noemen dit fanatisme en zeggen: ‘U bent een quaker, waarom volgt u George Fox8 niet?’ Nu,dat zouden wij niet zo’n bezwaar vinden; wij willen iedereen wel volgen die de Heilige Geest volgt. Zelfs hij, met al zijn buitenissigheden, was zonder twijfel in veel gevallen werkelijk door de Heilige Geest geïnspireerd. En als ik ook maar ergens een mens vindt op wie de Geest van God rust, dan springt de Geest in mij op om de Geest in hem te horen en we voelen dat we één zijn. De Geest van God in de ene christen herkent de Geest in een andere christen.

			Ik herinner me dat ik eens met een man sprak van wie ik dacht dat hij een goed mens was. Hij benadrukte dat het voor ons onmogelijk is om te weten of wij de Heilige Geest in ons hebben of niet. Ik zou het fijn vinden als hij hier was vanmorgen, want dan zou ik hem dit vers voorlezen: ‘maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.’ (Joh. 14:17)

			U denkt dat u niet kunt zeggen of u de Heilige Geest wel of niet in u heeft? Kan ik vertellen of ik levend ben of niet? Als ik door elektriciteit geraakt werd, zou ik dat dan kunnen vertellen of niet? Ik neem aan dat ik dat wel kan, de schok zou sterk genoeg zijn om me te laten weten waar ik stond. Als ik dus God in mij heb, als God in mijn binnenste tabernakelt, als God de Heilige Geest rust in mijn hart, en als Hij van mijn lichaam een tempel maakt, denkt u dan dat ik dat niet weet?

			Noem dat maar fanatisme als u wilt, maar ik vertrouw erop dat er enkelen onder ons zijn die weten wat het is om altijd, of doorgaans, onder de invloed van de Heilige Geest te staan. Op een bepaalde manier altijd, op een andere manier doorgaans. Als we moeilijkheden hebben, vragen we om de leiding van de Heilige Geest. Als wij een deel van de Heilige Schrift niet begrijpen, vragen we aan God de Heilige Geest om ons te verlichten. Als wij terneergeslagen zijn, troost de Heilige Geest ons. U kunt de wonderbaarlijke kracht van de inwoning van de Heilige Geest niet omschrijven. Hoe krachtig is deze inwoning als zij de hand van de heilige terugtrekt wanneer hij naar de verboden zaak zou willen grijpen. Hoe krachtig is ze als ze hem dwingt een verbond met zijn ogen te maken, als ze zijn voeten vastbindt opdat zij niet op een glibberige weg zouden wegglijden, als ze zijn hart intoomt en hem voor de verleiding bewaart.

			U die niets van de inwoning van de Heilige Geest weet, veracht haar toch niet! Veracht de Heilige Geest toch niet, want dat is een zonde die niet vergeven kan worden. ‘En wie een woord spreekt tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, en ook niet in de komende.’ (Matt. 12:32) Zo spreekt het Woord van God. Daarom, vrees, opdat u niet de inwerkingen van de Heilige Geest in enig ding veracht.

			Maar voordat wij dit punt afsluiten: er staat nog een klein woordje waarmee ik bijzonder ingenomen ben en dat is ‘in eeuwigheid.’ U wist wel dat ik dat niet zou overslaan. U was er zeker van dat ik dit niet zonder er aandacht aan te besteden zou laten gaan. ‘Bij u blijven in der eeuwigheid.’ Ik wilde dat ik een arminiaan hier kon krijgen om mijn preek af te maken. Ik stel me voor dat hij bij dat woord ‘in eeuwigheid’ komt. Hij zou zeggen: ‘in… in eeuwigheid.’ Hij zou moeten gaan stotteren en stamelen, want hij zou dat er nooit in één keer uit krijgen. Hij zou hier kunnen staan en het woord alle kanten op kunnen trekken, totdat hij op het laatst zou moeten zeggen: ‘De vertaling is verkeerd.’ Dan veronderstel ik dat de arme man nog moet gaan bewijzen dat het origineel ook verkeerd was.

			Maar geprezen zij God, wij kunnen lezen: ‘Hij zal bij u blijven in der eeuwigheid.’ Als mij eenmaal de Heilige Geest gegeven is, zal ik Hem nooit meer verliezen totdat ‘in eeuwigheid’ op zijn einde loopt, totdat de eeuwigheid haar eeuwigdurende rondes heeft afgedraaid.

			IV. We moeten afsluiten met een korte opmerking over de reden waarom de wereld de Heilige Geest weerstaat. Er is gezegd: ‘Die de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet.’ (Joh. 14:17) U weet wel wat er soms bedoeld wordt met het woord ‘wereld’? Dat zijn degenen die God in Zijn wonderbaarlijke soevereiniteit passeerde, toen Hij Zijn uitverkorenen uitkoos. Het zijn niet de goddelozen die door een vreeswekkende wet vervloekt zijn, maar degenen die door God overgeslagen zijn toen Hij Zijn uitverkorenen uitkoos. Dezen kunnen de Geest niet ontvangen. Nogmaals, het betekent dat allen die in een vleselijke staat verkeren deze goddelijke inwerking niet voor zichzelf aan kunnen schaffen. Daarom is het waar: ‘Die de wereld niet kan ontvangen.’

			De onwedergeboren wereld van zondaren veracht de Heilige Geest, ‘want zij ziet Hem niet.’ Ja, ik geloof dat dit het grote geheim is waarom er zoveel mensen lachen om het idee dat de Heilige Geest bestaat. U zegt tegen de wereldse mens: ‘Ik heb de Heilige Geest in mij.’ Hij zegt: ‘Ik kan Hem niet zien.’ Hij wil dat Hij aan te raken is, een ding dat hij met zijn zintuigen herkennen kan.

			Hebt u ooit van het argument gehoord dat een goede oude christen tegen een ontrouwe geleerde gebruikte? Die geleerde zei dat er geen ziel was en hij vroeg: ‘Heeft u ooit een ziel gezien?’ ‘Nee’, zei de christen. ‘Heeft u ooit een ziel gezien?’ ‘Nee.’ ‘Heeft u ooit een ziel geroken?’ ‘Nee.’ ‘Heeft u ooit een ziel geproefd?’ ‘Nee.’ ‘Heeft u ooit een ziel gevoeld?’ ‘Ja’, zei de man, ‘Ik voel dat ik er één in mij heb.’ ‘Wel’, zei de geleerde, ‘u heeft vier zintuigen tegen u, u heeft er maar één aan uw kant.’ ‘Goed dan’, zei de christen, ‘heeft u ooit pijn gezien?’ ‘Nee.’ ‘Heeft u ooit pijn gehoord?’ ‘Nee.’ ‘Heeft u ooit pijn geroken?’ ‘Nee.’ ‘Heeft u ooit pijn geproefd?’ ‘Nee.’ ‘Heeft u ooit pijn gevoeld?’ ‘Ja.’ ‘En dat is toch meer dan genoeg om te bewijzen dat er pijn is?’ ‘Ja.’

			Zo zegt de wereldse mens dat er geen Heilige Geest is, omdat hij Hem niet zien kan. Nu, wij voelen Hem. U zegt dat dit fanatisme is en dat wij dit nooit gevoeld hebben. Stel dat u mij vertelt dat honing bitter is, dan antwoord ik u: ‘Nee, ik weet zeker dat u het nooit geproefd heeft. Proef het en probeer het uit.’ Zo is het ook met de Heilige Geest. Als u slechts Zijn invloed maar voelen kon, zou u niet langer zeggen dat er geen Heilige Geest is omdat u Hem niet zien kunt. Zijn er niet vele dingen, zelfs dingen in de natuur, die we niet kunnen zien? Hebt u ooit de wind gezien? Nee. Maar u weet dat er wind is als u de storm de golven heen en weer ziet werpen en als u hem de woningen van de mensen neer ziet smijten of als u ziet hoe hij in de zachte avondbries de bloemen kust en maakt dat er dauwdruppels in parelkronen rond een roos hangen. Hebt u ooit elektriciteit gezien? Nee. Maar u weet dat er zoiets is, want zij reist duizenden kilometers door draden en draagt onze boodschappen over. Hoewel u de elektriciteit zelf niet zien kan, weet u dat er zoiets is. Zo moet u ook geloven dat er een Heilige Geest is, Die in ons werkt beide het willen en het werken, ook als Hij onze zintuigen te boven gaat.

			Maar de laatste reden waarom wereldse mensen lachen om de leer van de Heilige Geest, is omdat zij Hem niet kennen. Zouden zij Hem door de innige ervaring kennen, zouden zij Zijn werkzaamheid in de ziel herkennen, waren zij ooit door Hem aangeraakt, waren zij ooit gebracht tot het vrezen vanwege een besef van zonden, dan zouden ze het bestaan van de Heilige Geest nooit betwijfeld hebben.

			En nu, geliefden, er staat: ‘Hij woont in u, en zal in u zijn.’ (Joh. 14:17, Eng. vert.) Met deze lieflijke gedachte zullen wij afsluiten: de Heilige Geest woont in al de gelovigen en zal met hen zijn. Nog een opmerking en een advies aan de heiligen van God en aan de zondaren, en ik ben klaar.

			Heiligen van God, u hebt deze morgen gehoord dat God de Heilige Geest een Persoon is. Aan uw ziel is het bewezen. Wat volgt hieruit? Wel, hieruit volgt hoe ernstig u bidden moet tot de Heilige Geest en ook om de Heilige Geest. Dit is een van de conclusies, zeg ik u, dat u uw gebeden tot de Heilige Geest moet opheffen, dat u ernstig tot Hem roepen moet, want Hij is in staat overvloedig te doen boven alles wat u vragen of denken kunt. Kijk naar deze massa mensen, wat maakt dat zij zich bekeren? Zie deze menigte. Wie maakt dat mijn invloed in de massa doordringt? U weet dat deze plek nu een grote invloed heeft. Als God ons zegent, zal hij nog meer invloed hebben, niet alleen in deze stad, maar in heel Engeland. We hebben nu immers zowel de pers als de preekstoel tot onze beschikking. Ik zou zeggen, voor het einde van het jaar zijn er zeker meer dan 200.000 van mijn maaksels over het hele land verspreid, woorden die uit mijn mond gekomen zijn of door mijn pen geschreven zijn.

			Maar hoe kan deze invloed ten goede aangewend worden? Hoe zal Gods eer er door bevorderd worden? Alleen door een voortdurend smeekgebed om de Heilige Geest, door voortdurend de invloed van de Heilige Geest over ons af te roepen. Wij willen dat Hij rust op iedere pagina die wordt gedrukt en op elk woord dat wordt uitgesproken. Laat ons dan in dubbele ernst de Heilige Geest smeken dat Hij neerdaalt en onze werken tot de Zijne maakt, opdat de hele kerk overal daardoor mag opleven en niet alleen wij, maar ook de hele wereld daar voordeel van mag hebben.

			Dan nu tot de goddelozen. Dit ene afsluitende woord heb ik te zeggen: Wees steeds voorzichtig hoe u over de Heilige Geest spreekt. Ik weet niet wat de onvergeeflijke zonde is en ik denk niet dat iemand dat begrijpt, maar het is iets als dit: ‘Maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden.’ (Matt. 12:32)

			Ik weet niet wat dat betekent, maar loop voorzichtig! Er is gevaar! Er is een kuil die door het zand van onze onwetendheid bedekt is. Loop voorzichtig! Het volgende ogenblik zou u erin kunnen vallen. Als er vandaag strijd is in uw hart, gaat u misschien hierna naar het bierhuis en vergeet u het. Wellicht spreekt er een stem in uw ziel en duwt u hem weg. Ik zeg u niet dat u de Heilige Geest weerstaat en de onvergeeflijke zonde begaat, maar daar in de buurt bevindt die zonde zich wel. Wees zeer voorzichtig! Er is geen zonde op aarde zo zwart als de zonde tegen de Heilige Geest. U kunt de Vader lasteren en u zult daarvoor verloren gaan, behalve als u berouw heeft. U kunt de Zoon lasteren en de hel zal uw deel zijn, tenzij u vergeving ontvangt. Maar laster de Heilige Geest en hoor de Heere zeggen: ‘Er is geen vergeving, niet in deze wereld, noch in de toekomende.’

			Ik weet niet wat dat is, ik doe niet alsof ik dat begrijp. Maar daar staat het. Het is een gevarenteken. Stop, mens, stop! Als u de Heilige Geest veracht hebt, als u om Zijn openbaringen gelachen heeft en gescholden heeft op dat wat christenen Zijn inwerking noemen, dan smeek ik u: stop hier deze morgen mee, serieus en doelbewust! Wellicht hebben sommigen van u werkelijk de zonde begaan die niet vergeven kan worden. Stop! Laat de vrees u stoppen, ga zitten. Rijd niet zo onbezonnen weg, Jehu! Laat de teugels vieren! U die zo’n losbol in de zonde bent en u die zulke harde woorden tegen de Drie-eenheid gesproken heeft, stop!

			Ach, deze woorden laten ons allen stoppen. Ze brengen ons allen tot stilstand en maken dat wij zeggen: ‘Heb ik dit misschien niet gedaan?’ Laten wij hierover nadenken en laten wij nooit met woorden of daden spotten met God de Heilige Geest.

			Amen.

			Het belangrijkste werk van
de Heilige Geest

			‘Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u tonen. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal tonen.’
(Johannes 16:14, 15, Eng. vert.)

			Het belangrijkste werk van de Heilige Geest is het verheerlijken van Christus. Hij doet vele dingen, maar in al die dingen stuurt Hij erop aan dat Christus verheerlijkt wordt. Broeders, het navolgen van wat de Heilige Geest doet, moet goed voor ons zijn. Laten wij daarom ernaar streven om Christus te verheerlijken. Het doel waaraan de Heilige Geest Zelf Zich wijdt, moet toch ook wel het hoogste doel zijn waaraan wij ons kunnen wijden. Laat dit dan uw voortdurende gebed zijn: ‘Gezegende Geest, help mij om altijd de Heere Jezus Christus te verheerlijken!’

			Merk op dat de Heilige Geest Christus verheerlijkt door ons de dingen van Christus te tonen. Het is een groot wonder dat Christus ook maar enigszins verheerlijkt wordt als Hij aan zulke arme schepselen als wij getoond wordt.

			Wat, verheerlijkt het Christus als wij ertoe gebracht worden om Hem te zien? Verheerlijkt het Hem als onze zwakke ogen Hem aanschouwen en als ons bevende hart Hem kent en liefheeft? Ja, zo is het, want dit verkiest de Heilige Geest als Zijn voornaamste weg om de Heere Jezus te verheerlijken. Hij neemt de dingen van Christus, niet om ze aan de engelen te tonen en niet om ze in vurige letters op het gelaat van de nacht te schrijven, maar om ze aan ons te tonen. In de kleine tempel van een geheiligd hart wordt Christus geprezen, niet zozeer door wat wij doen of door wat wij denken, maar vooral door wat wij zien.

			Dit maakt dat mediteren van grote waarde is, net als het bestuderen van Gods Woord en de stille overpeinzing onder de leiding van de Heilige Geest, want Jezus zegt: ‘Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het aan u tonen.’

			Hier staat al een Evangeliewoord aan het begin van onze preek. Arme zondaar, u die zich bewust bent van uw zonden, het is mogelijk dat Christus verheerlijkt wordt als Hij aan u getoond wordt. Als u naar Hem kijkt, als u Hem ziet en weet dat Hij een gepaste Zaligmaker is, een algenoegzame Zaligmaker, als het oog van uw geest Hem toe-eigent, als Hij door de Heilige Geest krachtdadig aan u getoond wordt, wordt Hij daardoor verheerlijkt. Ook al bent u nog zo’n zondaar en bent u duidelijk onwaardig om tot het overwinningsterrein van Christus’ heerlijkheid te gaan behoren, toch zult u een tempel zijn waarin de heerlijkheid van de Koning geopenbaard zal worden. Uw arme hart zal Zijn genade als een spiegel terugkaatsen.

			Kom, Heilige Geest, hemelse Duif,
Met al Uw levendmakende kracht.

			Toon Christus aan de zondaar, zodat Christus in de redding van de zondaar verheerlijkt zal worden! Als dit grote werk van de genade werkelijk al aan het begin van de preek plaatsvindt, zal het mij niet deren als ik hem zelfs nooit zou kunnen afmaken. God de Heilige Geest zal zonder mij meer tot stand hebben gebracht dan ooit voor mij mogelijk is. De drie-enige Jehova zal alle lof ontvangen. Dat toch de naam van Christus in eenieder van u verheerlijkt zal worden! Heeft de Heilige Geest u Christus, de Drager van de zonde, het ene Offer voor de zonden, de Hoogverhevene getoond om u berouw en vergeving te schenken? Als dat zo is, dan heeft de Heilige Geest Christus verheerlijkt, in ú.

			Laten we nu verder gaan en deze tekst wat nauwkeuriger onderzoeken. Het eerste wat ik erover wil opmerken, is dit: De Heilige Geest is het Die onze Heere verheerlijkt. ‘Hij zal Mij verheerlijken.’ Het tweede is: Christus’ eigen dingen vormen Zijn grootste heerlijkheid. ‘Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u tonen.’ Het derde is dat Christus’ heerlijkheid ook de heerlijkheid van Zijn Vader is. ‘Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal tonen.’

			1. We beginnen dus met het punt dat het de Heilige Geest is Die Christus verheerlijkt. Ik wil dat u deze waarheid in gedachten houdt en haar nooit meer vergeet: dat wat Christus niet verheerlijkt, is niet van de Heilige Geest. Dat wat van de Heilige Geest is, zal altijd onze Heere Jezus Christus verheerlijken.

			Als eerste: Heb oog voor deze waarheid als het gaat om troost. Als u een bepaalde troost die u lieflijk voorkomt nodig denkt te hebben, maar Christus wordt er niet door verheerlijkt, kijk er dan heel argwanend naar. Als u met een schijnbaar godsdienstig mens spreekt en hij wauwelt over een bepaalde waarheid die hij troostvol noemt, terwijl die waarheid Christus niet eert, houd u er dan verre van. Dat is een zoetheid die vergiftigt. Ze kan u een ogenblik bekoren, maar ze zal uw ziel verwoesten als u erin meegaat.

			Maar gezegend zijn die vertroostingen die naar Christus geuren, die troost waarin een geur van mirre, aloë en kaneel is, afkomstig uit het paleis van de Koning. Gezegend de troost die uit Zijn Persoon voortkomt, uit Zijn werk, uit Zijn bloed, uit Zijn opstanding, uit Zijn heerlijkheid, de troost die rechtstreeks uit die heilige plaats gehaald wordt waar Hij de wijnpers alleen betrad. (Jes. 63:3) Van deze wijn kunt u rustig drinken om uw ellende te vergeten en om niet meer ongelukkig te zijn.

			Kijk echter altijd met grote argwaan naar elke troost die u aangeboden wordt en die niet met zekerheid bij Christus vandaan komt, of u nu een zondaar of een heilige bent. Zeg: ‘Ik wil niet getroost worden totdat Jezus mij troost. Ik weiger mijn moedeloosheid af te leggen totdat Hij mijn zonden wegneemt. Ik zal niet naar de heer Beschaafdheid of de heer Wettigheid gaan om mijn last van mij af te laten nemen. Geen andere handen zullen de last van de zonden, waarvan ik mij bewust ben, opheffen dan alleen de handen die aan het kruis genageld zijn, waar Jezus Zelf mijn zonden in Zijn eigen lichaam aan het kruishout droeg. Alstublieft, draag deze waarheid altijd met u mee, waar u ook naartoe gaat. Laat het een soort geestelijk lakmoespapier voor u zijn, waarmee u alles uittest wat u als hartversterker of als troost aangeboden wordt. Als het Christus niet verheerlijkt, laat het u dan niet troosten of bevallen.

			Heb vervolgens oog voor deze waarheid als het gaat om de Evangeliebediening. In deze wereld zijn er vele Evangeliebedieningen, die alle veel van elkaar verschillen. Deze waarheid zal u echter in staat stellen om te beoordelen welke van die alle de juiste is. Die Evangeliebediening die Christus groot maakt, is van de Heilige Geest. De Evangeliebediening die op Hem afgeeft, Hem negeert of Hem op de een of andere wijze op de achtergrond plaatst, is niet van de Heilige Geest. Elke leer die de mens groot maakt, maar niet de Verlosser van de mens, elke leer die de diepten van de val ontkent en die zodoende afbreuk doet aan de grootheid van de zaligheid, elke leer die de zonde minder erg en daarom Christus’ werk minder groot maakt: weg ermee, weg ermee!

			Dit zal een onfeilbare test voor u zijn om te beoordelen of iets van de Heilige Geest is of niet, want Jezus zegt: ‘Hij zal Mij verheerlijken.’ Het is beter om vijf woorden tot eer van Christus te spreken dan de grootste spreker te zijn die ooit geleefd heeft terwijl u de Heere Jezus Christus negeert of onteert. Mijn broeders, wij die predikers van het Woord zijn, hebben slechts een korte tijd van leven. Laten wij dan geheel die tijd wijden aan het heerlijke werk van het groot maken van Christus.

			Longfellow zegt in zijn ‘Levenspsalm’: ‘Kunst duurt lang.’ Nog langer duurt echter de grote kunst van het omhooghouden van de Gekruisigde voor de ogen van de mensen die door de zonde aangetast zijn. Laat ons aan die ene bezigheid vasthouden. Ook als wij slechts één snaar hebben om te bespelen, kunnen wij er toch zulke muziek op laten klinken dat zij de engelen zal verrukken en de mensen zal redden. Hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten zijn voor het gouden beeld van Nebukadnezar. Christus Jezus is onze enige harp voor onze God. Wij zullen elke snaar van dat wonderbaarlijke instrument aanraken, ook al doen wij dat met bevende vingers. Wonderschoon zal de muziek zijn die wij aan dat instrument zullen ontlokken.

			Dus moet elke Evangeliebediening aan deze test onderworpen worden: als zij Christus niet verheerlijkt, is zij niet van de Heilige Geest.

			Wij moeten ook oog hebben voor deze waarheid als het gaat om godsdienstige bewegingen en die aan de hand van dit criterium beoordelen. Als zij van de Heilige Geest zijn, verheerlijken zij Christus. Van tijd tot tijd zijn er grote bewegingen in deze wereld. Wij zijn geneigd er hoopvol naar te kijken, want iedere beweging is beter dan stilstand. Maar spoedig daarop beginnen wij met heilige waakzaamheid te vrezen wat zij zullen uitwerken. Hoe zullen we ze beoordelen? Aan welke test zullen wij ze onderwerpen? Altijd aan deze test: verheerlijkt deze beweging Christus? Wordt Christus gepreekt? Dan verheug ik mij daarin, ja, ik zal mij daarin verheugen. Worden er mensen naar Christus verwezen? Dan is dit de Evangeliebediening van de zaligheid. Wordt Hij als de Eerste en de Laatste gepreekt? Wordt het de mensen bevolen om door het geloof in Hem gerechtvaardigd te worden, om dan Hem te volgen en om Zijn goddelijk voorbeeld na te doen? Dan is het goed.

			Ik geloof niet dat het kruis van Christus ooit door iemand op een schadelijke manier omhoog kan worden gehouden. Als het alleen het kruis is dat gezien wordt, zal het zicht op het kruis redding brengen en niet de handen die het kruis omhooghouden. Sommige hedendaagse bewegingen worden met veel lawaai aangekondigd en sommige komen stilletjes, maar als zij Christus verheerlijken is het goed.

			Maar lieve vrienden, denk er niet te veel van als er een nieuwe theorie geponeerd wordt, als er een of andere oude dwaling herleeft, of als iets schittert en fascineert en voor een tijd de menigte aantrekt. Als die dingen Christus niet verheerlijken, is het niets voor u en voor mij. ‘Aliquid Christi’, zoals een van de oude vaders zei: ‘Alles van Christus’, en dan houd ik ervan. Maar als er niets van Christus bij is of als het tegen Christus ingaat, dan kan het wel bijzonder fraai en bloemrijk zijn. Het kan fascinerend en betoverend zijn, zeer poëtisch en in overeenstemming met de geest van de tijd, maar wij zeggen erover: ‘IJdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid waar Christus niet is.’ Waar Hij omhoog wordt gehouden, daar is alles wat voor de redding van een schuldig mensenras nodig is.

			Beoordeel daarom elke beweging niet op degenen die bij haar horen of op degenen die de beweging bewonderen en prijzen, maar met dit woord van onze Heere: ‘Hij zal Mij verheerlijken.’ In een beweging die Christus niet verheerlijkt, is de Geest van God niet.

			Opnieuw vraag ik u broeders, deze waarheid in het oog te houden, ook als u grote zwakte ervaart, of die nu fysiek, verstandelijk of geestelijk is. U hebt een preek gehouden en bent klaar. U bent klaar met de ronde die u met uw traktaten zou lopen of u bent alweer een zondag klaar met uw werk voor uw zondagsschool. U zegt tegen uzelf: ‘Ik vrees dat ik het er niet best van heb afgebracht.’ U zucht eronder als u naar bed gaat omdat u denkt dat u Christus niet verheerlijkt hebt. Als dit het geval is, is het goed dat u eronder zucht. Ik zal u dat niet verbieden, maar ik zal de bitterheid van uw smart verlichten door u eraan te herinneren dat het de Heilige Geest is Die Christus verheerlijkt: ‘Hij zal Mij verheerlijken.’ Als ik preek en de Heilige Geest is met mij, dan zal Christus verheerlijkt worden. Als ik echter in staat zou zijn om de talen van de mensen en van de engelen te spreken, maar de kracht van de Heilige Geest niet had, dan zou Christus niet verheerlijkt worden. Soms kan onze zwakheid ons zelfs helpen om plaats te maken, zodat de macht van God des te meer getoond kan worden. Als dat zo is, kunnen wij roemen in ons gebrek, opdat de kracht van Christus op ons rusten mag. Dan zijn niet alleen wij het die spreken, maar dan is het de Geest van God Die door ons spreekt.

			Wij horen buiten dit kerkgebouw op dit moment het geluid van een overvloedige regenval. God geve dat er ook in ons hart een geluid van een overvloedige regenval klinkt! Moge de Heilige Geest op dit moment komen en moge Hij steeds komen wanneer Zijn dienaren proberen om Christus te verheerlijken en zelf Zijn eigen werk doen, het werk dat toch altijd het Zijne moet blijven.

			Hoe kunnen u en ik nu iemand verheerlijken? Laat staan dat wij Hem Die zo oneindig heerlijk is, kunnen verheerlijken? Maar de Heilige Geest, Die Zelf de heerlijke God is, kan Christus wel verheerlijken. Het is een werk dat God waardig is. Als wij hieraan denken, toont het ons hoe noodzakelijk het is dat wij tot de Heilige Geest roepen, opdat Hij ons in Zijn hand zal nemen en ons zal gebruiken zoals een arbeider zijn hamer gebruikt. Wat kan een hamer nu doen zonder een hand die hem vastgrijpt, en wat kunnen wij doen zonder de Geest van God.

			Ik zal nog een laatste opmerking over het eerste punt maken. Als het de Heilige Geest is Die Christus moet verheerlijken, smeek ik u om voor deze waarheid oog te hebben te midden van tegenspraak, ruzies en strijd. Als wij alleen de taak om Christus te verheerlijken hadden, waren we verslagen. Nu zouden wij wel verslagen kunnen worden, maar omdat de Heilige Geest Christus verheerlijkt, is Zijn heerlijkheid in heel goede handen. ‘Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken wat zonder inhoud is?’ (Ps. 2:1)

			De Heilige Geest verkeert nog steeds aan het front. Het is van eeuwigheid af Gods doel om Zijn Koning op de troon te zetten en om ervoor te zorgen dat Jezus Christus voor altijd als Koning zal heersen. Dit doel zal hoe dan ook bereikt worden, want de Heilige Geest heeft het op Zich genomen om ervoor te zorgen dat het volbracht wordt. Midden tussen het hevige lawaai van de strijd is er in het geheel geen twijfel over de uitkomst ervan. Het leek misschien of Christus’ lot aan een zijden draadje hing en of de weegschaal in balans was, maar zo is het niet. De heerlijkheid van Christus vermindert nooit, maar groeit nog elke dag, want Zijn heerlijkheid wordt nog steeds door de Heilige Geest in de harten van mensen bekendgemaakt. De dag zal komen waarop de lof van Christus uit de monden van alle mensen klinken zal. Voor Hem zal elke knie zich buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. (Fil. 2:11) Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. (Hebr. 12:12) Al hebt u Christus door uw preek niet zo verheerlijkt zoals dit zou moeten, er is een Ander Die dat wel gedaan heeft en Die het overeenkomstig Christus’ woorden steeds zal blijven doen: ‘Hij zal Mij verheerlijken.’ Mijn tekst lijkt op een zilveren bel, die lieflijke troost in het oor van een ontmoedigde werker doet klinken: ‘Hij zal Mij verheerlijken.’

			Dat is het eerste punt, dat het de Heilige Geest is Die onze Heere verheerlijkt. Houd die waarheid in alle omstandigheden voor het oog van uw geest.

			II. Nu het tweede punt, Christus’ eigen dingen maken Zijn grootste heerlijkheid uit. Als de Heilige Geest Christus wil verheerlijken, wat doet Hij dan? Hij gaat niet ver weg om iets te halen, maar Hij komt bij Christus Zelf voor de dingen die voor Christus’ eigen heerlijkheid zullen dienen. ‘Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u tonen.’ Er kan geen heerlijkheid aan Christus toegevoegd worden, maar Zijn eigen heerlijkheid, de heerlijkheid die Hij al heeft, die moet het zijn die door de Heilige Geest in de harten van Gods uitverkorenen duidelijker getoond wordt.

			Allereerst is het zo dat Christus geen nieuwe bedenksels nodig heeft om Hem te verheerlijken. ‘Wij hebben een heel nieuwe gedachtegang ontwikkeld’, zegt iemand. Is dat zo? ‘Wij hebben iets heel moois ontdekt.’ Dat hebt u vast. Maar Christus, Die gisteren en vandaag Dezelfde is en tot in eeuwigheid, wil niets van uw gedachtegangen of ontdekkingen of toevoegingen aan Zijn waarheid weten. Een onopgesmukte Christus is altijd de mooiste Christus. Als u Hem aankleedt, hebt u Hem vervormd en belasterd. Toon Hem precies zoals Hij is, de Christus van God, niets anders als Christus. Of u moet Zijn kruis ter sprake brengen, want wij preken de gekruisigde Christus. In feite kunt u de Christus niet hebben zonder het kruis. Preek echter de gekruisigde Christus, en dan hebt u Hem al de heerlijkheid gegeven die Hij hebben wil.

			In deze laatste tijden onthult de Heilige Geest geen nieuwe instellingen, nieuwe leerstukken of nieuwe ontwikkelingen. Hij brengt eenvoudigweg de dingen voor de geest die Christus Zelf sprak. Hij brengt ons Christus’ eigen dingen en op die manier verheerlijkt Hij Christus. 

			Denk eens een ogenblik aan Christus’ Persoon, zoals de Heilige Geest Hem ons geopenbaard heeft. Wat kan Hem meer verheerlijken dan dat wij Zijn Persoon zien, God uit God en toch net zo waarachtig mens? Wat een wonderlijk Wezen, zo menselijk als wij maar ook zo goddelijk als God. Was er ooit iemand als Hij? Nooit!

			Denk eens aan Zijn vleeswording, Zijn geboorte in Bethlehem. Bij de ossen in de stal was een grotere heerlijkheid dan ooit werd gezien bij hen die in marmeren zalen geboren zijn en die in purper en lijnwaad gewonden zijn. Was er ooit een baby zoals Christus? Nooit. Het verbaast me niet dat de wijzen voor Hem neervielen om Hem te aanbidden.

			Kijk eens naar Zijn leven, het offer dat alle eeuwen blijft gelden. Mensen die Hem niet aanbeden hebben, hebben Hem wel bewonderd. Zijn leven is onvergelijkelijk, uniek. Niets in de geschiedenis van de mensheid kan met Zijn leven worden vergeleken. Nooit is enige verbeelding in staat geweest om iets te bedenken dat de volmaakte schoonheid van het leven van Jezus Christus benaderde.

			Denk eens aan Zijn dood. Velen zijn een heroïsche dood of een martelaarsdood gestorven, maar geen van hen is op gelijke hoogte gekomen met Christus’ dood. Hij betaalde niet op dezelfde manier als de anderen voor een schuldige natuur en toch betaalde Hij de schuld van onze natuur. Hij stierf niet omdat Hij moest, Hij stierf omdat Hij dat wilde. Het enige moeten dat voor Hem gold, was de noodzaak van alles overwinnende liefde. Het kruis van Christus is het grootste wonder dat ooit heeft plaatsgevonden of dat ooit is verzonnen. Mensen verzinnen vele wonderbaarlijke dingen, maar zij bedenken niets dat ook maar een moment met het kruis van Christus’ kruis te vergelijken valt. Denk eens aan de opstanding van onze Heere. Als dit een van de dingen is die de Heilige Geest neemt om aan u te tonen, zal ze u met heilige vreugde vervullen. Ik weet zeker dat ik dat graf, waarin Johannes en Petrus gingen, zou kunnen binnengaan om daar een heel leven door te brengen met het eren van Hem Die de banden van het graf verbrak en Die van het graf de doorgang naar de hemel maakte. Het graf was een kerker, een doodlopende weg, en het bleek dat alle mensen daarin moesten gaan en dat niemand er meer uit kon komen. Door Zijn opstanding heeft Christus echter een doorgang dwars door het graf gemaakt. Jezus heeft voor alle gelovigen de dood gedood door te sterven.

			Denk dan eens aan Zijn hemelvaart. Maar waarom moet ik al die taferelen met u bespreken, waar u immers op zo’n gezegende manier bekend mee bent? Hoe wonderbaarlijk is het dat de engelen kwamen om Hem naar Zijn hemelse huis te begeleiden toen de wolk Hem uit het gezicht van de discipelen wegnam!

			Zij brachten Zijn strijdwagen van boven
om Hem naar Zijn troon te dragen.
Ze klapten hun zegepralende vleugels en riepen:
‘Het heerlijke werk is klaar.’

			Denk aan Hem waar Hij nu is, aan de rechterhand van Zijn Vader, aanbeden door de gehele hemelse legermacht. Laat uw gedachten dan vooruitsnellen naar de heerlijkheid van Zijn tweede komst, naar het eindoordeel met al zijn verschrikkelijke angsten, het duizendjarig rijk met zijn onbeschrijflijke gelukzaligheid en de hemel der hemelen met zijn oneindige en ongeëvenaarde luister. Als de Heilige Geest u deze dingen toont, zullen die gelukzalige visioenen Christus inderdaad verheerlijken. Dan zult u neerzitten en met de gezegende maagd zingen: ‘Mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker.’ (Luk. 1:46, 47)

			Zo ziet u dat de dingen die Christus verheerlijken, allemaal in Christus Zelf gevonden worden. De Heilige Geest haalt geen van deze dingen van buiten Christus, maar Hij neemt de dingen van Christus en toont ze aan ons. De heerlijkheid van de koningen ligt in hun zilver en goud, in hun zijde en hun edelstenen, maar de heerlijkheid van Christus ligt in Hemzelf. Als wij een mens willen verheerlijken, brengen wij hem geschenken. Als wij Christus willen verheerlijken, moeten wij geschenken van Hem aanvaarden. Zo nemen we de drinkbeker van de redding en roepen we de Naam des Heeren aan. Als we dat doen, verheerlijken we Christus.

			Laten we vervolgens opmerken dat de dingen van Christus te schitterend voor ons zijn, totdat de Geest ze aan ons toont. Wij kunnen ze niet zien omdat zij zo uitzonderlijk heerlijk zijn, totdat de Heilige Geest ze liefdevol aan ons openbaart, totdat Hij de dingen van Christus neemt en ze aan ons toont.

			Wat betekent dit? Betekent dit niet allereerst dat Hij ons begripsvermogen verlicht? Het is wonderlijk hoe de Heilige Geest een dwaas kan nemen en hem de wonderen van Christus’ stervende liefde kan leren kennen. Hij laat hem die liefde heel snel kennen wanneer Hij hem begint te onderwijzen. Sommigen van ons zijn trage leerlingen geweest, maar toch is de Heilige Geest in staat geweest om zelfs ons iets te leren. Hij opent de Schrift en Hij opent ook onze geest. Als deze twee samen geopend zijn, wat is dat een wonderbaarlijk gebeuren! Het gaat lijken op een nieuwe openbaring. De eerste openbaring is die van de letter, die wij in het Boek hebben, de tweede is de openbaring van de Geest die wij in onze eigen geest krijgen. Mijn lieve vriend, als de Heilige Geest ooit uw begripsvermogen geopend heeft, weet u wat het voor Hem betekent om de dingen van Christus aan u te tonen!

			Vervolgens zeg ik u dat Hij dit doet door in de hele ziel te werken. Ik bedoel dit. Als de Heilige Geest ons overtuigt van zonde, worden wij geschikt om Christus te zien en zo toont de gezegende Geest ons Christus. Als wij ons bewust zijn van onze zwakheid, dan zien wij Christus’ kracht. Zo toont de Heilige Geest Hem aan ons. Vaak lijken de werkingen van de Geest van God niet direct Christus aan ons te tonen, maar aangezien ze ons voorbereiden op het zien van Hem zijn ze een onderdeel van het werk.

			Soms toont Heilige Geest ons Christus door de kracht Die Hij heeft om de waarheid levend te maken. Ik weet niet of ik u helemaal kan zeggen wat ik bedoel, maar soms heb ik een waarheid op een heel andere manier dan ooit tevoren aanschouwd. Ik kende die waarheid allang, ik bezat haar als een onderdeel van de goddelijke openbaring, maar nu besef ik haar, grijp haar, begrijp haar of wat nog beter is: die waarheid lijkt grip op mij te krijgen en lijkt mij in haar machtige handen vast te houden. Bent u nog nooit overgelukkig geweest met een belofte waarin u daarvoor nooit iets zag? Of een leerstuk, dat u wel geloofde maar nooit echt op prijs stelde, werd plotseling een edelsteen van het zuiverste water, een echte koh-i-noor of een fontein van licht. De Heilige Geest weet het licht van God te focussen en als het licht op deze bijzondere manier op een bepaald punt valt, dan wordt de waarheid aan ons geopenbaard. Hij zal de dingen uit Christus nemen en ze aan u tonen. Hebt u nooit willen springen van blijdschap, klaar om op te springen van uw zitplaats, bereid om ’s nacht overeind te gaan zitten in uw bed en om God de lof te zingen door de overweldigende inwerking van de een of andere grote oude waarheid die opeens geheel nieuw voor u lijkt te zijn?

			De Heilige Geest toont ons ook de dingen van Christus in onze ervaring. Terwijl wij door dit leven reizen, gaan wij de heuvels op en weer de dalen in, door het heldere zonlicht en door de donkere schaduwen. In elk van deze omstandigheden leren we iets meer van Christus, een beetje meer van Zijn genade, een beetje meer van Zijn heerlijkheid, een beetje meer van Zijn dragen van de zonde, een beetje meer van Zijn heerlijke gerechtigheid. Gezegend is het leven dat slechts een lange les over Christus’ heerlijkheid is. Ik denk dat elk christenleven dat zou moeten zijn.

			Elke donkere en kromme weg die wij ervaren, zou in het centrum van Christus’ heerlijkheid moeten samenkomen en zou ons steeds dichter en dichter moeten voeren naar het vermogen om tot in alle eeuwigheid van de gelukzaligheid aan Zijn rechterhand te genieten.

			Zo neemt de Heilige eest de dingen van Christus en toont ze aan ons en zo verheerlijkt Hij Christus.

			Geliefden, de praktische les die wij hieruit kunnen leren, is dat wij moeten proberen om onder de inwerking van de Heilige Geest te blijven. Laten wij met het oog daarop zeer hoog van Hem denken. Sommigen denken nooit aan Hem. Hoeveel preken zijn er waarin zelfs niet naar Hem verwezen wordt! De predikers van zulke betogen moeten zich schamen! Als er soms luisteraars komen zonder om de Heilige Geest te bidden, moeten zij zich schamen! Wij weten en belijden dat Hij alles is voor ons geestelijk leven. Waarom denken wij dan niet met een grotere liefde aan Hem en waarom aanbidden wij Hem niet met grotere eer en denken wij niet voortdurend aan Hem met grotere eerbied?

			Pas op voor het bedrijven van de zonde tegen de Heilige Geest. Als iemand onder u onder het horen van een preek enkele zachte aanrakingen van Zijn kracht voelt, pas dan op dat u uw hart daar niet tegen verhardt. Steeds als het heilige vuur komt, ook al is het maar als een vonk, blus dan de Heilige Geest niet uit, maar bid dat de vonk een vlam worden mag.

			En u, christenen, roep daadwerkelijk tot Hem, opdat u uw Bijbel niet zonder Zijn licht lezen zal. Bid niet zonder dat u door de Geest daarbij geholpen wordt, en boven alles, moge u nooit zonder de Heilige Geest preken! Het is jammer als een man vraagt of hij bij het houden van zijn preek door de Heilige Geest geleid mag worden en als hij dan vervolgens een papier tevoorschijn haalt en de preek voorleest. Wat hij leest, zou de Heilige Geest kunnen zegenen, maar de Geest kan hem niet zo goed leiden als hij zichzelf heeft gebonden aan wat hij heeft geschreven. Dat geldt ook voor de spreker als hij slechts herhaalt wat hij geleerd heeft en als hij geen ruimte overlaat voor de Geest om hem een nieuwe gedachte, een nieuwe openbaring van Christus te geven. Hoe kan hij onder zulke omstandigheden op de goddelijke zegen hopen? Het zou beter voor ons zijn om stil te zitten totdat sommigen onder ons door de Geest bewogen worden om op te staan en te spreken, dan dat wij de methoden zouden voorschrijven waardoor Hij tot ons zou moeten spreken en wij zelfs de woorden die we willen uitspreken, opschrijven! Wat is er dan nog voor ruimte voor de inwerking van de Heilige Geest?

			Kom, Heilige Geest, hemelse Duif!

			Ik kan het niet helpen om dat gebed nu uit te storten. ‘Gezegende Geest, blijf bij ons, neem de dingen van Christus en toon ze ons, zodat Christus verheerlijkt worden mag.’

			III. Ik ga slechts een paar ogenblikken spreken over het laatste punt. Het is een zeer diep punt, veel te diep voor mij. Ik ben niet in staat om u mee te nemen in de diepte van mijn tekst. Ik wil niet net doen alsof ik dat wel kan. Ik geloof dat deze tekst zoveel betekenis heeft dat wij hem nooit helemaal zullen begrijpen totdat wij in de hemel komen. ‘Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.’ (Joh. 13:7) 

			Maar dit is het punt dat ik ga bespreken: Christus’ heerlijkheid is de heerlijkheid van Zijn Vader: ‘Alles wat de Vader heeft, is het Mijne, daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en u zal tonen.’

			Om te beginnen, Christus heeft alles wat de Vader heeft. Denk daaraan. Niemand die slechts een mens is, durft te zeggen: ‘Alles wat de Vader heeft, is het mijne.’ De gehele godheid is in Christus, niet alleen de eigenschappen van God, maar Zijn hele Wezen. De Geloofsbelijdenis van Nicea zegt het heel goed en is niet te sterk in de uitdrukking: ‘Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God’, want Christus heeft alles wat de Vader heeft. Als wij tot Christus komen, komen wij tot de almacht, tot de alomtegenwoordigheid en alwetendheid. Wij komen tot de almachtige onveranderlijkheid. In feite komen we tot de eeuwige God. De Vader heeft alle dingen, en alle kracht in de hemel en op aarde is aan Christus gegeven, zodat Hij alles heeft wat de Vader heeft.

			Verder wordt de Vader door Christus’ heerlijkheid verheerlijkt. Laten wij nooit het verkeerde denkbeeld erop na houden dat wij de Vader omlaaghalen als wij Christus groot maken. Als er ooit iemand zo over de Christus van God spreekt dat de God van Christus daardoor omlaag gehaald wordt, laat die dan met schande overladen worden. Wij hebben nooit zo over Christus gepreekt alsof Hij genadig en de Vader alleen rechtvaardig was, of alsof Christus de Vader moest overhalen om genadig te zijn. Dat is laster die op ons geworpen is en er zit geen greintje waarheid in. Wij weten en geloven wat Christus Zelf gezegd heeft: ‘Ik en de Vader zijn Eén.’ Des te meer heerlijkheid Christus heeft, des te meer heerlijkheid heeft ook de Vader. Als mensen die belijden christen te zijn Christus beginnen te verwerpen, verwerpen zij ook tot op grote hoogte God de Vader Zelf. Gebrek aan eerbied voor de Zoon van God loopt spoedig uit op gebrek aan eerbied voor God de Vader Zelf.

			Maar, lieve vrienden, wij verheugen ons erin om Christus te eren en daar zullen wij voortdurend mee doorgaan. Zelfs als wij in de hemel der hemelen voor de vurige troon van de oneindige Jehova staan, zullen wij zingen tot lof van Hem en van het Lam. Zo brengen we die twee voor altijd samen in die goddelijke verbinding waarin zij altijd tot elkaar staan.

			Zo ziet u dat Christus alles heeft wat de Vader heeft en dat de Vader ook wordt verheerlijkt als Hij verheerlijkt wordt.

			Vervolgens zien we dat de Heilige Geest ons moet leiden om dit te zien, en ik ben er zeker van dat Hij dat zal doen. Als wij ons aan Zijn onderwijs overgeven, zullen wij niet in dwalingen vallen. Het zal een groot geheimenis zijn, maar wij zullen genoeg weten zodat het ons nooit verontrusten zal. Als u neerzit en het geheimenis van het eeuwige probeert te bestuderen, wel, dan geloof ik dat u, hoe langer u kijkt, steeds meer op die mensen zult lijken die van grote hoogte omlaag naar de zee kijken. Zij worden ten slotte duizelig en staan op het punt om naar beneden te vallen en te verdrinken. Geloof wat de Geest u leert en aanbid uw goddelijke Onderwijzer, dan zal Zijn onderwijs makkelijk voor u worden.

			Ik geloof dat wij als wij ouder worden ertoe komen om God te aanbidden zoals Abraham deed, als Jehova, de grote IK BEN. Jezus verdwijnt niet naar de achtergrond, maar het lijkt steeds duidelijker voor ons te worden hoe heerlijk God is. De woorden die onze Heere tot Zijn discipelen sprak: ‘U gelooft in God, geloof ook in Mij’ (Joh. 14:1), lijken als wij ouder worden wel te veranderen in dit: ‘U gelooft in Mij, geloof ook in God.’ Als wij tot het volle vertrouwen komen in de Heere der heerlijkheid, de God van de natuur, van de voorzienigheid, van de verlossing en van de hemel, dan geeft de Heilige Geest ons meer te kennen van de heerlijkheid van Christus.

			Ik heb naar beste kunnen met u over dit uitnemende onderwerp gesproken. Als ik niet wist dat de Heilige Geest Christus verheerlijkt, zou ik ellendig naar huis gaan, want ik ben niet in staat geweest om mijn Heere te verheerlijken zoals ik zou willen. Ik weet echter dat de Heilige Geest dat wat ik echt uit mijn hart gezegd heb, kan nemen en het in uw hart kan leggen. Hij kan eraan toevoegen wat ik weggelaten heb.

			Ga heen, u die de Heere liefheeft, en verheerlijk Hem. Probeer dat zowel met uw lippen als met uw leven te doen. Ga heen en predik Hem, predik meer over Hem, en prijs Hem aan, steeds meer en meer. Ik hoorde van een oude dame die een fout maakte in wat zij zei, hoewel er achter haar blunder waarheid lag. Zij was naar een klein kerkje van de baptisten geweest waar een strenge calvinist preekte en zij zei dat zij het meest van ‘strenge Christuspredikers9’ hield.

			Dat geldt ook voor mij. Geef mij maar een ‘strenge Christusprediker’, eentje die Golgotha de hoogste van alle bergen maakt. Ik veronderstel dat het helemaal geen berg was, maar slechts een heuvel. Laten wij hem toch steeds hoger en hoger maken en tegen alle andere bergen zeggen: ‘Waarom, gebergte met al uw toppen, kijkt u met afgunst naar deze berg, die God als Zijn woning heeft begeerd? Ja, de HEERE zal er voor altijd wonen.’(Ps. 68:16) De gekruisigde Christus is wijzer dan al de wijsheid van de wereld. Het kruis van Christus bergt meer nieuwe dingen in zich dan al de nieuwe dingen van de aarde. Gelovigen en predikers van het Evangelie, verheerlijk Christus! Moge de Heilige Geest u helpen om dat te doen!

			En u, arme zondaren, die denkt dat u Christus in het geheel niet verheerlijken kunt, kom en vertrouw Hem: 

			Kom naakt, kom vuil, kom precies zoals u bent.

			En geloof dat Hij u wil ontvangen, want dat zal Hem verheerlijken. Geloof zelfs nu nog, zondaar die voor de poort van de dood staat, dat Christus u kan laten leven, want uw geloof zal Hem verheerlijken! Kijk op uit de verschrikkelijke diepten van de hel, waarin uw geweten u geworpen heeft, en geloof dat Hij u uit die afgrijselijke put en de modderige klei verlossen kan en uw voeten op een rots kan zetten, want uw vertrouwen verheerlijkt Hem! 

			Als de Heilige Geest de zondaar in staat stelt om in de Heere Jezus Christus te geloven, heeft deze het vermogen om Christus de grootste heerlijkheid te geven. U mag komen, u die meer melaats, zieker, meer verdorven dan enig ander bent. Als u op Hem ziet en Hij u redt, dan zult u Hem prijzen! U zult dan dezelfde gemoedsgesteldheid hebben als iemand die ik vaak gesproken heb en die mij zei: ‘Meneer, u zei dat Christus mij kan redden. Nu, als Hij dat doet, zal Hij horen dat er nooit een einde komt aan mijn lof.’ Nee, Hij zal horen dat er nooit een einde aan komt.

			Gezegende Jezus:

			Ik zal van U houden in leven en dood
En ik wil U prijzen zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven dan roep ik tot U:
‘k Heb van U gehouden maar nooit zoveel als nu.

			Als ik in Uw glorie. Uw eeuwigheid kom,
Dan buig ik mij voor U, in Uw heiligdom.
Gekroond met Uw heerlijkheid zal ’k zingen voor U:
’k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.10

			Als Christus ons maar van onze zonden zal verlossen, zullen wij niets anders doen dan Hem prijzen en verheerlijken. God geve dat dit voor elk van ons het geval zal zijn, omwille van de Heere Jezus Christus!

			Amen.

			De Heilige Geest verheerlijkt Christus 

			‘Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u tonen.’
(Johannes 16:14 (Eng. vert.))

			De mens heeft als geestelijk wezen zeer grote behoeften. Hoe groot deze behoeften ook zijn, de kracht van de drie-enige God is in staat ze te vervullen. Wij hebben één God – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Eén in Drie en Drie in Eén. Die gezegende Drie-in-Eenheid geeft Zichzelf aan zondaren opdat zij gered zouden worden.

			In de eerste plaats zijn alle goede dingen waarnaar een zondaar verlangt in de Vader te vinden. De verloren zoon was wijs toen hij zei: ‘Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan.’ (Luk. 15:18) Elke goede en volmaakte gave komt van God de Vader, de eerste Persoon in de gezegende Drie-eenheid, omdat elke goede en elke volmaakte gave alleen in Hem gevonden kan worden. Maar de behoeftige mens zegt: ‘Hoe kan ik bij de Vader komen? Hij is oneindig ver boven mij verheven. Hoe kan ik naar Hem omhoogreiken?’

			Opdat u de zegen van de genade verkrijgen zou, was God in Christus Jezus, de tweede, tot in eeuwigheid gezegende Persoon van de heilige Drie-eenheid. Laat mij u een gedeelte voorlezen uit het vers dat op mijn tekst volgt: ‘Alles wat de Vader heeft, is het Mijne.’ Hieraan ziet u dat alles eerst in de Vader is en dat de Vader alles in Christus legt. ‘ Het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou.’ (Kol. 1:19) Nu kunt u bij Christus komen, want Hij is zowel mens als God. Hij is ‘God, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid’ (Rom. 9:5), maar Hij kwam in deze wereld, werd geboren uit de maagd Maria, leefde een armoedig leven, leed ‘onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven.’ Hij is het kanaal waardoor alle zegeningen van de Vader naar ons toe stromen. In het evangelie van Johannes lezen we: ‘Uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.’ (Joh. 1:16) Zo ziet u dat de Vader, Die in Zichzelf al het goede bezit, heel die volheid legt in de Middelaar, de Mens Christus Jezus, Die ook de Zoon van God is.

			Nu hoor ik een arm mens zeggen: ‘Maar ik kan niet eens bij Christus komen. Ik ben blind en kreupel. Als ik maar bij Hem komen kon, zou Hij mij de ogen openen. Ik ben echter zo kreupel dat ik niet naar Hem kan rennen of zelfs maar naar Hem toe kan lopen. Als ik bij Hem kon komen, zou Hij mij kracht geven. Ik lig echter neer alsof ik dood ben. Ik kan Christus niet zien en weet niet waar ik Hem kan vinden.

			Hier begint het werk van de derde Persoon van de gezegende Drie-eenheid. Het is Zijn werk om de dingen van Christus te nemen en ze te tonen aan de heiligen – en ook aan de zondaren. Wij kunnen die dingen niet zien, maar als Hij ze ons toont, zien we ze dadelijk. Onze zonde brengt een sluier tussen Christus en ons. De Heilige Geest komt, neemt de sluier weg van ons hart en dan zien we Christus. Het is het werk van de Heilige Geest om tussen Christus en ons in te komen en om ons naar Christus te leiden, net zoals de Zoon van God tussen de Vader en ons in komt en ons naar de Vader leidt. Zo werkt de hele Drie-eenheid samen om een zondaar te redden. De drie-enige God buigt Zich uit de hemel neer voor de redding van opstandige mensen.

			Steeds als wij u uit dit huis van gebed laten weggaan, spreken wij de zegen van de heilige Drie-eenheid over u uit: ‘De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen!’ (2 Kor. 13:13) Al die dingen zijn nodig om van een zondaar een heilige te maken en om een heilige ervan te weerhouden weer een zondaar te worden. Alles uit de zalige God – de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – moet inwerken op eenieder die gered zal worden.

			Zie eens hoe goddelijk de drie Personen samenwerken, hoe de Vader de Zoon verheerlijkt, hoe de Heilige Geest Jezus verheerlijkt en hoe zowel de Heilige Geest als de Heere Jezus de Vader verheerlijkt! Deze Drie zijn Eén en Ze werken op lieflijke wijze samen aan de redding van het uitverkoren geslacht.

			Vanavond is het onze taak om over de Heilige Geest te spreken. Wat is Hij een gezegende Persoon! Hij is niet louter een heilige inwerking, maar een goddelijk Persoon, ‘waarachtig God uit waarachtig God.’ Hij is de Geest van heiligheid, Die geëerbiedigd moet worden en over Wie met vreugde gesproken mag worden, maar ook met vrees. Want vergeet niet dat er een zonde tegen de Heilige Geest is. Een woord dat tegen de Zoon des mensen gesproken wordt, kan vergeven worden. Een lastering tegen de Heilige Geest – wat dat ook zijn mag, ik weet het niet – wordt echter neergezet als een zonde die de grens van de goddelijke vergeving overschrijdt. Heb daarom eerbied voor God de Heilige Geest, eer en aanbid Hem. In Hem ligt de enige hoop die eenieder van ons ooit kan koesteren om Jezus te zien en dus om God de Vader te zien.

			Vanavond zal ik allereerst proberen te spreken over wat de Heilige Geest doet: ‘Hij zal het uit het Mijne nemen en het aan u tonen.’ Als tweede zal ik u proberen voor te stellen waar de Heilige Geest naar streeft: ‘Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en aan u tonen.’ Als derde zal ik uitleggen hoe Hij in die beide dingen als de Trooster handelt, want wij lezen in het zevende vers dat onze Zaligmaker zegt: ‘Als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen’, en Hij zegt over dezelfde Trooster: ‘Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het aan u tonen.’

			I. Allereerst zullen wij overdenken wat de Heilige Geest doet. Jezus zegt: ‘Hij zal het uit het Mijne nemen en aan u tonen.’ De Heilige Geest is dus bezig met de dingen van Christus.

			Wat zou ik wensen dat al Christus’ dienaren de Heilige Geest in dit opzicht zouden navolgen! Als u met de dingen van Christus bezig bent, bent u op het grondgebied van de Heilige Geest. U volgt het spoor van de Heilige Geest. Is de Heilige Geest bezig met de dingen van de wetenschap? Wat is wetenschap? Een andere naam voor de onwetendheid van de mensen. Is de Heilige Geest bezig met de dingen van de politiek? Wat is politiek? Een andere naam voor elke man die bezig is om zoveel mogelijk van het landsbestuur te profiteren. Is de Heilige Geest met deze dingen bezig? Nee, mijn broeders, ‘Hij zal het uit Mijne nemen.’ Mijn broeder, de Heilige Geest zal u verlaten als u achter deze onbelangrijke nietigheden aanloopt! Hij zal u verlaten als u streeft naar het groot maken van uzelf, van uw eigen wijsheid en van uw plannen, want de Heilige Geest houdt Zich bezig met de dingen van Christus. ‘Hij zal het uit het Mijne nemen en het aan u tonen.’ Ik houd van wat Wesley tegen zijn predikers zei: ‘Laat alle andere dingen achterwege, u bent ertoe geroepen om zielen te winnen.’

			Ik geloof dat het bij alle ware predikers zo is. Wij kunnen alle andere dingen achterwege laten. De Heilige Geest, Die onze Leraar is, zal ons bevestigen en zegenen als wij ons houden aan de dingen die Hij belangrijk vindt. Evangelieprediker, wat kunt u ontvangen dat met de dingen van Christus te vergelijken is? En welke andere dingen die u met de mensen bespreekt, zijn zo kostbaar als de dingen van Christus? Volg daarom de Heilige Geest, Die met de dingen van Christus bezig is.

			Vervolgens zien we dat de Heilige Geest Zich bezighoudt met zwakke mensen. ‘Hij zal het uit het Mijne nemen en het aan u tonen.’ ‘Aan u.’ Hij is er niet te goed voor om Zich met eenvoudige mensen bezig te houden. Hij komt naar hen die geen training of opleiding hebben. Hij neemt de dingen van Christus en toont ze aan zulke mensen. De grootste menselijke geest die ooit geschapen werd, was maar arm en zwak vergeleken bij de oneindige gedachten van God. Wij kunnen snoeven over de grote mogelijkheden van het menselijk intellect, maar als dat tot het uiterste reikt, is het toch nog maar gering en beperkt. Het is dus een grote neerbuigende goedheid van de Heilige Geest als Hij komt en het kleine verstand van de mens onderwijst.

			Wij zien de grote neerbuigende goedheid van de Heilige Geest echter nog meer als wij lezen: ‘Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken’ (1 Kor. 1:26), en als wij de Zaligmaker horen zeggen: ‘Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.’ (Luk. 10:21)

			De Heilige Geest neemt de dingen van Christus en toont ze aan hen die in vergelijking met de wijze mensen van deze wereld jonge kinderen zijn. De Heere Jezus had wel prinsen als Zijn discipelen kunnen uitkiezen. Hij had wel twaalf van de grootste koningen op aarde bijeen kunnen brengen of op zijn minst twaalf senatoren uit Rome. Maar dat deed Hij niet. Hij nam vissers en mensen die bij die klasse hoorden om hen tot de pioniers van Zijn Koninkrijk te maken. God de Heilige Geest neemt de dingen van Christus, hoe hoog en verheven ze ook mogen zijn, en toont ze aan mensen zoals deze apostelen, die bereid waren om te volgen waar de Heere hen heenleidde en die bereid waren om te leren wat de Heere hun onderwees.

			Als u aan de neerbuigende goedheid van de Heilige Geest denkt wanneer Hij de dingen van Christus neemt en aan ons toont, zult u het er niet meer over hebben dat u moet afdalen naar het niveau van kinderen als u met hen spreekt. Ik herinner me een jongeman die een grote dwaas was, maar die dat niet wist en die daarom nog des te dwazer was. Eens zei hij, toen hij tegen de kinderen sprak: ‘Mijn lieve kinderen, het kost heel wat moeite om een grote geest te laten afdalen naar wat jullie kunnen begrijpen.’ Zo’n woord van Christus kunt u me nergens laten zien. Waar spreekt de Heilige Geest erover dat het een grote vernedering voor Hem is om kinderen te onderwijzen of om ons te onderwijzen? Nee, nee, maar Hij verheerlijkt Christus door Zijn dingen te nemen en ze aan ons te tonen – aan zulke arme, onwetende leerlingen als wij zijn.

			Als ik begrijp wat er hier bedoeld wordt, denk ik dat het allereerst betekent dat de Heilige Geest ons helpt om de woorden van Christus te begrijpen. Als wij het onderwijs van de Zaligmaker willen bestuderen, moet dat gebeuren terwijl het licht van de Heilige Geest ons leidt. Hij zal ons tonen wat Christus bedoelde met de woorden die Hij uitsprak. De bewoordingen die de Zaligmaker koos, zullen ons niet in de war brengen, maar wij zullen bij de diepste bedoeling van Christus’ geest uitkomen en daarin onderwezen worden, want de Heere Jezus zegt: ‘Hij zal het uit het Mijne nemen en aan u tonen.’ Een preek van Christus, en zelfs een enkel woord van Christus, straalt als een diamant wanneer hij in het licht van de Heilige Geest geplaatst wordt. Nee, hij straalt als een ster die vaststaat aan het firmament, met licht dat nooit vermindert. Gelukkig zijn de mannen en de vrouwen die de woorden van Christus lezen in het licht dat de Heilige Geest erover laat schijnen.

			Maar ik denk niet dat dit alles is wat de tekst betekent. Het betekent dit: ‘Niet alleen zal Hij Mijn woorden openbaren, maar ook Mijn dingen’, want Christus zei: ‘Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en u zal tonen.’

			De Heilige Geest neemt de natuur van Christus en toont die aan ons. Het is makkelijk om te zeggen: ‘Ik geloof dat Hij God en mens is.’ Het punt is echter dat u moet beseffen dat Hij God is en daarom in staat is om u te redden en dat Hij zelfs dingen tot stand kan brengen die onmogelijk zijn. Daarbij moet u geloven dat Hij mens is en daarom met u te doen heeft, met u meevoelt en dus een Broeder is, geboren om u in uw tegenslagen te helpen. Moge de Heilige Geest u vanavond de Godmens laten zien! Moge Hij u de menselijkheid en de godheid van Christus tonen, want die naturen zijn op de meest gezegende manier in Zijn aanbiddelijke Persoon verenigd. Daardoor zult u bijzonder getroost worden.

			De Heilige Geest toont ons de ambten van Christus. Hij is Profeet, Priester, Koning. In het bijzonder zeg ik dit tot u, zondaar: Christus is Zaligmaker. Nu, als u weet dat Hij het werk van het redden van zondaren op Zich neemt en dat het Zijn zaak is om mensen te redden, welaan, geliefde vriend, dan zult u zeker vertrouwen in Hem hebben en niet bang zijn om tot Hem te komen!

			Als ik wil dat mijn schoenen gemaakt worden, neem ik mijn hoed echt niet af als ik bij een schoenenmaker naar binnenga. Ik zeg ook niet: ‘Neemt u mij niet kwalijk, mag ik u vragen zo goed te zijn om mijn schoenen te willen maken? Nee, dat is zijn handel, zijn zaak. Hij is blij om mij te zien. ‘Wat is er van uw dienst, meneer?’ zegt hij. Hij is blij met werk. Als Christus boven Zijn deur ”Zaligmaker” zet, ga ik naar Hem toe omdat ik gered wil worden. Ik geloof immers dat Hij Zijn vak verstaat, dat Hij dat kan uitvoeren en dat Hij blij zal zijn om mij te zien. Ik kan niet meer blijdschap voelen omdat ik gered ben dan de blijdschap die Hij erin heeft om mij te redden. Ik wil dat u dat idee vastgrijpt. Als de Heilige Geest u dat zal tonen, zal Hij u vanavond zeer dicht bij vreugde en vrede brengen.

			Moge de Heilige Geest u ook tonen welke verplichtingen Christus op Zich genomen heeft. Hij is in deze wereld gekomen en heeft het op Zich genomen om zondaren te redden. Hij heeft Zich borg gesteld bij de Vader dat Hij vele zonen tot heerlijkheid zou brengen, en daar is Hij toe verplicht. Voor Zijn Vader heeft Hij Zichzelf als de Borg van het verbond ertoe verplicht om zondaren met God te verzoenen. Moge de Heilige Geest dit feit aan u tonen. Dan zult u terecht verheugd in de armen van de Zaligmaker springen!

			Het is zo lieflijk wanneer de Heilige Geest ons de liefde van Christus toont. Hoe intens heeft Hij de mensen lief, wat heeft Hij hen van oudsher liefgehad, want Zijn bron van blijdschap vond Hij bij de mensenkinderen. (Spr. 8:31) Hij hield niet van hen omdat Hij hen verlost had, maar Hij verloste hen omdat Hij hen liefhad en Zich in hen verblijdde. Christus had een eeuwige liefde voor Zijn volk.

			Zijn hart is gemaakt van tederheid;
het smelt van liefde.

			Voor Hem betekent het de hemel om mensen in de hemel te brengen. Het maakt Zijn heerlijkheid uit om zonen tot heerlijkheid te brengen. Hij is nooit gelukkiger dan wanneer Hij zondaren ontvangt. Maar als de Heilige Geest u de diepte, de hoogte, de lengte en de breedte van de liefde van Christus voor zondaren tonen zal, zal dat er veel toe bijdragen om allen die vanavond in dit huis zijn de Zaligmaker te laten aanvaarden.

			Als de Heilige Geest u echter de genade van Christus toont, dan ziet u hoe gewillig Hij vergeeft, hoe Hij aan ongerechtigheid, overtredingen en zonden voorbijgaat, hoe Hij uw zonden in de zee werpt, hoe Hij ze achter Gods rug gooit, ze voor altijd wegdoet. Als u dat ziet, zal uw hart voor Hem gewonnen zijn.

			In het bijzonder zou ik willen dat de Heilige Geest u het bloed van Christus zou tonen. Als het onderwijs van de Geest u zicht geeft op het bloed van Christus, ziet u het wonderlijkste wat treurige ogen ooit gezien hebben. Daar is uw zonde, uw slechte, verschrikkelijke, vervloekte zonde. Christus komt echter in de wereld, neemt de zonde en lijdt in plaats van u. Het bloed van zo iemand als Hij, volmaakt mens en oneindig God, bloed dat op het kruishout van Golgotha uitgestort werd, dat moet de zonde wel wegnemen. Om dat toch te mogen zien!

			Als iemand van u nu wanhopig is en de Heilige Geest neemt het bloed van Christus om het u te tonen, dan zal er voor de wanhoop geen plaats meer in u zijn. Die moet wel weggaan, want ‘het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’ (1 Joh. 1:17) Wie in Hem gelooft, worden al de ongerechtigheden vergeven.

			Als de Heilige Geest ook de gebeden van Christus nemen zal en ze aan u zal tonen, wat zult u dan voor een aanblik hebben! Christus op aarde, Die bad totdat het bloedige zweet Hem uitbrak. Christus in de hemel, Die bidt met Zijn heerlijke ambtsgewaad aan, Die door de Vader aanvaard wordt en Die verheerlijkt is aan de rechterhand van de Vader. Christus Die voor de overtreder bidt, Die voor u bidt, Die bidt voor allen die door Hem tot de Vader komen en Die daarom in staat is om hen allen volkomen te redden. Dat is de aanblik die u hebben zult. Als u weet dat Christus voorbede doet voor schuldige mensen, is dat genoeg om de wanhoop voorgoed te laten wegvluchten. Ik kan u deze dingen alleen maar vertellen. Als de Heilige Geest ze echter zal nemen en aan u zal tonen, geliefden, dan zult u door ze te geloven vanavond vreugde en vrede hebben.

			Ik moet hier echter iets aan toevoegen en dan sluit ik dit punt af, ook al denk ik dat we er wel zes maanden over zouden kunnen uitweiden. Ik wil ten slotte nog zeggen dat u alles wat de Heilige Geest u toont ook mag hebben. Ziet u dat? Hij neemt de dingen van Christus en toont ze aan ons, maar waarom? Niet om ons ermee te plagen, zoals een schooljongen bij een van zijn vriendjes kan doen. Ik herinner me dat ik dit vaak gezien heb. Hij haalt een mooie appel uit zijn zak en laat die aan zijn schoolvriendje zien. ‘Hier’, zegt hij, ‘zie je die appel?’ Zegt hij dan: ‘Nu zal ik je er een stukje van geven?’ Nee, dat doet hij niet. Hij laat hem die appel alleen maar zien om hem te laten watertanden.

			Nu, het zou godslasterlijk zijn om te denken dat de Heilige Geest u de dingen van Christus zou tonen en dan zou zeggen: ‘Nee, u mag ze niet hebben.’ Alles wat Hij u laat zien, dat mag u hebben. Wat u ook maar in Christus ziet, u mag het hebben. Wat de Heilige Geest u ook maar laat zien in de Persoon en in het werk van de Heere Jezus, u mag het hebben. Hij toont het u met de bedoeling dat u het zal hebben. Hij is Tantalus niet om ons te bespotten met een zegening die buiten ons bereik ligt, Hij wacht erop om ons te zegenen.

			Berg die gedachte in uw hart op. Ze zal u op een dag kunnen helpen, als ze dat nu al niet doet. Bedenk wat God tegen Jakob zei: ‘Dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u geven.’ (Gen. 28:13) Als u een belofte in dit Boek aantreft en u durft uzelf erop neer te leggen, dan is die van u. Als u maar gewoon op die belofte gaat liggen en op haar kan rusten, dan is ze van u. Die belofte lag daar niet alleen maar om u op haar te laten rusten, maar ook om u de vervulling ervan te geven. Strek u alleen maar uit op de een of andere belofte uit het verbond en ze is voor eeuwig van u. God helpe ons om dit te doen!

			II. Laten wij nu in de tweede plaats heel kort overdenken waar de Heilige Geest naar streeft. Wel, Hij streeft hiernaar, zegt Jezus: ‘Hij zal Mij verheerlijken.’ Als Hij ons de dingen van Christus toont, is het Zijn bedoeling om Christus te verheerlijken. Het is de bedoeling van de Heilige Geest om aan u en mij te laten blijken dat Christus groot en heerlijk is. De Heere Jezus Christus is oneindig heerlijk en zelfs de Heilige Geest kan niet maken dat die heerlijkheid groter wordt, behalve dan voor ons besef. Maar het is Zijn verlangen dat wij meer van Christus zouden zien en kennen, opdat wij Hem meer zouden eren en verheerlijken.

			Wel, hoe gaat de Heilige Geest hier te werk? Op deze eenvoudige manier, door ons de dingen van Christus te tonen. Is het geen gezegend eenvoudig feit dat juist de Heilige Geest niets anders doet dan ons Christus te tonen als Hij Christus verheerlijken wil? Goed, maar voegt Hij dan geen mooie woorden bij elkaar en brengt Hij ons niet in de ban door Zijn welsprekendheid? Nee, Hij toont ons eenvoudigweg Christus.

			Nu, wat zou u dan moeten doen als u vanavond Jezus Christus wilt prijzen? Wel, u zou slechts over Hem hoeven te spreken zoals Hij is: heilig, zalig, heerlijk! Om Hem te prijzen, zou u Hem als het ware moeten tonen, want Christus kan niet anders verheerlijkt worden dan door Hem te laten zien. Dan heeft Hij de heerlijkheid waarop Hij recht heeft. Om woorden wordt niet gevraagd, beschrijvingen zijn niet nodig. ‘Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u tonen.’

			Is het niet vreemd dat Christus verheerlijkt wordt als Hij aan u getoond wordt? Aan u, mijn lieve vriend! Wellicht zegt u: ‘Ik ben niets.’ Ja, maar Christus wordt erdoor verheerlijkt als Hij aan u getoond wordt. ‘Maar ik ben heel arm, heel ongeletterd en trouwens ook nog heel slecht!’ Ja, maar Christus wordt erdoor verheerlijkt als Hij aan u getoond wordt. Nu, een grote koning of koningin zou er niet veel luisterrijker van worden als hij of zij aan een kleine zondagsschooljongen of aan een jonge straatveger werd tentoongesteld. Op zijn minst zouden zij er zo over denken.

			Christus handelt echter niet zoals een aardse koning dat zou kunnen doen. Hij rekent het tot Zijn heerlijkheid als het armste paar ogen dat ooit huilde in geloof op Hem ziet. Hij rekent het tot Zijn grootste eer als de armste man, de armste vrouw of het armste kind die ooit leefden Hem zien in het licht waarin de Heilige Geest Hem zet.

			Is dit geen gezegende waarheid? Ik stel het heel eenvoudig en kort voor. Ziet u, de Heilige Geest verheerlijkt Christus door Hem aan zondaren te laten zien. Daarom moet u, als u Christus wilt verheerlijken, hetzelfde doen. Ga geen lijvig boekwerk schrijven met allemaal mooie woorden bij elkaar. Vertel de zondaren in eenvoudige taal Wie Christus is. ‘Ik kan Hem niet prijzen’, zegt iemand. U wilt Hem niet prijzen. Zeg Wie Hij is. Als iemand tegen mij zegt: ‘Toon mij de zon’, zeg ik dan: ‘Wel, u moet wachten totdat ik een lucifer aansteek en een kaars aandoe. Dan zal ik u de zon laten zien’? Dat zou belachelijk zijn, nietwaar? Het is absurd om onze kaarsen omhoog te houden om zo Christus te tonen. Vertel Wie Hij is. Vertel Wie Hij voor u is. Vertel wat Hij voor u deed. Vertel wat Hij deed voor zondaren. Dat is alles. ‘Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en u tonen.’

			Ik zal verder niets over dit punt zeggen behalve dat, willen wij Christus verheerlijken, wij veel over Hem moeten spreken. Wij moeten vertellen wat de Heilige Geest ons verteld heeft en wij moeten tot de Heilige Geest bidden of Hij de waarheid die wij uitspreken, wil zegenen in de geest van de mensen, door hen in staat te stellen om Christus te zien zoals de Geest Hem openbaart.

			III. Het derde punt is dat de Heilige Geest de Trooster is in deze dingen, zowel als Hij ons de dingen van Christus toont als wanneer Hij Christus verheerlijkt. Genadige Geest, wees nu de Trooster van een paar arme worstelende mensen in dit kerkgebouw, door hun de dingen van Christus te tonen en door Hem in hun redding te verheerlijken!

			Als eerste, de Heilige Geest is een Trooster als Hij de dingen van Christus aan de mensen toont. Geen enkele troost is te vergelijken met de troost die het zicht op Christus biedt. Zondaar, uw enige troost moet in uw Zaligmaker liggen, in Zijn kostbare bloed en in Zijn opstanding van de doden. Mens, kijk die kant op! Als u bij uzelf naar binnen kijkt, zult u daar nooit enige troost vinden. Kijk naar datgene waar de Heilige Geest naar kijkt.

			‘Hij zal het uit het Mijne nemen en aan u tonen.’ Als er iets aan u getoond wordt, is het de bedoeling dat u daarnaar kijkt. Als u echte troost wilt, zal ik u vertellen waarnaar u moet kijken: naar de Persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. ‘Maar ik ben een ellendige zondaar’, zegt u. Ik weet dat u dat bent. U bent nog veel slechter dan u zelf denkt. ‘Maar ik vind mijzelf de slechtste mens die ooit geleefd heeft.’ Ja, en u bent zelfs nog slechter. U weet niet half hoe verdorven u bent. U bent slechter dan u ooit kon dromen. Maar u moet voor troost niet naar uzelf kijken. ‘Ik ben beestachtig’, zegt iemand. ‘Ik ben trots, ik ben eigengerechtig, ik ben jaloers. Alles wat slecht is, heb ik in mij, meneer, en als ik al iets in mij heb dat soms goed is, dan is dat weg voordat ik het heb kunnen zien. Ik ben gewoon verloren, verwoest en tot niets geworden.’ Dat is helemaal waar, maar ik heb u nooit gezegd om daarnaar te kijken. Uw troost ligt hierin: ‘Hij zal het uit het Mijne nemen’ – dat is uit Christus – ‘en aan u tonen.’ Uw hoop op verandering, op het verkrijgen van een heel nieuw karakter, op eeuwig leven ligt in Christus, Die de doden levend maakt en die alle dingen nieuw maakt. Kijk weg van uzelf en kijk naar Christus, want Hij alleen kan u redden.

			Het zicht op Christus betekent de vernietiging van de wanhoop. ‘Maar de duivel vertelt mij dat ik in de hel geworpen zal worden! Er is geen hoop voor mij.’ Wat doet het ertoe wat de duivel u vertelt? Hij was een leugenaar van den beginne. Laat hem maar zeggen wat hij wil, maar als u weg wilt kijken naar Christus zal er een eind gekomen zijn aan de macht van de duivel over u. Als de Heilige Geest u toont wat Christus aan het kruis kwam doen en wat Hij op Zijn troon in de hemel doet, zal er een einde komen aan die onrustige gedachten van de satan en u zult getroost zijn.

			Geliefd kind van God, heeft u vanavond verdriet? Moge de Heilige Geest de dingen van Christus nemen en ze aan u tonen. Als u Jezus ziet, komt er een einde aan het verdriet. Het verdriet wordt immers door het gezelschap van Christus zo lieflijk geheiligd, dat u blij zult zijn om Zijn drinkbeker te drinken en om met Zijn doop gedoopt te worden.

			Hebt u gebrek vanavond, hebt u zelfs geen plaats waar u uw hoofd kunt neerleggen? Zo was het ook met Hem. ‘De Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen.’ (Matt. 8:20) Ga naar Hem met al uw problemen. Hij zal u helpen om uw armoede te dragen. Hij zal u helpen om eruit te komen, want Hij is in staat om u zowel in tijdelijke als in geestelijke verzoekingen te helpen. Ga daarom naar Christus. Aan Hem is alle macht gegeven, in hemel en op aarde. Niets is te moeilijk voor de Heere. Ga op weg naar Hem en het zicht op Hem zal u troost geven.

			Wordt u vervolgd? Wel, dan zal het zicht op het voorhoofd dat de doornenkroon droeg de doorn uit de vervolging halen. Bent u heel, heel zwaarmoedig? Ik denk dat u allemaal het verhaal dat ik nu ga vertellen al eens gehoord hebt, maar misschien zijn sommigen van u het vergeten. Vele jaren geleden, toen deze grote gemeente voor de eerste keer bijeenkwam in de Surrey Music Hall, gebeurde dat vreselijke ongeluk. Vele mensen werden in de paniek gedood of gewond. Ik deed mijn best om de mensen rustig te houden, totdat ik hoorde dat sommigen waren overleden. Toen stortte ik als een verbijsterd mens in. Ongeveer twee weken was ik mijn verstand zo goed als kwijt. Ik voelde mij zo gebroken van hart dat ik dacht dat ik nooit meer voor een gemeente zou kunnen staan. Ik ging naar het huis van een vriend, een paar kilometer verderop, om heel rustig en stil te zijn. Ik wandelde in zijn tuin rond en ik herinner me nog de plek en zelfs het tijdstip waarop dit gedeelte tot mij kwam: ‘Hem heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker.’ (Hand. 5:31) Meteen kwam de volgende gedachte bij mij op: ‘Je bent slechts een soldaat in het leger van de grote Koning en je zou in een greppel kunnen sterven. Maar het doet er niet toe wat er van je wordt, zolang je Koning maar verhoogd wordt. Hij, Hij is heerlijk. God heeft Hem verhoogd.’

			U hebt wel gehoord van die oude Franse soldaten die op sterven lagen. Als de keizer nog langskwam tegen de tijd dat zij hun laatste adem bijna uitbliezen, richtten zij zich op en juichten ze hun geliefde leider nog een laatste keer toe. ‘Vive l’Empereur!’ waren hun laatste woorden. En dus dacht ik alleen maar: ‘Hij is verhoogd. Wat doe ik ertoe?’ Op hetzelfde moment was mijn verstand helemaal hersteld. Ik was zo helder als het maar kon. Ik ging naar huis, bad met het gezin en kwam terug om voor mijn gemeente te preken op de volgende zondag. Ik was genezen door enkel op Jezus te zien, door te zien dat Hij heerlijk is.

			Als Hij naar het front gaat, wat maakt het dan uit wat er met ons gebeurt? Rij aan rij zullen wij sterven in het gevecht als Hij de overwinning behaalt. Laat slechts de Man op het witte paard winnen, laat de Koning Die voor ons stierf en Die ons in Zijn kostbaar bloed gewassen heeft, verheerlijkt worden. Dat is genoeg voor ons.

			Maar ten slotte wil ik nog zeggen dat ook Christus, als Hij in het hart verheerlijkt wordt, als Trooster handelt. Ik geloof, broeders, dat wij niet half zo veel moeiten zouden hebben als wij meer aan Christus dachten. In feite denken we zoveel aan onszelf dat we benauwd worden. Iemand zegt echter: ‘Maar ik heb zoveel problemen.’ Waarom zou u niet veel problemen hebben? ‘Maar ik heb verlies op verlies geleden, waar u niets van afweet.’ Zeer waarschijnlijk, lieve vriend. Ik weet niets van uw verliezen, maar is het vreemd dat u die ondervindt? Iemand zegt: ‘Maar ik lijk wel als een voetbal heen en weer getrapt te worden.’ Waarom zou dat niet zo zijn? Wie bent u? Een arme boeteling zei gisteravond tegen mij: ‘Meneer, het lijkt me zo laaghartig om na mijn vorige leven naar Christus te komen.’ Ik zei: ‘Ja, dat is zo, maar u bént laaghartig. Het was een laaghartige zaak van de verloren zoon om naar huis te komen nadat hij zijn goederen in een losbandig leven had verspild, om het brood van zijn vader te eten en het gemeste kalf.’ Dat was laaghartig, nietwaar? Maar de vader vond dat echter niet laaghartig. Hij drukte hem aan zijn hart en verwelkomde hem thuis.

			Kom hier, laaghartige zondaren, die de duivel gediend hebt en die hem nu wilt ontvluchten. Vlucht dadelijk weg bij de satan, want mijn Heere wil u graag ontvangen. U hebt er geen idee van hoe graag Hij u wil verwelkomen. Hij wil u zo graag vergeven dat u nu nog niet eens geraden hebt hoeveel zonden Hij vergeven kan. ‘Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden.’ (Matt. 12:31) Tot aan uw nek in het vuil, uw harten doordrenkt van de laagste ongerechtigheden en toch zal Christus u, als u naar Hem toe komt, witter als sneeuw wassen. ‘Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.’ (Jes. 1:18) Kom hierheen en probeer het met mijn Heere.

			Heb verheven gedachten van Christus. Als een mens enkel maar grote gedachten van Christus hebben wil, zal hij ondervinden dat zijn moeiten verminderen en zijn zonden verdwijnen. U hebt Christus helemaal verkeerd ingeschat, zie ik. Wellicht hebt zelfs u, volk van God, verkeerde gedachten van Christus gehad.

			Ik hoorde over een zekere commandant die zijn troepen in een nogal moeilijke positie gebracht had. Hij wist wat hij deed, maar niet al zijn soldaten wisten dat ook. De dag erna zou er een gevecht plaatsvinden. Dus bedacht hij dat hij de tenten zou langsgaan om te horen wat de soldaten zeiden. Hij luisterde en een van hen zei tegen zijn maten: ‘Kijk nou in wat voor moeilijkheden we zitten. Zien jullie, wij hebben maar zoveel cavalerie, zoveel infanterie en wij hebben maar een kleine hoeveelheid artillerie. Aan de andere kant staan er zoveel duizenden tegenover ons die zo sterk en zo machtig zijn dat wij morgen in stukken gehakt zullen worden.’ De generaal trok het tentzeil weg. Daar zagen zij hem staan. Hij zei: ‘Voor hoeveel tel ik mee volgens jou?’ Hij had elk gevecht gewonnen waarbij hij betrokken was. Hij was de grootste overwinnaar. ‘Voor hoeveel tel ik mee volgens jou?’

			Mensen, u hebt nooit Christus naar Zijn waarde meegerekend. U hebt uw zonde afgelegd, maar u hebt nooit meegeteld wat Hij Die u komt redden, voor een Christus is. Doe liever net als Luther. Die zegt dat de duivel naar hem toe kwam en een groot stuk papier meebracht waarop een lijst met al zijn zonden stond, of in ieder geval een flink aantal ervan. Luther zei tegen hem: ‘Is dat alles?’ ‘Nee’, zei de duivel. ‘Wel, ga er nog eens wat halen dan.’ De satan ging weg om hem even later nog een lange lijst te brengen, zo lang als uw arm. Toen zei Luther: ‘Is dat alles?’ ‘O nee’, zei de duivel, ‘Ik heb er nog meer.’ ‘Wel, ga ze dan allemaal halen’, zei Luther. ‘Pak ze allemaal, de hele lijst.’ Toen werd het een heel lange zwarte lijst. Volgens mij heb ik gehoord dat hij wel twee keer om de aarde zou passen. De mijne zou zo lang zijn, dat weet ik zeker. Wel, wat zei Luther toen hij ze allemaal zag? Hij zei: ‘Schrijf onderaan: ‘Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’ (1 Joh. 1:7) Het doet er niet toe hoe lang de lijst is, als u die gezegende woorden er maar onder schrijft. Dan zijn alle zonden weg!

			Hebt u ooit op uw tafel een grote rekening gevonden? U voelde dat er een soort blos op uw gezicht kwam. U keek onder aan de lijst. Het was een lange lijst met spullen, misschien van een advocaat of een aannemer. Maar toen u ernaar keek, zag u onderaan een stempel staan en u zag dat de rekening vereffend was. ‘Ach’, zei u, ‘ik geef er niet om hoe lang hij is, want alles is betaald.’ Zo zijn ook uw zonden, hoewel zij groot waren, verdwenen als u onder aan de lijst een bewijs van betaling hebt staan. Als u uw vertrouwen op Jezus gesteld hebt, verdrinken uw zonden in de Rode Zee van het bloed van uw Zaligmaker en wordt Christus in uw redding verheerlijkt.

			Moge God de Heilige Geest vanavond eenieder hier die nog niet gered is, tot berouw en tot geloof in onze Heere Jezus Christus brengen. De Heere zegene eenieder van u, omwille van Zijn naam.

			Amen.

			Het werk van de Geest in de nieuwe schepping

			‘De aarde nu was vormeloos en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God ging over het water.’
(Genesis 1:2, Eng. vert.)

			Wij kunnen niet verhalen hoe de Geest van God over die uitgestrekte watermassa gebroed heeft. Het is een geheimenis, maar het is ook een feit. Hier wordt geopenbaard dat dit gebeuren aan het allereerste begin van de schepping plaatsgevonden heeft, zelfs nog voor God gezegd had: ‘Laat er licht zijn!’ De eerste daad van God die Hij verrichtte om deze planeet voor menselijke bewoning gereed te maken, was dat de Geest van God over het water ging. Tot die tijd was alles vormeloos, leeg en ongeordend en lag alles in verwarring. In één woord: het was een chaos. Om de wereld de schoonheid die hij ondanks de val heeft te geven, was het noodzakelijk dat de Geest van God over het water ging. Wij weten niet hoe de Geest op de materie inwerkt. We weten echter wel dat God, Die een Geest is, de materie schiep, de materie gevormd heeft en de materie in stand houdt en dat Hij haar eens van de bevlekking van zonden die haar aankleeft, verlossen zal. We zullen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zien waarin de materie zelf uit de huidige staat van verwoesting opgetild zal zijn. Dan zal zij God verheerlijken. Zonder de Geest van God had de materie van deze wereld echter voor altijd in chaos moeten blijven. Pas toen de Geest kwam, nam het werk van de schepping een aanvang.

			Dat feit wil ik deze morgen gebruiken en het geestelijk interpreteren. Het is letterlijk gebeurd en wij mogen dit hoofdstuk van Genesis, of welk ander gedeelte van Genesis ook, niet louter als een fabeltje beschouwen.

			Nu dit gezegd is, denken we dat we wel zeggen mogen dat deze waargebeurde feiten ook het werk van God in de nieuwe schepping kunnen verhelderen. Onze hoofdgedachte is nu juist dat het werk van de Heilige Geest in een mensenziel te vergelijken is met Zijn werk in de schepping. Zoals je in verschillende boeken van dezelfde schrijver het taaleigen van de auteur op het spoor komen kunt en zoals je in vele schilderijen van een grote kunstenaar bepaalde trekken terugvindt die dezelfde hand verraden, zo zien we in het grote boek der natuur trekken van dezelfde hand terug die wij ook in het boek van de genade vinden. In dit grootse schilderij van de schoonheid van de materie kunnen wij het handwerk van diezelfde Meester-kunstenaar zien Die de lijnen en bogen van de geestelijke schoonheid in de ziel van de verloste getekend heeft. 

			I. Allereerst ga ik proberen een parallel te trekken tussen het werk van de Geest in de oude en in de nieuwe schepping.

			Allereerst wil ik u eraan herinneren dat de eerste daad van God in het zesdaagse scheppingswerk hieruit bestond dat de Geest over het water ging. Zo is het werk van de Heilige Geest in de ziel het eerste werk van de genade in hem. U kunt wel duizend preken gehoord hebben, maar totdat de Heilige Geest de ziel binnenkomt, werkt dat niets in hem uit.

			Iemand kan wel gedurende vijftig jaar de zondag gevierd hebben en gedurende elk van deze zondagen kan hij Gods huis naar gewoonte bezocht hebben. Maar er is geen reddend werk aan hem verricht, tenzij de Geest van God zijn ziel is binnengekomen en aan zijn ziel begon te werken. Hij kan gedoopt zijn, bij de kerk horen en aan het avondmaal hebben deelgenomen. Ondanks dat alles heeft zijn hart niet de vorm die of het model dat God graag ziet. Het is leeg. Er is geen leven van God, geen geloof in Christus, geen ware hoop voor de toekomst in. Ondanks alles wat er aan het hart gedaan is, is het de leegte zelf als de Geest van God niet in hem gewerkt heeft. De beste mens die ooit uit een goede moraal is voortgekomen, is zonder dat de Geest in hem komt toch niet meer dan ‘vormeloos en leeg.’ (Gen. 1:2, Eng. vert.)

			Het is een vernederende waarheid, maar ook al is het vernederend, het is toch de waarheid. Alle inspanningen die mensen van nature doen door de aansporing van het voorbeeld van anderen of van goddelijke wetten, brengen niets dan een andere vorm van chaos voort. Wellicht zijn er bergen vlak gemaakt, maar er zijn ook valleien veranderd in bergen. Er zijn ondeugden afgelegd, maar dat alleen om door andere ondeugden vervangen te worden, misschien zelfs wel door slechtere dan eerst. Of misschien zijn sommige overtredingen voor een tijd afgezworen, maar alleen om opgevolgd te worden door een terugkeer naar dezelfde soort zonden. Dan is met zo iemand gebeurd wat Petrus schrijft: ‘Maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt: De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder.’ (2 Petr. 2:22) De mens is in Gods oog voor wat betreft de dingen waar God met welbehagen naar kijkt nog steeds ‘vormeloos en leeg’, tenzij de Geest van God in hem gewerkt heeft.

			Wat? Is dat waar, ook als een mens grote inspanningen heeft geleverd en werkelijk zijn best heeft gedaan? Ja, want ‘wat uit het vlees geboren is, is vlees’ (Joh.3:6), zelfs als dat vlees zijn best doet. Zijn beste afstammeling is nog steeds niets dan louter vlees. Water zal van nature stijgen tot de hoogte van de bron. Zonder druk van buitenaf zal het echter nooit hoger stijgen. De mens kan zo hoog reiken als een mens maar reiken kan, maar hoger zal hij nooit komen totdat de Geest van God hem een bovennatuurlijke kracht verleent. ‘Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.’ (Joh. 3:3) De allereerste daad in het grote werk van de nieuwe schepping is dat de Geest van God over de ziel gaat zoals Hij over de oppervlakte van de aarde ging.

			Het tweede waarvoor ik uw aandacht wil vragen, is het feit dat de mens zelf helemaal niets aan dit werk bijdraagt. ‘De aarde was vormeloos en leeg.’ De aarde kon daarom niets doen om de Geest te helpen. ‘Duisternis lag over de watervloed.’ De Geest trof daar geen licht aan. Dat moest geschapen worden. Er was daar helemaal niets om de Geest van God te helpen. Er waren geen krachten aan het werk die tegen Hem zeggen konden: ‘Wij hebben de weg voor Uw komst bereid. Wij hebben Uw ondersteuning nodig. Wij hebben op U gewacht en wij zijn verheugd dat U het werk dat wij begonnen zijn, komt afmaken.’ Er was niets van dien aard en, hoe droevig de waarheid ervan ook is, in de onwedergeboren mens is er ook niets dat de Geest van God helpen kan. Het hart van de mens belooft te helpen, maar ‘arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het.’ (Jer. 17:9)

			De wil heeft grote invloed op de mens, maar de wil zelf is verdorven, dus probeert hij alle andere krachten van de mens te beheersen. Hij weigert om de dienaar van de eeuwige Geest der waarheid te worden. Als ik het Evangelie pas aan een zondaar preken mag wanneer ik iets in hem zie dat de Heilige Geest helpen kan om hem te redden, zal ik nooit in staat zijn om het Evangelie preken. Als Jezus Christus een mens pas redt als Hij iets in die mens ziet dat tot Christus roept om hem te redden, dan zal niemand ooit gered worden.

			Wij lijken van nature niet alleen op de man die op de weg van Jeruzalem naar Jericho werd neergeslagen en halfdood op de weg achtergelaten, maar wij zijn geheel ‘dood in overtredingen en zonden.’ (Ef. 2:1) In de dode zondaar is er niets dat bij zijn eigen opstanding helpen kan. Hij heeft geen hand die opgeheven worden kan, zelfs geen oor om te horen of een oog om te zien, of een polsslag. Als we dit zeggen, overdrijven we niet en gaan we niet aan de waarheid voorbij. Zo is iedere mens dood totdat de Geest van God naar hem toe komt.

			Als de Geest naar hem toe komt, vindt Hij niets dat met de Geest van God meewerken kan. Alles wat goed is, moet in hem geschapen worden, naar hem toe gebracht en in hem gegoten. Niet het opvlammen van vonken die al bijna uitgedoofd zijn is nodig, evenmin als het versterken van een leven dat van zwakte bijna gestorven is. De Geest moet dood, verrotting en verdorvenheid behandelen. De natuur van de mens is net een knekelhuis of een graf of een kleine hel. Gods Geest moet dat wat leeft, wat goed en welbehaaglijk is in Gods ogen, erin brengen als die dingen ooit in haar gevonden moeten worden.

			Maar meer nog, in de oude schepping was er niet alleen niets dat de Heilige Geest helpen kon, maar er leek ook niets te zijn dat met de Geest overeenstemde. Ik bedoel bijvoorbeeld dat de Geest van God een Geest van orde is, maar daar was wanorde. Hij is de Geest van licht, maar daar was duisternis. Is het sowieso niet iets vreemds dat de Geest van God daar gekomen is? In de hemel, waar alles orde en alles licht is, werd Hij in Zijn grote heerlijkheid aanbeden. Waarom zou Hij komen om over dat diepe water te broeden en waarom zou Hij het grote werk van orde uit de chaos te scheppen daar gaan doen?

			Op dezelfde manier hebben we steeds maar weer gevraagd: waarom zou de Geest van God ooit in ons hart gekomen zijn? Wat was er in ons dat maakte dat de Geest van God het werk van de genade in ons begon? Wij aanbidden de neerbuigende goedheid van Jezus omdat Hij de hemel verliet om op aarde te wonen. Aanbidden wij ook niet op dezelfde manier de neerbuigende goedheid van de Geest omdat Hij in zo’n arm hart als het onze wonen wil? Jezus woonde bij de zondaars, maar de Heilige Geest woont in ons. Als het mogelijk zou zijn dat de neerbuigende goedheid die uit de menswording blijkt, overtroffen werd, dan zou dat zijn door de inwoning van de Heilige Geest in de harten van mensen. Dit is inderdaad een wonder van genade, want, ik zeg het opnieuw, er is van nature niets in het hart dat de Heilige Geest behagen kan, maar er is alles wat Hem bedroeven kan. De Geest zou in ons berouw over de zonde willen opwekken, maar het hart is hard als een steen. De Geest zou het geloof in ons willen werken, maar het hart is vol ongeloof. De Geest zou ons rein willen maken, maar het hart is dol op de zonde. De Geest zou ons naar God willen leiden, maar al onze hartstochten bewegen ons ertoe om bij Hem vandaan te rennen naar alles dat aan Hem tegengesteld is. Toch komt de Geest van God en Hij werkt in ons, terwijl ons hart niets dan wanorde is en terwijl onze natuur vol duisternis is. Laten wij de Geest van God voor deze wonderbaarlijke genade loven en liefhebben.

			Merkt u ook op dat de Geest van God op een even verborgen manier het menselijk hart binnenkomt als Hij Zijn werk in de oude schepping deed. Eerder zei ik al dat wij niet kunnen uitleggen hoe de Geest van God over de oppervlakte van de wateren broedde. Sommigen proberen uit het Hebreeuwse woord een bepaalde betekenis tevoorschijn te halen, maar ik denk dat dit hen maar weinig helpen zal. Hoe de Geest de materie aanraakt, zal altijd een wonder blijven.

			Zouden we dan ooit kunnen zeggen hoe de Geest van God bij zondige mensen binnenkomt en met hen handelt? Wij weten dat onze Zaligmaker Zelf tegen Nicodemus zei: ‘De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.’ (Joh. 3:8) Maar hoe verborgen het ook is, het werk van de Geest is wel werkelijkheid. Dat weten zij die het ondervonden hebben, en dat kunnen zij zien die de uitwerking van de Geest in een mensenhart gadeslaan.

			Ik zou allen die in deze bijeenkomst aanwezig zijn, willen vragen of zij iets van de verborgen werking van de Heilige Geest in de ziel kennen. Geliefde toehoorders, u kunt van veel dingen onwetend zijn terwijl u door die onwetendheid toch niet slechter bent. Maar als u van de werking van de Geest in uw geest onwetend bent, bent u onwetend van het eeuwige leven, onwetend van die ene zaak die nodig is om u van de hel te verlossen, u op te tillen en in de hemel te plaatsen. Hebt u in uw binnenste een goddelijke kracht ervaren die u van uw oude gewoonten en oude wegen afbracht, een kracht die zo’n radicale verandering in u teweegbracht dat u nu niet meer bent wat u eens was? Is die verandering zo groot dat het in feite een nieuwe geboorte, een nieuwe schepping voor u was?

			Ik smeek u uzelf in deze zaak niet te misleiden. In de tijd van de apostelen moesten de zondaars wedergeboren worden en ook nu nog moeten zij opnieuw geboren worden als zij ooit het Koninkrijk van God willen zien of binnengaan. In de dagen van Christus was het nodig dat zij wedergeboren werden, maar nu is het net zo nodig. Het is niet alleen nodig voor mensen die in de gevangenis zitten of voor mensen die dieven en dronkaards geweest zijn. Het is net zo noodzakelijk voor u, de kinderen van godvruchtige ouders, voor u, respectabele mensen, die in heel uw leven nog nooit een oneerbare daad gedaan hebt. U hebt geen deel aan de goddelijke natuur, behalve als de Geest van God in het diepe geheim van Zijn almachtige kracht nieuw leven in uw ziel tot stand gebracht heeft.

			Ernstig heb ik mijzelf deze vraag gesteld: ‘Ben ik opnieuw geboren?’ Ik dring er bij ieder van u op aan dat u uzelf aangaande deze allerbelangrijkste zaak ernstig onderzoekt. Weet u dat er nieuw leven in u gelegd is? Laat niemand van ons rusten totdat hij weet dat dit zo is. Wat is het vreselijk om eraan te moeten twijfelen of ik een kind van God ben of niet, of ik op weg naar de hemel ben of niet! God geve dat niemand van ons zulke twijfel kent, zelfs niet voor een uur. Mogen wij allen op dit punt volkomen verzekerd zijn, hoe vol geheimenis het ook zijn moge.

			Tot dusver hebben we opgemerkt dat de Geest van God over de oppervlakte van de wateren ging en dat dit de eerste daad in het zesdaagse scheppingswerk was. Ook zagen wij dat niets op aarde aan dit gaan van de Geest over het water bijdroeg of dat niets ermee in overeenstemming was en dat deze gang een geheimenis is, maar toch zeer werkelijk.

			Let er nu op dat deze gang van de Geest over de wateren grote gevolgen had. ‘De aarde was vormeloos en leeg’, maar dat deed de bedoeling van de Geest niet teniet. ‘Duisternis lag op de watervloed.’ Hij kon echter in het donker werken. De duisternis was geen belemmering voor Hem.

			Zo houdt, geprezen zij God, de diepe verdorvenheid van onze natuur de Heilige Geest niet tegen om haar in Christus Jezus te herscheppen. Zonder God zou het veranderen van een stenen hart in vlees zeker onmogelijk zijn. Als er een opperste onmogelijkheid bestond, denk ik dat de verandering van mijn natuur dit zou zijn. Elke christen hier zou hetzelfde kunnen voelen over zichzelf. Maar voor de Heere is niets te moeilijk. Al zou een mens totdat de Heilige Geest over hem komt geen enkele kennis van het Evangelie hebben of al zou hij zo sterk als het maar kan tegen het Evangelie gekant zijn, laat de Heilige Geest Zijn reddend werk aan hem verrichten en alle belemmeringen verdwijnen. Elke tegenstand wijkt en het werk van de genade wordt krachtdadig tot stand gebracht. Toen God zei: ‘Laat er licht zijn’, kwam er licht. De wateren werden gescheiden en het droge kwam tevoorschijn. Het gevleugelde gevogelte, de vissen die in de diepte zwemmen, het vee dat de velden bevolkt en de mens zelf naar het beeld van God, zij kwamen er alle op het bevel van de Heere. Wat eens een chaos was, was nu een tuin geworden en de dood bloeide op tot leven. Daar was niet meer dan de komst van de Geest voor nodig. Toen werd het werk krachtdadig gedaan.

			Dit is een punt dat ik vermelden wil om enkelen die hier zijn goede moed te geven. U kunt wel dood in de zonden zijn, maar de Geest van God kan u levend maken. Geliefde broeder, het zou kunnen dat u preekt tot hen die dood in de zonden zijn. Niettemin moet u hun het Evangelie preken. Het is uw taak om het Evangelie aan dode zondaren te preken, want het is het Evangelie dat de doden levend maakt. Als wij naar iets van natuurlijke goedheid in de zondaar zouden moeten zoeken voordat wij hem het Evangelie preken, zouden wij nooit tot hem preken. Wij moeten echter naar hem gaan, naar de plaats waar hij is, met de duisternis die over zijn ziel ligt, in de verwoesting en verwarring overal om hem heen. Terwijl wij het Woord preken, vergezelt de Geest van God het Woord met reddende kracht. Dan komt de mens tot leven en wordt hij naar het beeld van God gevormd. God zij geprezen, het werk van de Geest is altijd krachtdadig. Het is mogelijk om de Heilige Geest te bedroeven en om Hem te weerstaan. Maar als Hij Zijn almachtige kracht gebruikt, is Hij onweerstaanbaar. De wil wordt op lieflijke wijze omgebogen en de mens roept: ‘Grote God, ik geef mij door Uw machtige liefde aan U over. Ik gooi mijn rebelse wapens neer en waar Uw genadige Geest mij leidt, ga ik gewillig.’

			Ik wil dat u ook opmerkt dat toen de Geest kwam het werk tot voltooiing gebracht werd. Het werk van de schepping eindigde niet op de eerste dag, maar ging door tot het op de zesde dag voltooid was. God zei niet: ‘Ik heb het licht gemaakt en nu laat Ik de aarde zoals hij is.’ En toen Hij de wateren begon te verdelen en het land van het droge scheidde, zei Hij niet: ‘Nu wil ik niets meer met het werk te maken hebben.’ Hij nam de nieuw gevormde aarde niet in Zijn handen om hem terug in de chaos te werpen, maar Hij ging door met Zijn werk totdat Hij, toen het voltooid was, op de zevende dag rustte.

			Geloofd zij God, zo zal Hij ook het werk dat Hij in onze ziel begonnen is, niet onafgemaakt laten liggen. Als de Geest van God Zijn werk in de ziel begonnen is, gaat Hij daarmee door totdat het werk klaar is. Hij zal niet falen of Zich van dit werk afkeren totdat alles tot stand gebracht is. Hoe behoren wij Zijn Naam hiervoor te prijzen! Als de Geest van God Zijn werk in de een of andere mensenziel ooit totaal onvoltooid had laten liggen, dan zou ieder van ons hier kunnen denken: ‘Hij zou het bij mij ook niet af kunnen maken.’ Dan zou er voor niemand van ons werkelijke troost zijn. Als een kind van God ooit van de genade af zou kunnen vallen, zouden u en ik bij de eersten kunnen horen die vallen. Maar Jezus zei: ‘Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.’ (Joh. 10:27, 28) Terecht zingen wij:

			Het werk dat de wijsheid onderneemt
zal de eeuwige genade nooit verlaten.

			Zo zeker als er een eerste dag is, zo zeker zal er een zevende dag komen waarop God rusten zal omdat Zijn werk voltooid is. Zo zeker als de Geest van God over onze ziel gegaan is en het licht in plaats van duisternis in ons geworden is, zo zeker zal er een rustdag zijn waarop we voor eeuwig met God Zijn sabbat houden zullen omdat het werk van de Geest in ons voltooid is, net zoals het werk van Christus ter wille van ons volbracht is.

			II. Zo hebben we nu geprobeerd om een parallel te trekken tussen het werk van de Geest in de oude en in de nieuwe schepping. Laten wij nu doorgaan met het praktische gedeelte van de overdenking van vanavond. Als tweede zullen we proberen u te tonen dat de parallel die wij getrokken hebben ons vele bemoedigingen verschaft.

			Allereerst geeft hij bemoediging aan de beangstigde zondaars die vrezen dat de mogelijkheid om zalig te worden er in het geheel niet voor hen is. ‘Ik ben me ervan bewust dat er geen enkel goed in mij is’, zegt er een. ‘En ik ben zo verdorven dat een diepe wanhoop zich in mijn hart genesteld heeft.’ Luister naar deze tekst, mijn broeder: ‘De aarde nu was vormeloos en leeg en duisternis lag op de watervloed.’ Is dat niet precies de beschrijving van uw hart? ‘Ja’, zegt u, ‘dat is een verschrikkelijk waar beeld van mijzelf.’ Welnu, wat volgt hierop? ‘En de Geest van God ging over het water.’ Terwijl er nog wanorde was, terwijl er duisternis was, nog voordat er enige voorbereiding op de komst van de Geest was of enig oplichten van fakkels om de duisternis te doorbreken, of zonder iets dat op het begin van ordening leek, ging de Geest van God over het water.

			Waarom zou Hij dan niet over uw ziel gaan? Anderen die er net zo slecht aan toe waren als u nu bent, zijn gered. Waarom zou u dan niet gered kunnen worden? U bent een grote zondaar geweest, maar anderen die net zulke grote zondaars waren, hebben de Geest van God ontvangen, Die hen naar Christus bracht. Waarom zou dat voor u niet kunnen? Al bent u de meest verachtelijke van alle verachtelijke mensen, er is nog altijd een tekst die u goede moed geeft. Dat is die tekst waarin Paulus over zichzelf als de grootste der zondaren spreekt en toch verklaart hij dat hij gered is. U kunt geen grotere zondaar dan de grootste der zondaren zijn. De grootste is de eerste van allen, en u kunt slechts de op een na grootste zijn. Of zelfs als u hem evenaart, heeft God getoond dat Hij de macht heeft om u te redden, omdat Hij Saulus van Tarsus gered heeft. Denk er eens aan hoe Saulus eraan toe was toen hij op weg was naar Damaskus. Zo mogelijk was het in hem chaotischer dan de chaos zelf en donkerder dan de duisternis van voor het begin van de schepping. Hij ging buitensporig tekeer tegen het volk van God en was op hun verwoesting uit. Toch kwam de Geest van God over hem en een paar minuten later riep hij het uit: ‘Heere, wat wilt U dat ik doen zal?’ (Hand. 9:6)

			Arme wanhopige ziel, laat mij verder nog tegen u zeggen, stel dat iemand als u gered zou worden, zou dat geen wonder van genade zijn? ‘Ja’, zult u zeggen, ‘inderdaad.’

			Nu, God is de grote Bewerker van wonderen. Hij heeft er vreugde in om dingen te doen die zeer wonderlijk zijn, want die dingen geven Hem de meeste eer. Mensen doen de gewone dingen, maar wonderen worden door God gewerkt. Als Hij erop uit zou zijn om u te redden, zou u zich dan niet voor eeuwig dank verschuldigd weten aan Zijn genade? ‘Ja’, zegt u, ‘zo zou ik me zeker voelen als Hij zo’n zwart en zondig mens als mij zou nemen en zou willen redden.’

			Heel goed, dit is net wat Hij van Zijn kinderen wil, dat zij Hem eeuwig zouden liefhebben en loven en dat zij tegenover Hem de genadige verplichting hebben om Hem lief te hebben. Als God een grote heilige maken wil, neemt Hij vaak een grote zondaar als ruw materiaal. De man die grote schulden heeft, houdt van de vriend die zijn schulden betaalt.

			Als ik een dokter was en mijn naam wilde vestigen, denkt u dan echt dat ik me over u zou bekommeren als u slechts pijn in uw vinger of een andere onbeduidende klacht had? Nee, als ik zou willen dat heel Londen van de verhalen over mijn genezingen zou gonzen, dan zou ik de mens opzoeken die het dichtst bij de dood is of iemand die vele ziekten tegelijk heeft. Want als ik hem genezen kon, zou ieder verbaasd staan en overal zou verteld worden: ‘Die man heeft dat grote mirakel tot stand gebracht.’

			Wel, Christus is de dokter en u bent de patiënt. Hoe slechter u eraan toe bent, des te meer heerlijkheid zal Hij door u ontvangen. Hij is zeker in staat om u te redden, hoe slecht u ook bent. Zo zal Hij Zijn Naam als Zaligmaker verheerlijken. ‘En het zal de HEERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist.’ (Jes. 55:13) Daarom zeg ik u, mens die niets dan zonde heeft, God kan u met Zijn genade vervullen. Hoewel de duisternis u omhult, kan de Geest van God over u komen en u licht in de Heere maken. U hoeft dus niet te wanhopen, maar luister liever aandachtig naar dit woord van de Heere Jezus Christus: ‘Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.’ (Mark. 16:16) Of luister hiernaar: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Joh. 3:16) Moge de Geest van God u tot het geloof in Jezus leiden!

			In deze tekst bevindt zich een soortgelijke bemoediging voor hen die het volk van God zijn, of die eens dachten dat zij dat waren, maar die tot een zeer droevige en ellendige toestand gevallen zijn. Er zijn er die in het licht van God gewandeld hebben en de lieflijke gemeenschap met Hem genoten hebben. Maar zij waren heel zorgeloos of zij hebben het Persoonlijke gebed veronachtzaamd of wellicht zijn zij in zonde gevallen. Nu is hun hart er zo erg aan toe dat zij geen genade in zichzelf kunnen ontdekken. ‘Ik ben slechter dan de zondaar die Christus nooit gekend heeft’, zegt een van hen. ‘Ik voel me alsof ik afvallig geworden ben zoals Judas, of alsof ik mij net als Demas heb afgewend en de huidige wereld lief heb gekregen. Of ik voel me als een boom zonder vruchten, tweemaal gestorven en ontworteld. Ik voel dat er in mijzelf geen orde van de genade of licht van de liefde is.’

			Hoor, lieve vriend, mijn tekst: ‘De aarde nu was vormeloos en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God ging over het water.’ Ik prijs God dat ik vaak, als ik me het meest onvruchtbaar voelde, ervaren heb wat het is om tot bloei gebracht te worden en om vruchten voort te brengen. En ik weet wat het is om ogenschijnlijk bijna dood te zijn en dan plotseling tot een extatisch leven opgewekt te worden. Ik weet wat het is om door een belofte, die met kracht toegepast werd, door een flits van goddelijke kracht opgetild te worden toen ik in mijn eigen beleving voor de deur van de hel lag. Zelfs in die plaats waarin mijn ziel sliep, moest ik zoals Jakob in Bethel zeggen: ‘Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel.’ (Gen. 28:17)

			Heeft de Geest van God niet vaak op deze wijze met u gehandeld, u die ervaren heiligen bent en die de ups en downs in het christenleven kent? Heeft Hij u niet toen u zwak was sterk gemaakt en heeft Hij u niet laten zingen net nadat u aan het zuchten was? Heeft Hij de wateren niet net na de hevigste storm tot de kalmste wateren gemaakt en liet Hij uw beste dagen niet op de orkaan volgen? Toen hebt u zich in het heldere schijnsel na de regen verheugd, toen de winter over en voorbij was en toen de stem van de vogels in uw land gehoord werd. Ik weet dat u dit meegemaakt hebt. Denkt u dan nu dat de Heere wacht tot Hij in u iets goeds vindt voor Hij u zegenen zal? Hield Hij niet van u toen u nog als een kind in uw bloed lag dat op het open veld weggeworpen was, ongewassen en niet in doeken gewikkeld? Denkt u dat Zijn arm verkort is of dat Zijn liefde verminderd is? U zegt dat u Hem ontrouw bent geweest, maar Hij blijft trouw. Uw geloof mag dan dood lijken, maar ‘uw leven is met Christus verborgen in God.’ (Kol. 3:3) U voelt zich zo vuil, maar:

			Er is een fontein, gevuld met het bloed,
gevloeid uit de aderen van Immanuël.
En zondaren die in die stroom ondergedompeld worden,
raken alle schuldvlekken kwijt.’

			Wanhoop niet, lieve vriend! Zie opnieuw op naar het kruis, begin weer opnieuw waar u eerder begonnen bent. Denk aan het eenvoudige verhaal dat ik u lang geleden over de arme Jack de Straatverkoper vertelde. Die preek is ook in een gekleurde kaft gepubliceerd met als titel: ‘Jack de Straatverkoper’. Hij zong altijd:

			Ik ben een arme zondaar en verder niets,
maar Jezus Christus is mijn Alles in alles.

			Ga naar dat punt terug, lieve broeder of zuster. Zo zult u weer naar het licht teruggaan en u opnieuw realiseren dat de Geest van God in uw geest werkt.

			Ik denk dat onze tekst ook een bemoediging bevat voor hen die voor God werken. Nu denkt u niet aan uzelf. Door goddelijke genade bent u voorbij dat punt gekomen en u denkt nu aan anderen. U neemt een bepaald gebied en gaat het bezoeken. Er zijn plekken waar het wemelt van mensen van de slechtste soort. U kent daar geen enkel goed volk dat u mogelijk zou kunnen verwelkomen en u zou kunnen helpen. Ga daar maar naartoe, mijn geliefde broeder. Waagt u maar daarheen, geliefde zuster, zonder enige vrees. Bedenk dat ‘de aarde vormeloos en leeg was en dat duisternis op de watervloed was, maar dat de Geest van God over de wateren ging.’ Ga naar die duistere plaats, want de Geest van God zal met u gaan. Hij zal u door de duisternis en de chaos heen leiden, u helpen en u zegenen. Er zijn zendelingen naar landen gegaan waar de mensen allemaal kannibaal waren. Hun werk was niet zonder resultaat. Het Evangelie is naar mensen gebracht die zo verwilderd waren dat het leek of zij zelfs geen ziel meer bezaten. Toch heeft het Evangelie onder hen vrucht gedragen. Er is nog nooit een ras ontdekt dat voor de Geest te diep gezonken was. Hij kan onder ieder ras werken en het redden. Laat ons nooit aan iemand wanhopen of denken dat iemand buiten het bereik van de macht van de Geest is.

			‘Maar’, zegt iemand, ‘ik zou graag spreken tegen hen die gewillig zijn om te horen en die graag gered willen worden.’ Ongetwijfeld wilt u dat, want de meeste mensen houden van werk dat makkelijk is. Maar als de Heere u zendt naar degenen die niet gered willen worden en naar hen die helemaal niet om godsdienst geven, moet u uw eigen werk niet uitzoeken of uitkiezen, maar gaan waar God u zendt. Zou u niet graag willen gaan naar de plaats waar God de meeste eer zou kunnen krijgen? Natuurlijk wilt u dat wel. Nu, Hij krijgt de grootste eer als de grootste zondaars gered worden, als zij die Hem het meest gehaat hebben Hem beginnen lief te krijgen, als zij die het meest tegen Zijn waarheid gekant waren haar vol blijdschap ontvangen. Dan behaalt Zijn genade daar de grootste overwinning en wordt er aan Zijn heilige Naam de grootste heerlijkheid gegeven.

			Soms heb ik gedacht dat ik graag in de dagen van de puriteinen in Engeland geleefd had. Het moet een groot voorrecht geweest zijn om sommige van die oude meesters in de theologie het Evangelie te horen preken en om jezelf in die dagen, toen dit land een paradijs was, te voegen bij de heilige menigte die God aanbad.

			Maar er is nu een grotere behoefte aan een prediker van het Evangelie dan ooit tevoren. Daarom moet hij blij zijn dat hij zich daar bevindt waar hij het meest nodig is. Een goede dienstknecht wil toch liever dat Zijn meester hem daar plaatst waar het meeste werk te doen is, dan dat hij op een plek is waar meer werkers dan werk zijn. Ik zie de dikke wolken van het papisme zich in elke richting over dit land verspreiden. In de tekenen der tijd zie ik echter nauwelijks iets dat het hart kan opvrolijken. Ik vind grote troost in de Schriften. Ik heb overvloedige vreugde in de Heere en rust in Hem. Maar wat betreft de manier waarop de dingen er nu in alle kerken aan toegaan – o Heere God, wat wordt Uw Geest ingetoomd en wat lijkt Hij in deze kwade dagen weinig werk te doen!

			Zullen wij echter wanhopen omdat de tijden slecht zijn? Nee, wij zullen toch nog steeds bedenken dat toen ‘de aarde vormeloos en leeg was en duisternis op de watervloed lag, de Geest van God over de wateren ging.’ Was het in Christus’ eigen dagen en in de tijd van de apostelen ook niet zo? De wereld was weggezonken in zonde, bijgeloof en wreedheid. Na Pinksteren werden er echter duizenden bekeerd. Was het in Luthers dagen ook niet zo? De belijdende kerk was als een tweede Simson in de schoot van de Delila van Rome in slaap gewiegd. De haarlokken van de kerk werden geheel geschoren, haar kracht was verdwenen en zij werd aan de Filistijnen overgegeven. Maar te zijner tijd kwam de Geest van God in de duisternis. De grote waarheid dat wij door het geloof gerechtvaardigd worden en niet door de werken van de wet, was als een herhaling van dat oude gebod en zijn uitwerking: ‘Laat er licht zijn. En er was licht.’ Geloofd zij God, de duisternis van die dagen kon het licht van Luthers prediking, van Calvijns heldere doorzichtige prediking en van Zwingli’s vurige woorden niet tegenhouden. En zelfs als Engeland zo zwart als de nacht zou worden en de dingen erger zouden worden, en steeds erger, totdat zij op hun allerergst zouden zijn en de satan erover zou heersen, dan zou er zelfs dan nog geen reden tot angst zijn. De soldaten van Christus zouden nog altijd zonder vrees voorttrekken, want de Geest van God zal wanneer wanorde en duisternis regeren opnieuw over de wateren gaan. Heb goede moed, broeders en zusters in Christus. Ga door met bidden, met uw werk, met op God te vertrouwen en God zal u inderdaad zegenen.

			Ik bid ernstig dat zij tot wie ik gesproken heb elke waarheid die ik uitgesproken heb, mogen ontvangen. In het bijzonder bid ik dit voor de zondaar die zoekt. Wat verlang ik ernaar dat hij mag zien dat de enige kracht die hem redden kan buiten hemzelf ligt! Als u ooit door God aanvaard zult worden, zult u nooit aanvaard worden op grond van iets dat u in uzelf bent. U zult in Christus Jezus aangenomen moeten worden en om in Christus Jezus aangenomen te worden, moet u in Jezus geloven. Als u ooit een levend kind van de levende God worden moet, zult u door de Geest levend gemaakt moeten worden. U hebt niets in u wat u bij God kan aanbevelen. Hij, en Hij alleen, moet u redden wilt u ooit gered zijn.

			‘Nou!’ zegt iemand, ‘u maakt mij wanhopig door zo te praten!’ Ik wilde dat ik u zo wanhopig maken kon dat u van uw eigen werken zou afzien, ieder idee om uzelf te redden achter u zou laten en als dood voor de troon der genade zou neervallen en roepen: ‘Heere, red mij of ik verga!’ Wij kunnen niet duidelijk genoeg preken dat de zaligheid alleen bij de Heere vandaan komt. Alles dat uit het spinnewiel van de natuur komt, moet uiteengerafeld worden. De ziel moet in het smetteloze kleed van Christus gekleed worden. U kunt wel op het zanderige fundament van de verdiensten van een schepsel bouwen. Maar alles wat u bouwt, zal zeker omvervallen. O, dat u toch van zulk dwaas bouwen zou afzien en dat u zou bouwen op dat wat Jezus Christus gedaan heeft! Dan bouwt u op de rots, op het werkelijke fundament. Als de Geest van God u in staat zal stellen om daarop te bouwen, zult u voor de eeuwigheid gebouwd hebben.

			Moge genade, ontferming en vrede met u zijn als u dit doet, door Jezus Christus onze Heere!

			Amen.

			Intieme kennis van de Heilige Geest

			‘De Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.’
(Johannes 14:17)

			Wij zullen over het volgende gedeelte van de tekst mediteren: ‘namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.’ Merkt u dat de Heilige Geest hier de Geest van de waarheid wordt genoemd? Deze uitdrukking is vol betekenis. Hij is de Leraar van de waarheid, van de zuivere waarheid, de feitelijke, krachtdadige, goddelijke waarheid. Hij leert niets dan de waarheid. Als het van de Geest van God komt, kunnen wij het zonder aarzeling van Hem ontvangen. Hij is het Die de dingen uit Christus neemt en ze aan ons toont. Deze dingen zijn waar en zo toont Hij dat Hij de Geest van de waarheid is. Hij is de Geest en de ziel van de waarheid, de essentie, het leven en de kracht ervan. Goddelijke waarheid die alleen maar aangehoord wordt, heeft geen invloed op de geest totdat de Geest van God haar verlevendigt. Dan wordt ze een kracht die levend maakt. Hij maakt dat de waarheid werkelijk en in haar hele omvang de ziel binnentreedt en het hart aanraakt. Hij is de Leraar van de waarheid. Hijzelf is de drijvende kracht Die ervoor zorgt dat wij er diep in onze ziel van overtuigd raken dat de waarheid waar is.

			Ook in deze zin is Hij is de Geest van de waarheid, namelijk dat Hij Zijn volk waarachtig maakt. In degenen in wie de Heilige Geest krachtdadig werkt, ‘is geen bedrog.’ (Ps. 32:2) Zij zijn openhartig, eerlijk, ernstig en waarachtig. Zij hebben een diepe hartstocht voor de waarheid en zij ijveren voor haar. Door Zijn waarheidlievende inwerking worden zij bewaard voor dodelijke vergissingen. Als het mogelijk zou zijn, zouden valse leraren zelfs de uitverkorenen verleiden. Waar echter de Geest van God is, laat Hij ons zien wat leugen is en wat waarheid. Hij geeft ons de geest van gezond verstand, waardoor wij verwerpen wat leugenachtig is en alleen trouw blijven aan wat door God geopenbaard is. In deze betekenis is Hij de Geest van de waarheid.

			Zoals Hij Zijn volk waarachtig maakt, zo is al het werk dat Hij doet altijd waar en echt. U kunt in de ziel wel opwinding veroorzaken, maar na verloop van tijd zullen uw bekeerlingen tekortschieten. Maar de Geest van God werkt ware bekering, oprecht berouw en geloof dat redt. Al deze dingen werkt Hij zo diep dat zelfs een verzengende vervolging ze niet kan laten opdrogen of verwelken. Hij werkt een diepe overtuiging van zonde en een eenvoudig geloof in de Heere Jezus. Deze dingen blijven in het hart. De nieuwe geboorte die Hij bewerkt, ontstaat niet door de ingebeelde wedergeboorte op grond van de doop. Zij ontstaat op een krachtdadige geestelijke wijze. Dan wordt het goddelijk leven geschonken en wordt de mens een kind van God. Hij brengt werkelijke heiliging voort, niet de schijn van volmaaktheid, maar de werkelijkheid van heiligheid. Alles wat de Geest van God doet, is werkelijkheid en geen schaduw. Het bouwen aan een visioen zonder enige grond is het werk van mensen. Het eeuwige, blijvende, altijddurende werk van de genade wordt echter alleen door de Geest van de waarheid verricht.

			Op welke dingen Hij Zijn zegel ook zet, wij kunnen er zeker van zijn dat die dingen waar zijn, omdat Hij de Geest van de waarheid is. Hij wil alleen getuigenis van de waarheid geven. Hij zal echter niet helpen om de leugen in stand te houden. Let op dit woord: nauwkeurige beschouwing zal tonen dat de mate waarin de zichtbare kerk de waarheid van God verlaten heeft, overeenkomt met de mate waarin de Geest van God haar verlaten heeft. Hij kan Zijn zegel nooit op een leugen zetten. Het getuigenis van Zijn heilige werkzaamheid door ‘de tekenen die erop volgen’ (Mark. 16:20), wordt alleen aan de waarheid van God gegeven. Als ik u iets preek wat niet naar het Woord van de Heere is, dan zal het werk van de Geest van de waarheid er niet op volgen. Er zullen geen zondaren tot bekering komen en het volk van God zal niet opgebouwd worden. De Geest van God werkt door de waarheid, dat is Zijn instrument.

			Wij moeten er zeer zorgvuldig op letten geen ander instrument tevoorschijn te halen. Laten we niet spreken alsof de Schriftuurlijke leer van weinig of geen belang is, zoals sommigen doen. Want waar de leer niet uit God voortkomt, wordt de Geest van de waarheid bedroefd en zal Hij uit zo’n bediening weggaan. Als wij niet dicht bij de woorden van de Heere Jezus en bij de openbaring uit het geïnspireerde Boek blijven, zal de Geest van de waarheid Zijn ongenoegen tonen. Hij zal dan weigeren om onze uitingen te gebruiken. Vergeefs zijn uw muziek, uw architectuur, uw geleerdheid en uw prachtige kerkdiensten, als de waarheid opgegeven wordt. Als mensen de verzinsels van andere mensen leren op de plek waar Gods openbaring hoort, zeg het getuigenis van de Geest in de harten van de mensen dan maar vaarwel. Als de Heilige Geest in uw geest getuigt dat u een kind van God bent, dan bent u waarlijk uit God geboren. De aanwezigheid van de goddelijke Trooster is het zegel van uw aanneming. Als Hij bij u blijft, is dat het teken dat u een zoon van God bent, want Hij blijft niet bij de mensen die niet wedergeboren zijn. Als Hij u helpt, sterkt, troost, leidt, verlicht en heiligt, heeft u een zegel dat u niet in twijfel hoeft te trekken. Dan hebt u het zegel van God op u dat u Zijn uitverkorene bent en dat u Zijn eigendom zult zijn op de dag die Hij maken zal. (Mal. 3:17)

			Dit brengt mij bij de leer waarover ik deze morgen zal uitweiden. Dit is het onderscheid tussen de mensen van de wereld en de discipelen van Christus. De wereld weet niets van de Heilige Geest. De discipelen van Christus echter kennen Hem, want de Heere Jezus zei: ‘Hij blijft bij u en zal in u zijn.’ In deze wereld is er in geestelijk opzicht veel onderscheid. De een draagt zijn gebedsriemen, een ander is met kamelenhaar omgord. De een komt met vele rituelen, de ander met geen enkele. U kunt op grond van deze uiterlijke dingen niet beoordelen wie tot het volk van God behoort. Vormen van kerkregering en manieren van aanbidding kunnen in hun eigen omgeving belangrijk zijn. Voor de Heere is de onfeilbare toets echter: Hebt u de vrucht van de Geest van God in u? Blijft Hij bij u? ‘Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.’ (Rom. 8:9) In wiens ziel de Geest echter blijft, die is een rechtgeaarde erfgenaam van de hemel.

			We hebben een ernstige vraag gesteld om mee te beginnen, nietwaar? Maar geliefde vrienden, ik wil niet dat dit een vraag blijft. Ik bid dat dit voor niemand van u nog een vraag zijn zal, maar dat u allen mag weten dat het zo is en dat u allen het gezegende voorrecht van de vertrouwelijke omgang met de Heilige Geest mag blijven genieten. ‘De Geest van de waarheid; u kent Hem; want Hij blijft bij u en zal in u zijn.’

			I. Om mijn onderwerp grondig te bespreken, is het eerste punt: gelovigen in Jezus Christus kennen de Heilige Geest. Allereerst: zij kennen Hem omdat zij geloven wat de Heere Jezus Christus over de Trooster geleerd heeft. Toen Jezus Christus Zijn volk over de Heilige Geest onderwezen had en zij Zijn onderwijs ontvangen hadden, zei Hij: ‘U kent Hem; want Hij blijft bij u en zal in u zijn.’ Als zij de uitspraken van Christus verworpen hadden, als zij geen liefde bezeten hadden, als zij Zijn geboden niet bewaard hadden, als zij hooghartig besloten hadden om dit geheimenis zelf door hun eigen denken te achterhalen, dan hadden zij de Geest van God niet gekend. Om de Geest te leren kennen, moeten we beginnen met te zitten aan de voeten van Jezus en Zijn getuigenis voor waarachtig aannemen.

			Bovendien kennen wij de Heilige Geest omdat wij onze Heere Jezus kennen en omdat wij door Hem de Vader kennen. Er is zo’n innige eenheid tussen de Heilige Geest, de Vader en de Zoon, dat wij de Zoon van God en de Vader moeten kennen om de Heilige Geest te kennen. Als wij de Heere Jezus kennen, hebben wij de Geest van God, want niemand anders zou ons de dingen van Christus kunnen openbaren.

			Dus, om helemaal bij het begin te beginnen: kent u de Heere Jezus Christus? U weet wel iets over Hem, maar kent u Hem? Is Hij uw naaste Vriend, uw Bekende? Hebt u een Persoonlijke omgang met Hem? Als dat zo is, dan hebt u het aangezicht van de Vader gezien. Jezus zegt: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (Joh. 14:9), en Hij zegt tegen Zijn volk: ‘Van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.’ (Joh. 14:7) U kent God de Vader dus door Jezus Christus de Zoon en u hebt de heerlijkheid van Zijn genade op het gelaat van uw Zaligmaker zien stralen. Op deze manier hebt u de Heilige Geest leren kennen, Die niet van de Vader en de Zoon te scheiden is. Als u de Zoon kent, kent u de Vader en op deze wijze komt u tot het kennen van de Heilige Geest. Niemand komt tot de Vader dan door de Zoon en wie tot de Vader komt, ontvangt de Heilige Geest.

			Vervolgens kennen wij de Heilige Geest door Zijn werk in ons. We weten niet alleen over Zijn werk, maar we zijn ook zelf door Hem bewerkt. Allen die ware discipelen van Christus zijn, hebben een goddelijke, bovennatuurlijke kracht in zich voelen werken. Allereerst bewerkt de Heilige Geest dat wij geestelijk levend worden. Er was een tijd waarin wij dood in zonden en misdaden waren. Heilige gevoelens waren ons onbekend en het leven van het geloof lag ver bij ons vandaan. In die tijd verlangden wij niet naar geestelijke dingen. We kenden ze niet eens. Wij hadden een vleselijke geest, en de vleselijke geest kent de dingen die van God zijn niet. De Geest van God kwam over ons en wij werden wakker gemaakt, opgewekt en tot leven gewekt. Herinnert u zich dat nog? Velen van ons kunnen zich precies herinneren wanneer ze van dood levend werden. Bij anderen werd het leven wellicht meer geleidelijk zichtbaar, maar zelfs bij hen was er een moment waarop de Levenskracht de ziel binnentrad. Nu kunnen ook zij die eens geestelijk dood waren, zich erin verheugen dat zij levend gemaakt zijn. U kent de Geest enigszins als Hij in uw dode hart blaast en als dit met hemels leven begint te kloppen.

			Samen met die levendmakende daad kwam er overtuiging van zonde. Wat zet de Heilige Geest onze zonden in een krachtig licht! In mijn preken over de zonde heb ik geprobeerd u aan te tonen hoe gruwelijk de zonde is en hoe verschrikkelijk zijn gevolgen zijn. Als er echter maar een straal van de Geest van de waarheid op de zonde schijnt, brengt dat de zonde als ‘uitermate zondig’ (Rom. 7:13) aan de dag. Ik herinner me dat Bunyan, toen hij onder de overtuiging van zonde was, zei: ’Ik dacht dat niemand dan de duivel mij in innerlijke verdorvenheid en in geestelijke bezoedeling evenaren kon.’ Toen de Geest van God hem openbaarde wie hij was, zou hij graag van plaats hebben geruild met padden en slangen, want hij schatte de meest verachtelijke dingen hoger dan zichzelf. Deze openbaring van de duisternis is het effect van het licht, het licht van de Geest van God. Als Hij ons overtuigt van zonde, beginnen we Hem te kennen.

			Als Hij ons, nadat Hij ons van zonde overtuigd heeft, tot berouw en tot het geloof in Jezus Christus brengt, dan kennen we Hem. Wat hebben sommigen van u veel beloften gehoord, maar u kon die niet ontvangen. Wat hebt u veel troostrijke preken gehoord, die u toch niet getroost hebben. Toen echter de Geest van God kwam, zag u op hetzelfde moment Jezus als de Troost van Israël, als de Vriend van zondaren, als het verzoenende Offer, de Borg van het verbond der genade. Een zoete vrede stroomde uw ziel binnen. Op dat ogenblik wist u niet alleen dat de Heilige Geest naar Jezus Christus leidt, maar ook dat Hij ú daarheen leidde. Zo kende u Hem in dat opzicht door de kennis van de ondervinding, die de beste kennis is.

			Sinds die tijd, geliefde broeders, hebben wij de Heilige Geest op vele manieren gekend: Hij weerhield ons van het kwaad en moedigde ons aan tot het goede. Hij onderwees, troostte, stuurde ons en wekte ons op. Hij is heel dikwijls de Geest van de herleving voor ons geweest. We werden lusteloos, koud en slaperig, totdat bleek dat dit vers uit het gezang waar was:

			Tevergeefs brengen we onze vormelijke gezangen op toonhoogte,
tevergeefs streven we ernaar om op te staan.
Hosanna’s kwijnen weg in onze mond
en onze aanbidding sterft weg.

			Maar zodra de Geest ons bezocht heeft, voelen we ons geheel en al levend, stralend, vrolijk en intens. Dan heeft ons hele hart de weg van Gods geboden gelopen en wij hebben ons in Zijn Naam verblijd. Wat is het woord waar: ‘Hij verkwikt mijn ziel.’ (Ps. 23:3) Zo kennen wij de Heilige Geest aan Zijn werkzaamheid in ons.

			Vaak heeft Hij ons verlicht. Ik heb een moeilijke Schriftplaats of een raadselachtig leerstuk voor me. Ik heb naar de oorspronkelijke tekst gekeken, ik heb onderzocht wat de beste Bijbelgeleerden erover geschreven hebben. Toch blijft het punt ervan duister, hoewel ik alle hulpmiddelen binnen handbereik gebruikt heb. Het beste hulpmiddel is steeds geweest om mijn toevlucht te nemen tot de grote Auteur van het heilige Boek, de Heilige Geest Zelf. Hij kan aan alle moeilijkheden een einde maken, hetzij dat Hij de middelen zegent die wij gebruiken, hetzij dat Hij de geest in het goede spoor stuurt. Hij heeft de uitweg uit elke doolhof, de oplossing voor elk raadsel. Hij kan aan wie Hij wil de geheimenis van de Heere onthullen.

			Lieve jonge gelovigen die de Schriften willen verstaan, zoek naar dit Licht van boven, want dit is het ware Licht. Andere lichten kunnen misleiden, maar dit is helder en zeker. Het is een grote weldaad als de Geest van God de binnenste kamers van de waarheid verlicht. Waarheid die diepgravend is, is te vergelijken met een grot waarin wij zonder gids of licht de weg niet kunnen vinden. Als de Geest van God gekomen is, zendt Hij licht in de duisternis en leidt ons in de gehele waarheid. Hij toont de waarheid niet alleen, maar Hij leidt ons ook daarin, zodat wij in de waarheid staan en ons verheugen in de verborgen schat die zij bevat. Dan kennen wij Hem als onze heilige Verlichter.

			Ik wil in het bijzonder opmerken dat wij Hem als de Trooster kennen. Helaas is het zo dat ons hart in deze wereld in beroering raken kan, wellicht zelfs door ons eigen gezin. Het kan zijn dat er maar weinig dingen zijn zoals wij zouden willen en dat wij daardoor diep gekweld worden. Maar als de Geest van God komt, stroomt de vrede ons als een rivier tegemoet. Jezus ademt op ons en zegt: ‘Vrede zij u.’ (Luk. 24:36) Kent u die vrede niet? Veel heiligen van God hebben op hun ziekbed een hemelse kalmte genoten. Zouden zij anders radeloos van de pijn geworden zijn, nu liet de Geest van God hen in Jezus rusten.

			Ik heb gehoord dat een heilige van wie het einde nabij was, vroeg: ‘Is dit sterven? Dan zou ik wel altijd met sterven door willen gaan.’ Hij ervoer zoveel troost, zo’n doorbraak van de stromen van vreugde die de Heilige Geest schept, dat de dood niet alleen zelf zijn prikkel verloren had, maar zelfs een vreugde voor hem geworden was. De vertroostingen van de Heilige Geest nemen de bitterheid uit de alsem en gal weg en de prikkel van de laatste vijand. Moge God ons geven dat wij de Heilige Geest als onze Trooster kennen. Gelukzalige kennis!

			Ik hoop erop dat wij de Heilige Geest vaak hebben leren kennen als Degene Die ons op verschillende manieren leidt. Ik zal hier niet te lang over spreken omdat sommigen dit wellicht niet begrijpen, maar ik weet zeker dat de Heilige Geest aan Zijn gunstelingen aanwijzingen geeft over toekomstige dingen. Ik bedoel niet dat iemand aangemoedigd moet worden om de toekomst te voorspellen, maar ik zeg wel dat uitverkoren heiligen voorbereiding op de toekomst ontvangen hebben en een voorafschaduwing van ervaringen die hun nog moesten overkomen. Als gelovigen in moeilijke omstandigheden terechtkomen, buigen zij hun knieën en roepen om leiding. Zo zei David: ‘Breng de efod hierheen.’ (1 Sam. 23:9) De godsspraak is niet stom, maar kan op de een of andere manier niet altijd uitgelegd worden. De Geest van God leidt onze gang door het leven als wij Zijn aanwijzingen willen gehoorzamen. Staat er niet geschreven: ‘Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel die’ (Jes. 30:21)? De goddelijke mededelingen van de Heilige Geest zijn de kostbare erfenis van ware heiligen, maar zij worden door een wonderlijke stem in hun eigen ziel gesproken en zijn niet in woorden te herhalen.

			Als u deze goddelijke inwerking kent, en ik weet zeker dat velen van u dat doen, dan is het u gegeven de Heilige Geest door Zijn werk te leren kennen. Die diepe kalmte, die vrede die Hij alleen geven kan, die opbeuring, die alles overtreffende vreugde alsof de hemel hier beneden al begonnen is, die alleen door de Heere bewerkt kunnen worden, die standvastige moed, dat heilige geduld, die vastbeslotenheid van het hart, die zachtmoedige wijze van doen en die vaste doelgerichtheid die alleen van boven komen – al deze dingen maken u bekend met de Geest Die wonderen werkt. Hij schept er behagen in om op deze wijze op de zielen van de erfgenamen van de eeuwige heerlijkheid in te werken. Zo kennen we de Heilige Geest door Zijn werken, gaven en openbaringen.

			Maar ik denk dat wij zelfs nu nog niet de kern van de tekst binnengegaan zijn. ‘U kent Hem’, zegt de tekst. U kent niet alleen Zijn werk, maar u kent Hem Zelf. Ik zou de grote prestaties in marmer van een kunstenaar kunnen kennen, maar toch is het mogelijk dat ik de beeldhouwer zelf dan nog niet ken. Ik zou iemands schilderingen kunnen kennen en daarom iets van zijn karakter kunnen raden, maar toch is het mogelijk dat ik de man zelf dan nog niet ken. ‘U kent Hem’, zegt onze Heere, en waarlijk, wij kennen de Heilige Geest voor wat Zijn Persoon betreft. Als de Heilige Geest niet meer dan een inwerking was, zouden we lezen: ‘U kent het.’ Laten wij steeds de fout om de Heilige Geest ‘het’ te noemen, vermijden. ‘Het’ kan niets doen, ‘het’ is een dood ding. Maar de Heilige Geest is een levende, zalige Persoon, en ik hoop dat wij Hem zo kennen. Anderen mogen dan aan Zijn Persoonlijkheid twijfelen, wij echter geloven in het onderwijs van onze Heere Jezus Christus. Wij zien in de namen aan Hem gegeven, in de gevoelens aan Hem toegeschreven en in de daden door Hem gedaan overvloedige bewijzen voor Zijn heilige Persoonlijkheid. In ons hart kennen wij Hem.

			Zoals wij Zijn Persoonlijkheid kennen, zo kennen we ook Zijn Godheid. Want het werk van de Heilige Geest heeft zulke gevolgen in ons, dat niemand dan alleen God dat gewerkt kan hebben. Wie kan aan hen die geestelijk dood zijn het leven geven? Wie anders dan alleen de Heere en Gever van het leven? Wie kan onderrichten en verlichten zoals de Heilige Geest? Alleen omdat Hij God is, kan Hij ons in alle waarheid leiden en ons reinigen totdat wij volmaakt heilig zijn. Onze ervaring is dat er in ons dingen zijn teweeggebracht waarin wij niet alleen de vinger van God gezien hebben, maar wij zagen ook dat God Zelf ons hart bewerkte zodat wij gingen willen en handelen naar Zijn welbehagen. Aanbid toch de Heilige Geest! De grootste misdaad van zondaars is om met de Heilige Geest te spotten en de grootste fout van heiligen is om de Heilige Geest te negeren. Laten wij Hem aanbidden, ons aan Hem onderwerpen, op Hem vertrouwen en laten wij bidden dat wij Hem ten volle mogen kennen.

			Zo blijkt dat wij de Heilige Geest hebben leren kennen als wij Zijn Persoonlijkheid en Zijn Godheid kennen. Ik bedoel dit: dat er nu een Persoonlijke omgang tussen de gelovige en de Heilige Geest is, een bewuste en duidelijke gemeenschap. De gemeenschap van de Heilige Geest is een van de drie zegeningen uit de priesterlijke zegen. Deze gemeenschap genieten wij immers. Wij spreken met Hem en Hij met ons. Wij vertrouwen Hem en Hij vertrouwt ons vele kostbare waarheden toe. Wij zijn geen vreemdelingen meer. Wij spreken niet over Hem alsof Hij iemand is Die ver weg is, over Wie wij wel eens hebben gehoord, een goddelijk geheimenis waar de profeten en apostelen eens, eeuwen geleden, mee vertrouwd waren. Nee, wij kennen Hem.

			Kom, laat mij u recht in het gezicht aankijken, geliefden in de Heere, en laat mij u vragen: Is dit waar of niet? Als u zeggen moet: ‘Wij weten niet of er een Heilige Geest is, want wij zijn louter vreemdelingen voor Hem’, dan smeek ik de Heere dat Hij genadig met u handelen zal en dat Hij Zijn Zoon Jezus Christus aan u zal tonen door de kracht van diezelfde Geest over Wie wij het hebben. De Geest van de waarheid is voor degenen onder ons die op de Heere Jezus vertrouwen onze Hulp Die altijd tegenwoordig is. Hij is meer met ons vertrouwd dan enig ander, want Hij treedt daar binnen waar niemand anders toegang heeft. ‘U kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.’

			Dit was het voor zover het ons eerste punt betreft. Nu zal ik u meenemen naar een ander punt, bijzonder belangrijk en interessant. Moge de Heilige Geest mij helpen. 

			II. Het tweede punt is: gelovigen kennen de Heilige Geest door Hemzelf. Laten we de tekst opnieuw lezen: ‘U kent hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.’ Er staat niet: ‘U kent Hem, want u hebt een genadige preek gehoord’, en ook niet: ‘U kent Hem, want u heeft in de Schriften over Hem gelezen.’ Nee, ‘U kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.’ Zoals de maan ons niet kan helpen om de zon te zien, zo kan een mens God niet openbaren. God kan alleen in Zijn eigen licht worden gezien. Niemand kan de Heilige Geest openbaren dan de Heilige Geest alleen. Toen ik deze morgen hierheen kwam, dacht ik: Ik moet vanmorgen over de Heilige Geest preken, maar wat kan ik doen zonder de Heilige Geest Zelf? Alleen als Hij Zelf bij mij is, kan ik op de goede manier over Hem preken. Als Hij hier niet is, zal ik slechts door woorden zonder kennis de raadgeving verduisteren. 

			Waarom kunnen we de Heilige Geest alleen door de Heilige Geest kennen? Mijn antwoord luidt allereerst: omdat alle andere middelen niet toereikend zijn. Door welke methoden kun je ervoor zorgen dat een mens de Heilige Geest leert kennen? Hij kan door de zintuigen niet onderscheiden worden en door ogen of oren niet waargenomen worden. Zelfs als een prediker zo welsprekend als een engel is, hoe zou hij er dan voor kunnen zorgen dat u de Heilige Geest leert kennen? U zou zich wellicht meer van de man dan van zijn onderwerp herinneren. Niets is verwoestender dan een honger naar enkel retoriek. Het is oneindig veel beter om de waarheid al stamelend uit te spreken dan een vloed van woorden voort te brengen waar de waarheid in verdrinkt. Woorden zijn slechts lucht en wind en zij kunnen onmogelijk de Heilige Geest openbaren. Net zo min als de menselijke spraak kunnen de uiterlijke instellingen dat. Wij verheugen ons zeer over de doop van gelovigen en in het breken van het brood waarin de dood van de Heere Jezus voor ons wordt zichtbaar gemaakt. In welk symbool kunnen we echter de Heilige Geest geheel zien? Zelfs als Hij als een duif op ons zou neerdalen, zouden wij wel de zichtbare gedaante zien, maar niet noodzakelijkerwijs de Heilige Geest onderscheiden. De Geest moet Zichzelf openbaren.

			Geliefden, er bestaat geen voertuig waarop God naar ons toe komen kan. De assen van de schepping zelf zouden onder het enorme gewicht van God breken. Het is onmogelijk voor God om Zichzelf volledig door Zijn werken te openbaren. Hij wordt alleen door Zichzelf gezien. Daarom is de Zoon van God Zelf als ‘God met ons’ naar ons toe gekomen. In Hem zien wij God. De Heilige Geest moet Zelf het hart binnenkomen waaraan Hij Zich bekend wil maken.

			Dit blijkt zelfs nog duidelijker uit de ongeschiktheid van onze natuur om de Heilige Geest te bespeuren. Wij zijn van nature dood en hoe kunnen we ook maar iets weten als Hij ons niet levend maakt? Onze ogen zijn geestelijk blind, hoe kunnen we Hem dan zien als Hij ons de ogen niet opent? Van nature zijn wij geheel en al zonder kracht. Hoe kunnen wij achter Hem aan lopen als Hij niet eerst komt en ons de kracht geeft om dat te doen? Wij zijn niet in staat om de Heilige Geest op te merken, want de vleselijke mens kent de dingen van God niet. Zij zijn geestelijk en moeten geestelijk onderscheiden worden. Wij moeten een geest geschonken krijgen voordat wij de grote Geest kunnen onderscheiden. Vlees kan zichzelf niet tot geest herscheppen. Nee, het is de Heere Zelf Die komen moet en ons de Geest van het Leven moet inblazen. Dan ontdekken we Hem Die de Geest van de waarheid is.

			Als wij ertoe bestemd zijn om Hem te kennen, dan moet de Heilige Geest Zichzelf aan ons openbaren. Dit blijkt duidelijk uit de aard van de zaak. Hoe kan ik iemand kennen als hij zelf niet voor mij verschijnt, met mij spreekt en zichzelf aan mij laat zien? U kunt iemand niet precies kennen uit wat hij schrijft. Het is merkwaardig dat de heer Toplady, die ter wille van de waarheid heel bittere dingen schreef, zeer zachtmoedig van aard was. Aan de andere kant lijkt iemand als de heer Romaine uit Blackfriars in zijn geschriften een van de meest vriendelijke wezens, terwijl hij in werkelijkheid behoorlijk nors kon zijn. U moet iemand zien, nee, u moet met hem leven om hem te kennen. U moet met de Heilige Geest leven en Hij moet bij u blijven en in u zijn voordat u echt kan spreken over het kennen van Hem.

			De feiten uit deze zaak bewijzen dit. Ik leg ze voor aan elke gelovige hier die nederig zeggen kan: ‘Ik ken Hem want Hij blijft bij mij en is in mij.’ Hoe hebt u de Heilige Geest leren kennen dan alleen door de Heilige Geest Zelf? Hebt u uw godsdienst van mij geleerd? Dan moet u dat allemaal weer afleren. Leerde u haar uit een boek? Dan moet u weer opnieuw beginnen. Erfde u haar van uw ouders, of leende u haar van uw vrienden? Dan weet u nog niets van het belangrijkste punt. God kan alleen door Zichzelf gekend worden, de Heilige Geest alleen door de Heilige Geest. Hebt u dat in uw eigen geval niet net zo ervaren? U hebt daar gezeten en een preek aangehoord, die in zichzelf verheugend, troostend en levenwekkend was. Uw buurman zei immers: ‘Wat was het een gezegende dienst!’ Helaas, u dacht dat u zich nooit dommer of levenlozer gevoeld had. Zei u niet tegen uzelf terwijl u de trappen van dit kerkgebouw afliep: ‘Ik ben zo hard als steen en zo koud als winterse mist. Wat moet ik doen?’ Zo bent u als u de Geest van God niet hebt, maar als de goddelijke Geest over u komt, zijn die klaagzangen verleden tijd. Dan springt de lamme als een hert en is de tong van de stomme losgemaakt om te zingen. Als u dan het Evangelie aanhoort, bent u vol van levende vreugde. Elk woord dat u hoort, lijkt vleugels te hebben en de cherubim vliegen haastig naar u toe en brengen u levende kolen vanaf het altaar.

			III. Mijn derde punt is: Gelovigen genieten een heilige intimiteit met de Geest van God. Dat woord ‘intimiteit’ neem ik niet terug. De woorden van onze Heere rechtvaardigen het gebruik ervan, want Hij zegt: ‘U kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.’

			Allereerst zegt Hij: ‘Hij blijft bij u.’ Is dat geen prachtige zin? De Heilige Geest is God en daarom kan de hemel der hemelen Hem niet bevatten. Kijk tegelijkertijd toch eens naar deze neerbuigende goedheid! ‘Hij blijft bij u.’ De Heilige Geest is nu op aarde de Plaatsvervanger en Vertegenwoordiger van de Heere Jezus Christus, Die gezegd heeft: ‘Ik zal u een andere Trooster zenden.’ (Joh. 14:16) Dat wil zeggen, een andere Helper en Voorspraak Die op Hemzelf lijkt. Let er eens op hoe onze Heere bij de discipelen verbleef, want op dezelfde manier blijft de Geest van de waarheid bij ons. Jezus stond Zijn discipelen de meest intieme omgang met Hem toe. Zij haastten zich met hun problemen naar Hem toe, vertelden Hem hun moeilijkheden, beleden hun twijfels. Hij was hun Meester en Heere. Toch waste Hij hun de voeten. Hij at en dronk met hen. Hij stond hun de meest vrije omgang toe. Nooit ontdekt u dat onze Heere hen wegduwde als ze Hem benaderden of dat Hij hen hun familiariteit kwalijk nam. Hij trok geen cirkel om Zich heen en zei niet: ‘Houd afstand.’

			Wel, op dezelfde manier gaat de Geest van de waarheid met de gelovigen om. ‘Hij blijft bij u.’ U kunt altijd naar Hem toegaan, u kunt Hem vragen wat u wilt, u mag tot Hem spreken zoals een mens met zijn vriend spreekt. U kunt Hem niet zien, maar Hij ziet u wel, en dat is ook veel beter. U kunt Zijn stem niet horen, maar Hij hoort uw stem wel, ja, Hij hoort uw gedachten zelfs zonder stem. Hij is hen die in Christus zijn zeer nabij.

			Omdat Hij bij ons blijft, is Hij in onze bijeenkomsten. Hij is het Die de belofte van onze Heere vervult: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen tot het einde van de wereld.’ (Matt. 28:20) Het is door de Heilige Geest dat de Heere Jezus altijd bij ons is. Opdat wij van die heilige tegenwoordigheid zouden kunnen genieten, was het raadzaam dat onze Heere wegging. Geliefden, het is zo’n genade als de Heilige Geest in onze bijeenkomsten is! Als de Heilige Geest uit een gemeente vertrokken is, wat is het er dan een doods gebeuren. De mensen komen en gaan, wellicht is er mooie muziek, lijkt het net een prachtige hoedenzaak, is er bewonderenswaardige welsprekendheid en een grote menigte mensen of een rijke gemeente. Maar wat is het allemaal waard? Het is gebakken lucht! Als de Heilige Geest niet in de gemeente is, komt zij tevergeefs samen. Zie, de mensen sloven zich echt tevergeefs uit als onze Heere niet bij hen is. Maar de Trooster komt wel degelijk in onze bijeenkomsten, want er staat geschreven: ‘Hij blijft bij u.’

			Hij komt ook onze huizen binnen: ‘Hij woont bij u.’ (Eng. vert.)11 Waar woont u, ware gelovige? Is het een heel armetierig verblijf? ‘Hij woont bij u.’ Het zou kunnen zijn, geliefde vriend, dat u aan boord van een schip woont en op de zee heen en weer geslingerd wordt, maar ‘Hij woont bij u.’ Wellicht werkt u in een mijn, ver onder het aardoppervlak. Nog steeds geldt dan: ‘Hij woont bij u.’ Vele uitverkoren heiligen zijn bedlegerig, maar de Geest woont bij hen. Ik beveel u allen die de Heere liefhebt, deze genadige woorden aan: ‘Hij woont bij u.’ De eerste discipelen zeiden tegen de Heere Jezus: ‘Meester, waar woont U?’ (Joh. 1:39) Hij antwoordde: ‘Kom en zie!’ Zo vraag ik u om ook te zien waar de goddelijke Geest het Zich verwaardigt om te wonen. Zie het en verwondert u: Hij woont bij Zijn volk, waar zij ook zijn. Hij laat hen niet alleen, maar Hij blijft bij hen zoals een schaapherder bij zijn kudde.

			Wij kunnen Hem goed kennen, want Hij neemt Zijn intrek bij ons. Hij doet dit niet als een verborgen, onwerkzame kracht, maar Hij werkt in de plaats waar Hij woont. Hij maakt onze leden tot instrumenten van Zijn werk en heiligt onze natuurlijke vermogens, zodat zij vaten worden van de tempel waarin Hij woont.

			Hij laat elke kamer van het huis van de menselijke natuur geuren en heiligt elke hoek van ons wezen. Gelovige, ‘Hij woont in u’, in al Zijn goddelijke macht. Uw innerlijke mens wordt door Zijn kracht bekrachtigd. Val terug op de Heilige Geest als u een moment van zwakte kent. Helaas, mijn broeders, zijn er wel momenten waarop wij niet zwak zijn? Val daarom altijd terug op de Heilige Geest. Vraag zelfs tijdens het gebed waarin u om kracht bidt of de Geest u in uw gebreken wil helpen. Zelfs wat het geloof betreft dat u alle goddelijke genade toebrengt: vraag de Geest van God om geloof in u te werken. ‘Hij blijft bij u.’ Want u kunt zonder Zijn voortdurende aanwezigheid niet leven. U hoeft dat gevaarlijk experiment ook niet uit te proberen.

			De tweede zin luidt: ‘Hij zal in u zijn.’ Dit is een nog groter wonder. ‘Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest?’ (1 Kor. 6:19) Let op uw lichaam. Verontreinig het nooit, laat nooit de gedachte aan dronkenheid, gulzigheid of wellust in u opkomen, want er staat geschreven: ‘Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten.’ (1 Kor. 3:17) Met wat voor een eerbied zouden we niet naar ons lichaam moeten kijken, nu het door de Heere Jezus verlost is en door de Heilige Geest bewoond wordt. 

			Ook in uw geest woont de Geest. Wij bezitten Hem en Hij bezit ons. ‘Hij zal in u zijn’, zoals een koning in zijn paleis of een ziel in zijn lichaam. Ik ben bang dat veel hoogleraren hier niets van afweten. Sommigen van u denken dat ik onzin vertel. Als het onzin lijkt, laat dat u dan veroordelen. U kunt niet recht tegenover God staan, tenzij de Geest van God in u is, in uw geest, in uw hart, in uw verlangens, uw angsten, in alles waar u op hoopt, in uw diepste innerlijk. De Geest moet uw gehele wezen doordringen, het vervullen met Zijn stromen, zoals het water de geulen in de diepte van de zee bedekt. ‘Hij zal in u zijn.’ Het is een wonderbaarlijk gegeven, maar gelovigen weten waar het over gaat. De Geest zal als de Bron en de Kracht van uw leven in u zijn. Wat kan een mens niet allemaal doen als de Heilige Geest in hem is? Zijn zwakste pogingen zullen voorspoedig zijn als de Heilige Geest Zijn leven in hem stort. ‘Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal goed gelukken.’ (Ps. 1:3) Maar wat zijn wij onvruchtbare en verwelkte bomen zonder de Heilige Geest! Dat wij toch nooit de vreselijke droogte die uit de afwezigheid van de Geest voortkomt, zullen kennen!

			Broeders, toen onze Heere Jezus Christus op aarde kwam en als God in het menselijke vlees aanschouwd werd, was dat voor ons de garantie dat de Heilige Geest in ons zou wonen. Want zoals God in de menselijke Persoon van de Heere Jezus Christus verbleef, zo verblijft de Geest ook in ons mens-zijn. Het leven van onze Heere hier op aarde was een afbeelding van de inwoning van de Heilige Geest. Zoals Hij door de Geest gezalfd werd, zo worden wij dat ook, naar onze eigen maat. ‘Hij is het land doorgegaan, goeddoende.’ (Hand. 10:38) Hij leefde aan God toegewijd en had de mensenkinderen lief. Zo zal de Geest van God Die in ons is ons ook laten leven. Wij zullen de Christus van God door de Geest van God navolgen. De dood van Christus was de weg waardoor de Geest naar zondige mensen komen kon. De steen die de weg blokkeerde, is door Zijn grote offer weggerold.

			Door aan het kruishout te sterven,
kocht Hij voor ons de Geest.
Die werd neergezonden
op zulke dorre beenderen als wij.

			Toen onze Heere uit de doden opstond, hadden wij de zekerheid dat de Geest van God op die manier ook onze sterfelijke lichamen levend zou maken en ons tot nieuwheid van leven vernieuwen zou. De Heilige Geest werd echter pas ten volle en werkelijk gegeven toen onze Heere naar de hemel opvoer en de gevangenis gevangennam. Toen onze Verlosser naar de troon van Zijn Vader terugkeerde, goot Hij de hemelse gave uit. Hij gaf de Heilige Geest aan mannen met verschillende ambten en aan Zijn hele kerk. Door goddelijk bezoek kwamen toen de tijden van verkoeling. Uw verhoogde Heere geeft u dit teken van Zijn liefde: de inwoning van de Heilige Geest in u. Prijs het boven alle anderen dingen.

			Kent u dit? Het lijkt brutaal van mij om deze vraag aan sommigen van u die al grijs zijn, te stellen. Toch is het nodig. Ik hoop dat u de Heilige Geest al kende toen ik nog niet eens geboren was. Maar ik kan niet anders dan op dit punt aandringen, want zelfs nu zou het kunnen dat u Hem niet kent.

			Ik heb deze vraag indringend aan mijzelf gesteld en daarom stel ik hem nu indringend aan u. Woont de Geest van de waarheid in u? Als dat niet zo is, wat gaat u dan doen?

			IV. Tot besluit geef ik nog een laatste overweging. Gelovigen zullen de intieme omgang met de Heilige Geest voortdurend en in toenemende mate hebben. ‘Hij blijft bij u en zal in u zijn.’ Let goed op de toename in de intieme omgang met de Geest. Is het van ‘bij’ naar ‘in’ geen zalige stap? ‘Hij blijft bij u’, dat is als een vriend in hetzelfde huis. ‘En zal in u zijn’, dat is dat Hij als Geest in u is. Dit is veel dichterbij, kostbaarder, meer verborgen en effectiever. Dat brood daar is met mij. Ik eet het, en dan is het in mij. Het kon me niet voeden, totdat ‘met’ veranderde in ‘in’. Wat is het voor Gods kind een grote stap voorwaarts als hij van de Geest van God Die bij hem is, groeit naar de Geest van God Die in hem is! Toen de Geest van God de apostelen hielp om wonderen te doen, was Hij met hen. Toen zij echter Zijn geestelijk werk in hun eigen ziel gingen voelen en zich gingen verheugen in de troost die Hij hun bracht, toen was Hij in hen. Zelfs als u wonderlijke gaven kon krijgen, zou u er niet tevreden mee moeten zijn om in tongen te spreken of om wonderen te verrichten. U zou zich moeten voortspoeden om de Geest bij u te kennen, Die in u woont, gemeenschap met u heeft en u levend maakt.

			‘Hij zal in u zijn.’ Merk op dat we Hem als gevolg hiervan kennen. Als iemand bij ons verblijft, beginnen wij hem te kennen. Als Hij echter in ons woont en met ons wezen verweven is, dan kennen wij Hem werkelijk. ‘Hij zal in u zijn’, dat is een hoge mate van intimiteit.

			Wij hebben opgemerkt hoe de intieme omgang met de Geest toeneemt, laten we nu erop letten dat deze omgang er voortdurend zijn zal. ‘Hij zal in u zijn.’ Het is niet zo dat de Heilige Geest op een bepaald moment Zijn werk beëindigd heeft en dat Hij weg zou kunnen gaan, zodat de gelovige op enig moment aan zichzelf overgelaten zou zijn. Onze Zaligmaker zegt van de Trooster dat Hij ‘bij u blijft tot in eeuwigheid.’ (Joh. 14:16)

			Bedroef de Geest van God niet, smeek ik u. Blus Hem niet uit, weersta Hem niet, maar koester dit goddelijke woord zorgvuldig in uw hart: ‘Hij zal in u zijn.’ Wat een troost is hier! U vreest de dagen van ouderdom en zwakte, maar ‘Hij zal in u zijn.’ U siddert voor de beproeving die u bedreigt, maar ‘Hij zal met u zijn.’ U weet niet wat u de atheïst moet antwoorden. Denk er niet over na wat u zeggen zal. In dat uur zal u gegeven worden wat u zeggen zult, want Hij zal in u zijn.

			En als het laatste moment nadert, als u uw ziel moet uitblazen naar God toe, dan zal de levende Geest, Die bij u blijft zoals de verpleegster naast uw bed, ook in u zijn. Door Zijn levende kracht zal Hij de dood veranderen in de poort naar oneindig leven. ‘Hij blijft bij u, en zal in u zijn.’ Kind van God, uw Trooster zal u niet verlaten. Hij zal steeds Zijn woning in u blijven houden, totdat u opgenomen wordt om tot in eeuwigheid te blijven waar Jezus is.

			Ons grote vertrouwen voor de toekomstige instandhouding van de gehele kerk en van iedere individuele gelovige is dat de Geest van God bij ons blijft en in ons zal zijn. Gods kerk zal nooit vernietigd worden. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen, want de Heilige Geest blijft bij ons en zal tot het einde der wereld in ons zijn. Hierom vertrouwt Gods kind Persoonlijk dat hij bij de genade bewaard zal blijven. Hij weet dat Jezus leeft en dat hij daarom ook zal leven. De Heilige Geest is bij hem als het leven van Christus, dat nooit sterven kan. De gelovige trekt voort, ondanks duizend obstakels. Hij weet dat God hem de overwinning geeft door de Heere Jezus Christus, uit Wiens hand niemand hem kan rukken.

			Ik ben klaar, maar toch heb ik niets voor elkaar gekregen tenzij de Geest van God het gesproken woord zegent. Dat toch sommigen van u die de Geest van God nog nooit gekend hebben, Zijn kracht nu over u zich zouden voelen komen! Zelfs nu zou u nog zorgeloos in de bank kunnen zitten. Toch zou Hij op u kunnen neerdalen voor u hier weggaat en uw harde hart kunnen verzachten. Pas was de grond nog hard als staal en het water was in ijs veranderd, maar er kwam een bries uit het zuiden en spoedig zette de dooi in. De sneeuw smolt en het ijs was verdwenen. Zo blaast de Heilige Geest ook op ons, en onze innerlijke vorst verdwijnt meteen. Kom, Heilige Geest. Kom zelfs nu nog.

			Laat ons Zijn tegenwoordigheid met kracht afsmeken. Bid voor een nadere, duidelijker kennis van Hem. Kinderen van God, bid ook dat de zondaren Zijn genade zullen mogen vinden. Het eerste teken van het werk van de Geest is dat zij hun zonden beginnen te voelen en gaan roepen om ontferming. Als dat gebeurt, is de blijde boodschap van vergeving voor hen. Tegen hen zeggen we: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus, en u zult zalig worden, u en uw huis.’ (Hand. 16:31) De Heere geve dat Zijn Woord werkzaam zijn zal, om Jezus’ wil.

			Amen.

			De Heilige Geest in het verbond

			‘Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven.’
(Ezechiël 36:27)

			De Heilige Geest is de derde Persoon in het verbond. Wij hebben ‘God in het verbond’ en ‘Christus in het verbond’ overdacht. Nu moeten we vanmorgen ‘de Heilige Geest in het verbond’ overdenken. Want weet u nog, om het volk van de Heere werkelijk te redden, is het noodzakelijk dat hun redding door de drie-enige God tot stand gebracht wordt. Toen het verbond gesloten was, was het absoluut vereist dat al het noodzakelijke ervoor gedaan zou worden. Naast al het andere was daarvoor ook de Heilige Geest nodig. Zonder Hem zouden alle dingen, zelfs die dingen die door de Vader en door Jezus Christus gedaan zijn, hun doel niet bereiken, want Hij is voor de redding van Gods volk net zo nodig als de Zaligmaker der mensen of als de Vader der geesten.

			In deze tijd wordt de Heilige Geest te veel vergeten en wordt er aan Zijn heilige Persoon maar weinig eer gegeven. Daarom voel ik een diepe verantwoordelijkheid op mij rusten om te proberen Zijn grote en heilige Naam te verheerlijken. Ik beef vanmorgen haast omdat ik op zo’n groot onderwerp in moet gaan. Ik voel mij daar zo weinig toe bekwaam. Maar, vertrouwend op de hulp, de leiding en het getuigenis van de Heilige Geest Zelf waag ik me toch aan een uiteenzetting over deze tekst: ‘Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven.’

			De Heilige Geest wordt in het verbond aan alle kinderen van God gegeven en op de bestemde tijd door elk van hen ontvangen. Nu is de Geest allereerst op onze Heere Jezus Christus afgedaald. Hij streek op Hem, ons Verbondshoofd, neer, ‘als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed.’ (Ps. 133:2) De Vader heeft Zijn Zoon de Heilige Geest zonder maat gegeven. Al ‘de broeders die eensgezind samenwonen’ (Ps. 133:1) of die één zijn met Christus, hebben in Hem deel aan de Geest. Weliswaar wordt Hij hun met mate gegeven, maar toch ontvangen ze Hem nog in overvloed. Van Jezus, de Gezalfde, vloeit deze heilige zalving af naar elk deel van Zijn mystieke lichaam, naar elk individueel lid van Zijn kerk. De Heere verklaarde over Christus: ‘Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd.’ (Jes. 42:1), en Hij zei: ‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft: Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn.’ (Luk. 4:18) De Geest werd eerst op Christus uitgestort. Van Hem daalt Hij af op allen die één zijn met Zijn aanbiddelijke Persoon. Als wij met Hem verenigd zijn, laten wij dan de Naam van Christus loven. Laten wij naar ons Verbondshoofd opzien in de verwachting dat van Hem de hemelse zalving die onze ziel zalft, zal afvloeien.

			Mijn tekst is een van de onvoorwaardelijke beloften uit de Schrift. Er zijn in het Woord van God vele beloften die aan bepaalde Personen onder voorwaarden gegeven worden. Zelfs deze beloften zijn in zekere zin onvoorwaardelijk. Want juist de voorwaarde die bij dit soort beloften hoort, wordt door een andere belofte als gave verworven. Deze belofte echter heeft geen enkele voorwaarde. Er staat niet: ‘Ik zal Mijn Geest in hun binnenste geven, als zij daarom vragen.’ Er staat duidelijk: ‘Ik zal Mijn Geest in hun binnenste geven’, zonder enige terughoudendheid of nadere bepaling. De reden hiervoor is duidelijk. Totdat de Geest ons in ons binnenste gegeven is, kunnen wij niet voelen hoezeer wij Hem nodig hebben. Zonder Hem kunnen wij niet naar Hem vragen of Hem zoeken. Daarom is het noodzakelijk dat er voor al de uitverkoren kinderen van God een volledig onvoorwaardelijke belofte is, die hun belooft dat zij de genade van het uitzien, de genade van het verlangen, de genade van het zoeken en de genade van het geloven ontvangen zullen. Hierdoor zullen zij naar Jezus gaan snakken, naar Hem gaan hongeren en dorsten. 

			Voor eenieder die net als Christus ‘bij God uitverkoren en kostbaar’ (1 Petr. 2:4) is, voor elke verloste ziel – hoe diep hij ook in de zonde moge zijn weggezonken, hoezeer door de val ook verloren en verdorven, hoezeer hij God ook moge haten en Zijn Verlosser verachten – geldt toch deze belofte: ‘Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven.’ Te zijner tijd zal eenieder van hen die Geest hebben. Hij zal hen uit de dood levend maken, hen ertoe brengen om vergeving te zoeken, hen ertoe overhalen hun vertrouwen op Christus te stellen en hen in het levende huisgezin van God opnemen. De belofte gaat ook over een inwendige zegen die wordt gegeven. ‘Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven.’ Bedenk, wij hebben de Geest van God in het geschreven Woord en in elke getrouwe Evangeliedienaar. Ook door de instellingen van de kerk van Christus wordt de Geest ons genadig verleend. Door deze middelen geeft God ons voortdurend Zijn Geest. Wij horen of spreken echter tevergeefs over de Geest of geloven tevergeefs in Hem als Zijn kracht geen werkelijkheid in ons wordt. Daarom vinden we hier de belofte van zo’n zegen in ons binnenste: ‘Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven.’

			Nu zullen wij deze belofte met al wat zij omvat, gaan overdenken. Moge de Heilige Geest Zelf ons bijstaan terwijl wij hiermee bezig zijn. Wij zullen de verschillende werken van de Heilige Geest een voor een nagaan. Daarbij zullen wij bedenken dat de Heilige Geest met al het werk dat Hij in het verbond volbrengt aan elke gelovige ten eigendom gegeven wordt.

			I. In de eerste plaats vertelt Christus ons: ‘De Geest is het Die levend maakt.’ (Joh. 16:63) 

			De ziel is ongevoelig ten opzichte van iedere vorm van geestelijk leven totdat het Hem behaagt om op hem te blazen. Pas wanneer de Geest als een hemelse wind op de dorre beenderen blaast en ze leven geeft, kunnen zij tot leven komen. U kunt een lijk nemen en het alles aantrekken wat bij een goed gekleed uiterlijk hoort . U kunt het wassen met het water van een hoge moraal. Ja, u kunt het de kroon van een belijdenis opzetten en zijn voorhoofd sieren met een tiara van schoonheid. U zou zijn wangen kunnen verven totdat het net lijkt of u het levend gemaakt hebt. Maar weet wel dat, tenzij er een geest in aanwezig is, het verderf het lichaam over niet al te lange tijd zal aantasten. Geliefden, het is dus de Geest Die levend maakt. U zou nog ‘dood door de overtredingen en de misdaden’ (Ef. 2:1) zijn als de Heilige Geest, Die u levend maakte, er niet geweest was. U was niet alleen ‘weggeworpen op het open veld’ (Ez. 16:5), maar erger nog: u was de prooi van sterfelijkheid. Verderf was uw vader, de worm was uw moeder en zuster. U was een kwalijke reuk in de neus van de Almachtige. Zo trof de Zaligmaker u in al uw walgelijkheid aan en Hij zei tegen u: ‘Leef.’ Op dat moment werd u ‘opnieuw geboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.’ (1 Petr. 1:3). Op Zijn bevel trad het leven bij u binnen en toen was het de Geest Die u levend maakte. De woorden van Jezus, zo zei Hij Zelf tegen Zijn discipelen, ‘zijn geest en zijn leven.’ (Joh. 6:63) U bent uitsluitend door de macht van de Geest Die levend maakt, tot leven gewekt. 

			De Geest blaast als een hemelse wind
op de vleselijke mensen.
Hij schept een nieuwe, een hemelse manier van denken
en vormt de mens opnieuw.

			U zult ongetwijfeld ervaren dat u op enig moment de dood weer in u werken voelt. De bloei van uw vroomheid verwelkt, het vuur van uw aanbidding verkilt en de gloed van uw geloof dooft uit. Weet dan dat Hij Die u eerst levend gemaakt heeft, u bij het leven bewaren moet. De Geest van God is het sap dat in uw arme dorre tak vloeide omdat u in Christus geënt werd. Zoals u in het begin door dat sap bent gaan leven en groen werd, zo is het nu alleen door dit sap dat u ooit vruchten voor God kunt voortbrengen. Door de Geest hebt u voor het eerst ademgehaald toen u om genade riep. Bij dezelfde Geest moet u de adem vandaan halen om die genade in liederen en vreugdegezangen te prijzen. U bent met de Geest begonnen en moet in de Geest eindigen. ‘Het vlees heeft geen enkel nut.’ (Joh. 6:63) De werken der wet zullen u niet helpen. De gedachten en bedoelingen van uw eigen hart baten niet. Als de Heilige Geest Zich uit u zou terugtrekken, zou u van Christus afgesneden zijn. U zou slechter zijn dan voor uw bekering en meer verdorven dan u voor uw wedergeboorte was, ‘tweemaal gestorven en ontworteld.’ (Jud. 1:12) U moet in Zijn leven leven, vertrouwen op Zijn kracht om u staande te houden, en bij Hem nieuwe voorraad halen als uw geloof op dreigt te raken.

			II. Wij hebben de Heilige Geest nodig, als de Geest Die ons bijstaat bij alle plichten die wij moeten vervullen. 

			De meest algemene christelijke plicht is die van het gebed. Ook het laagst geplaatste kind van God moet immers een biddend kind zijn. Bedenk dus dat er geschreven staat: ‘En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort.’ (Rom. 8:26) De Geest van God is in het verbond onze grote Helper bij al onze smeekgebeden voor de troon van de genade. Kind van God, u weet niet waar u om bidden moet. Vertrouw dan op de Geest als de Inspirator van het gebed, Die u vertellen zal hoe u bidden moet. Soms weet u niet hoe u uw verlangens moet uitspreken. Vertrouw dan op de Geest als Degene Die uw lippen met een ‘gloeiende kool van het altaar’ (Jes. 6:6) kan aanraken. Daardoor zult u in staat zijn uw vurige wensen voor de troon uit te storten. Soms kunt u, zelfs als u wel leven en kracht in u hebt, uw innerlijke gevoelens niet uitdrukken. Vertrouw er dan op dat de Geest uw gevoelens uitleggen zal, want ‘de Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.’ (Rom. 8:26) Als u zoals Jakob met de engel worstelt en bijna neergeworpen bent, vraag de Heilige Geest dan om uw armen te stalen. De Heilige Geest is het wagenwiel van het gebed. Gebed mag dan de wagen zijn, het verlangen mag hem voortdrijven, maar de Geest is het wiel waardoor hij in beweging komt. Hij drijft het verlangen aan, maakt dat de wagen snel voortrolt en dat hij de smeekbeden van de heiligen naar de hemel draagt, als het verlangen van het hart ‘naar de wil van God’ (Rom. 8:27) is.

			Een andere plicht, waartoe sommigen van Gods kinderen geroepen zijn, is die van het preken. Ook hierbij geldt dat wij de Heilige Geest hebben om ons ertoe in staat te stellen. Degenen die God roept om het Evangelie te preken, worden met kracht uit de hoogte ondersteund.

			Hij heeft gezegd: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’ (Mat. 28:20) Het is een ernstige zaak om het werk van het ambt op zich te nemen. Ik wil hier een korte opmerking over maken. Want er zijn jonge mannen in deze plaats die, nog voor zij het alfabet van het Evangelie ook maar enigszins kennen, ernaar streven om het ambt te gaan bekleden. Zij werpen zich op als predikers van Gods Woord, terwijl zij allereerst naar de kinderklas op school zouden moeten gaan en goed zouden moeten leren lezen. Ik weet dat er enkelen zijn aan wie God het verlangen gegeven heeft om de heerlijkheid van Zijn Naam en de welstand van de mensen op deze wijze te zoeken en die nederig wachten totdat Hij de weg geopend heeft. God zegene hen en moge Hij spoedig de weg voor hen ontsluiten.

			Maar, u zou het niet geloven, er was ook een jongeman die op de ene zondag gedoopt en in de kerk opgenomen werd en die werkelijk de maandag of dinsdag erna al naar het college ging om te vragen of hij er welkom was. Ik vroeg hem of hij ooit eerder had gepreekt of een half dozijn zondagsschoolleraars had toegesproken. Hij zei: ‘Nee.’ Wat me nog het meest verbaasde, was dat hij zei dat hij al tot het ambtelijk werk besloten had voordat hij bekeerd was! Dat was een roeping die van de duivel afkomstig was, dat geloof ik werkelijk, en het was zelfs niet in de geringste mate een roeping van God. Pas op dat u Gods ark niet met onheilige vingers aanraakt. U mag allemaal preken, als u dat kunt. Maar zorg ervoor dat u het ambt niet op u neemt zonder de plechtige overtuiging dat de Geest van boven u apart gezet heeft. Want als u dat wel doet, zal het bloed van de mensen in de zoom van uw kleed gevonden worden. Veel te veel Personen hebben zich zonder door God geroepen te zijn naar de heilige plaats gehaast. Als zij zich er op hun sterfbed uit hadden kunnen haasten, zouden zij daar eeuwig dankbaar voor geweest zijn. Maar zij haastten zich vol aanmatiging naar de preekstoel en preekten toen zonder gezonden te zijn. Daarom preekten zij zonder zegen. Toen zij stierven, voelden zij dat hun verwerping des te groter was omdat ze een ambt op zich genomen hadden dat God hun nooit toegewezen had. Pas daarvoor op.

			Maar als God u geroepen heeft, hoe weinig talent u ook hebben mag, vrees dan geen enkele frons of vermaning. Als u in uw ziel de ernstige overtuiging heeft dat God u werkelijk voor het ambtelijk werk bestemd heeft en als u het zegel van de bekering van een ziel, al is het er maar één, ontvangen hebt, laat dan zelfs de dood of de hel u niet stoppen. Ga recht op uw doel af en denk nooit dat u bepaalde gaven moet hebben om een succesvol prediker te zijn. De enige gave die voor succes in het ambt nodig is, is de gave van de Heilige Geest.

			Toen ik afgelopen vrijdag in de aanwezigheid van een aantal predikanten preekte, vroeg een van de broeders mij hoe het kwam dat het God behaagd had om mij in deze plaats zo te zegenen. Ik zei tegen de broeders: ‘Er is niemand onder u die God niet tien keer meer zou kunnen zegenen, als u tien keer meer van de Geest bezat.’ Want niet de een of andere menselijke mogelijkheid of menselijke geschiktheid is noodzakelijk, maar slechts de inwerking van de Geest van God. Ik was verheugd dat ik beschuldigd werd van onwetendheid, ongeleerdheid en van gebrek aan welsprekendheid. Dat wist ik allemaal allang. Zoveel te beter, dan komt alle eer aan God toe.

			Laten de mensen maar zeggen wat ze willen, altijd zal ik de waarheid ervan erkennen. Ik ben een dwaas: ‘Ik ben door te roemen dwaas geworden’ (2 Kor. 12:11), zo u wilt. Ik zal elke scheldnaam dragen die wereldse mensen mij geven willen. Het feit dat God mijn bediening zegent, kunnen zij echter niet ontkennen. Er zijn prostituees gered, dronkaards teruggewonnen en sommige van de meest losbandige figuren zijn veranderd. God heeft in hun midden een werk volbracht dat zij nog nooit eerder in hun leven gezien hebben. Geef daarom Hem al de eer van Zijn heilige Naam. Werp mij zoveel verwijten voor de voeten als u maar wilt, wereldse mensen. Des te meer eer zal God ontvangen, Die werkt wat Hem behaagt met het instrument dat Hij daarvoor, zonder met de mensen rekening te houden, uitkiest.

			Nogmaals, geliefden, wat uw werk ook is, waartoe God u ook in deze wereld bestemd heeft, u kunt er zeker van zijn dat u daarin de bijstand van de Heilige Geest krijgen zult. Als dat het onderwijs aan een klas met kinderen op de zondagsschool is, hoeft u niet te denken dat u de Heilige Geest niet kunt krijgen. Zijn bijstand zal u net zo overvloedig geschonken worden als aan de man die zich tot een grote bijeenkomst richten moet. Zit u aan het bed van een arme, stervende vrouw? Geloof dat de Heilige Geest daar naar u toe zal komen, net zo goed als wanneer u aan de tafel des Heeren de tekenen van brood en wijn uitdeelt. Zoek uw kracht zowel voor het laagste als voor het hoogste werk alleen bij God. Geestelijke ploeger, scherp uw ploegmes met de Geest! Geestelijke zaaier, dompel uw zaad onder in de Geest, dan zal het ontkiemen. Vraag de Geest om de genade het zo uit te mogen strooien dat het in de goede voren valt. Geestelijke strijder, wet uw zwaard met de Geest, vraag de Geest, Wiens Woord een tweesnijdend scherp zwaard is, om uw armen te sterken zodat u het hanteren kunt!

			III. Het volgende punt waaraan wij aandacht zullen besteden, is dat de Heilige Geest aan de kinderen van God als de Geest van openbaring en van onderwijs gegeven is.

			Hij brengt ons ‘uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.’ (1Petr. 2:9) Van nature zijn wij onwetend, buitengewoon onwetend zelfs. Maar de Heilige Geest onderwijst Gods huisgezin en maakt het wijs. ‘U heeft de zalving van de Heilige’, zegt de apostel Johannes, ‘en u weet alles.’ (1 Joh. 2:20) Wilt u wijs zijn, student uit aan de school van Christus? Vraag dan niet aan een theoloog om zijn systeem van de Drie-eenheid voor u uiteen te zetten. Vraag liever of de Geest van Jezus u onderrichten wil terwijl u deemoedig aan Zijn voeten zit. Want ik zeg u, student, dat u de Bijbel wel vele keren in een jaar lezen kunt en de bladzijden ervan voortdurend om kunt slaan, maar dat u zonder de Geest niets van de verborgen geheimenissen ervan leren zult. Maar mogelijkerwijs wordt u tijdens een afgezonderd ogenblik van studie plotseling door de Heilige Geest verlicht en zult u een waarheid doorzien, zo snel als wanneer u een bliksemflits ziet.

			Jonge mensen, zijn jullie aan het zwoegen om de leer van de uitverkiezing te begrijpen? Alleen de Heilige Geest kan die aan je hart openbaren en alleen Hij kan maken dat je die begrijpt. Ben je aan het ploeteren en aan het zwoegen op de leer van de menselijke verdorvenheid? De Heilige Geest moet je de diepten van de verdorvenheid van het menselijk hart openbaren. Wil je het geheim van het leven van de gelovige kennen, die door het geloof van de Zoon van God leeft en die de geheimzinnige gemeenschap met de Heere geniet? Het zal altijd een geheimenis voor je blijven, behalve als de Heilige Geest het voor je hart ontvouwt. Roep steeds als je in de Bijbel leest tot de Geest: ‘Open mijn ogen, laat mij de wonderen van Uw wet aanschouwen.’ (Ps. 119:18)

			De Geest geeft ogenzalf aan de blinden. Als uw ogen nu niet open zijn, zoek dan naar de ogenzalf. Dan zult u zien, ja zo duidelijk zult u zien dat hij die alleen op de school van de mensen geweest is, vragen zal: ‘Hoe komt het dat deze man zo geleerd is, terwijl hij nooit gestudeerd heeft? ’ Zij die door de Geest onderwezen zijn, overtreffen vaak degenen die door de mensen onderwezen zijn. Ik heb wel eens een totaal niet-opgeleide plattelandsjongen ontmoet, die van zijn leven nog nooit naar school geweest was. Toch wist hij meer van de Heilige Schrift dan vele geestelijken die aan de universiteit gestudeerd hadden.

			Mij is verteld dat de mensen in Wales de gewoonte hebben om tijdens het stenen bikken langs de kant van de weg te discussiëren over moeilijke theologische punten die vele godgeleerden niet de baas kunnen worden. Dit kunnen zij omdat zij nederig de Schrift lezen en alleen op de leiding van de Heilige Geest vertrouwen. Zij geloven dat Hij hen in al de waarheid leiden zal en het behaagt Hem dit te doen. Al het andere onderwijs is prima. Salomo zegt: ‘Dat de ziel zonder kennis is, is niet goed.’ (Spr. 19:2, Eng. vert.)

			We moeten er allen naar streven om zoveel mogelijk te weten. Maar laten wij niet vergeten dat de echte kennis van het werk van de zaligheid alleen door het onderwijs van de Heilige Geest verkregen wordt. Als wij met ons hart en niet alleen met ons hoofd willen leren, moeten wij geheel en al door de Heilige Geest onderwezen worden. Wat u van mensen leert, kunt u weer afleren. Wat u echter van de Geest leert, wordt onuitwisbaar in uw hart en in uw geweten gegraveerd. Zelfs de satan kan het niet van u stelen. Ga, onwetende, die vaak over de waarheden van de openbaring struikelt, ga en vraag het de Geest, want Hij is de Gids van de onwetende ziel. Ja, Hij is ook de Gids van Zijn eigen volk, dat al verlicht is. Want zonder Zijn hulp zouden zij, zelfs wanneer zij ‘eens verlicht zijn geweest en de hemelse gave geproefd hebben’ (Hebr. 6:4), de gehele waarheid niet begrijpen tenzij Hij hen daarin leidt.

			IV. Ik wil verder nog vermelden dat God ons de Geest als de Geest van de toepassing geven zal.

			Daarom zei Jezus tegen Zijn discipelen: ‘Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.’ (Joh. 16:14) Om de zaak nog duidelijker te maken, voegde de Heere eraan toe: ‘Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.’ (Joh. 16:17) Laat mij u eraan herinneren hoe vaak Jezus tegenover Zijn discipelen het feit benadrukte dat Hij tot hen de woorden van de Vader sprak. ‘Mijn onderricht is niet van Mij’, zei Hij, ‘maar van Hem Die Mij gezonden heeft.’ (Joh. 7:16) En opnieuw: ‘De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.’ (Joh. 14:10) Zoals Christus dus de wil van God de Vader aan Zijn volk bekendmaakt, zo maakt de Heilige Geest ons de woorden van Christus bekend.

			Ik zou bijna kunnen stellen dat de woorden van Christus geen nut voor ons hadden als zij niet door de Heilige Geest op ons toegepast werden. Geliefden, we hebben de toepassing nodig om ons hart ervan te verzekeren dat Christus’ woorden ons eigendom zijn, dat zij voor ons bedoeld zijn en dat de gelukzaligheid ervan in ons belang is. Wij hebben de zalving met de Geest nodig om te maken dat die woorden ons hart kunnen bedauwen en onze ziel kunnen verfrissen.

			Hebt u ooit meegemaakt dat een belofte aan uw hart toegepast werd? Begrijpt u wat er met toepassing als het unieke werk van de Geest bedoeld wordt? Het betekent dat het Evangelie, zoals Paulus tegen de Thessalonicenzen zegt, ‘niet alleen met woorden tot u gekomen is, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid.’ (1 Thess. 1:5)

			Soms gebeurt dit heel onverwacht. Uw hart kan het toneel van duizenden afgedwaalde gedachten geweest zijn, de ene golf sloeg tegen de andere aan totdat u de storm niet meer in bedwang kon houden. Aanstonds klonk er een tekst uit de Heilige Schrift als een machtig bevel uit Jezus’ mond en dat heeft uw bezwaarde hart gekalmeerd. Onmiddellijk was er een grote stilte en u verbaasde zich erover waar die toch vandaan kwam. De lieflijke woorden klonken u als muziek in uw oren. Als een honingwafel verkwikten zij uw tong. Als een tovermiddel sloegen zij uw angsten neer. Zij behielden de hele dag in uw gedachten de overhand en beteugelden al uw wetteloze hartstochten en rusteloze inspanningen. Wellicht bleven ze enkele weken in uw gedachten. Waar u ook ging, wat u ook deed, u kon ze niet verjagen, en dat wilde u ook helemaal niet. Ze waren zo lieflijk, zo aangenaam voor uw ziel. Hebt u toen niet gedacht dat zo’n tekst de beste uit de hele Bijbel is, de meest kostbare uit heel de Schrift? Dat was omdat hij zo genadig op u toegepast werd.

			Wat houd ik van toegepaste beloften! Ik zou wel duizend beloften die op de bladzijden van dit Heilige Boek vastgelegd zijn, kunnen lezen, maar toch niets uit maar er toch niets uit kunnen ontvangen. Mijn hart zou ondanks al de rijkdom van de voorraad niet in mij gaan branden. Maar als een belofte door de toepassing van de Geest mij diep raakt, heeft zij zoveel merg en vet in zich dat zij voor vele Elia’s van de Heere genoeg voedsel voor veertig dagen bevat. Wat is het lieflijk als in de tijden van zware beproeving deze belofte aan het hart toegepast wordt: ‘Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.’ (Jes. 43:2)

			Wellicht zegt u: ‘Dat is allemaal niets dan dweperij.’ Natuurlijk lijkt dat zo voor u, als u als natuurlijk mens de dingen van de Geest niet aanneemt. Maar wij spreken over geestelijke dingen tegen geestelijke mensen. Voor hen is het niet louter enthousiasme, maar een zaak van leven of dood. Ik heb talloze gevallen gekend waarbij één enkele tekst de plank was waarop een arme, belaste heilige drijven kon. Die had hij op de een of andere manier zo stevig vastgegrepen dat niemand hem die afnemen kon.

			Niet alleen Zijn Woord moet op ons toegepast worden. ‘Hij zal het uit het Mijne nemen en aan u tonen’, kan ook naar het kostbaar bloed van onze Zaligmaker verwijzen. Wij zingen soms: ‘Er is een fontein gevuld met bloed’, en wij spreken over het baden daarin. Welnu, niet het geloof past het bloed aan de ziel toe; dat is het werk van de Geest. Toegegeven, door het geloof zoek ik dit, maar het is de Geest Die mij wast in ‘de geopende fontein tegen de zonde en onreinheid.’ Het is de Geest Die de dingen van Christus ontvangt en ze dan aan mij toont. Als de hand van de Geest u niet besprenkelde, werd er nooit een druppel bloed op uw hart gesprenkeld. Ook wordt het kleed van Christus’ gerechtigheid alleen door Hem voor ons pasklaar gemaakt. Wij worden er niet toe uitgenodigd om onszelf de gehoorzaamheid van Christus eigen te maken. Maar de Geest brengt alles naar ons toe wat Christus voor ons tot stand gebracht heeft. Vraag dus aan de Geest of Hij het Woord op u wil toepassen, het bloed wil toepassen, vergeving wil toepassen, genade wil toepassen. U zult dat niet tevergeefs vragen, want Jehova heeft gezegd: ‘Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven.’

			V. Nu moeten wij een ander zeer belangrijk punt opmerken. Wij moeten de Geest ontvangen als de Geest Die heilig maakt.

			Wellicht is dit een van de grootste werken van de Heilige Geest, het heiligen van de ziel. Het is een groot werk om de ziel van zonden te reinigen. Het is een groter werk dan het wassen van een luipaard totdat zijn vlekken verdwenen zijn of dan het wassen van een Ethiopiër totdat zijn zwarte huid lichter geworden is. Want onze zonden zitten dieper dan onze huid, zij zijn in onze natuur getrokken. Als wij vanmorgen aan de buitenkant witgewassen worden, zullen we voor de volgende dag al weer zwart en vuil zijn. Als alle vlekken vandaag weggehaald werden, verschenen zij morgen weer, want wij zijn door en door zwart. U kunt het vlees schrobben, maar het is zwart tot op de bodem. Onze zondigheid is een melaatsheid die diep vanbinnen zit.

			Maar de Heilige Geest reinigt de ziel. Hij komt het hart binnen en begint het werk van de heiliging door de bekering. Hij houdt het hart in bezit en bewaart de heiliging door steeds maar nieuwe genadeolie uit te gieten, totdat Hij de heiliging uiteindelijk zal vervolmaken door ons blank en rein te maken, geschikt om bij de gezegende bewoners van de heerlijkheid te verblijven.

			De Geest heiligt de ziel op deze manier: allereerst openbaart Hij het kwaad van de zonde aan de ziel en maakt dat de ziel die haat. Hij toont dat de zonde een dodelijk kwaad is, vol vergif. Als de ziel de zonde begint te haten, laat de Geest vervolgens zien dat het bloed van Christus alle schuld wegneemt. Louter daardoor wordt de ziel ertoe gebracht om de zonde zelfs nog meer te haten dan eerst toen hij de zwartheid ervan net leerde kennen. De Geest neemt de ziel mee naar ‘het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel.’ (Heb. 12:24) Daar luidt Hij de doodsklok voor de zonde als Hij naar het bloed van Christus wijst en zegt: ‘Dit vergoot Hij voor u opdat Hij u zou vrijkopen voor Hemzelf, om een van Zijn eigen volk te zijn, ijverig in goede werken.’ 

			Daarna kan de Heilige Geest het bij tijden toestaan dat de zonde in het hart van het kind van God doorbreekt. Dit zodat de zonde in de toekomst door grotere waakzaamheid de kop ingedrukt zal worden. Als de erfgenaam van de hemel de zonde koestert, zendt de Heilige Geest de ziel een heiligende kastijding. Deze duurt totdat het hart, van smart gebroken vanwege de pijnlijke wond, van het kwaad gereinigd is. Dan zendt het geweten, dat zich ongemakkelijk voelt, het hart naar Christus, Die de kastijding laat ophouden en de schuld wegneemt. 

			Opnieuw zeg ik: Bedenk, gelovige, dat heel uw heiligheid het werk van de Heilige Geest is. U hebt geen enkele genade die u niet gegeven is door de Heilige Geest. U hebt geen enkele deugd die niet in u gewerkt is door de Heilige Geest. U hebt geen enkele goedheid die u niet gegeven is door de Geest. Poch daarom niet op uw deugden of op uw genadegaven. Hebt u nu een beminnelijk karakter, terwijl u eerst driftig was? Schep er niet over op. Als de Geest u verlaat, zult u nog steeds boos worden. Leeft u nu rein, terwijl u eerst onrein was? Schep niet op over uw reinheid. Het zaad ervoor kwam uit de hemel. Het groeide niet van nature in uw hart. Het was enkel Gods gave.

			Zegeviert het ongeloof over u? Lijkt het of uw lusten, uw boze hartstochten en uw verdorven verlangens u de baas worden? Ik zeg niet: Sta op en grijp ze! Maar ik zeg: Roep sterk tot God dat u vervuld mag worden met de Heilige Geest, zodat u ten slotte overwinnen zult en meer dan overwinnaar over al uw zonden zult zijn. Dan zult u zien dat de Heere Zich eraan verbonden heeft om Zijn Geest ‘in uw binnenste’ te geven.

			VI. Ik bespreek nog twee punten en dan sluit ik af. De Geest van God wordt aan de erfgenamen van de hemel beloofd als de Geest Die hen bestuurt om hen op het pad van de voorzienigheid te leiden.

			Als u ooit in omstandigheden verkeert waarin u niet weet welke weg u nemen moet, bedenk dan dat het uw ‘kracht is om stil te zitten’ (Jes. 30:7, Eng. vert.) en dat uw wijsheid daarin bestaat dat u wacht op de stem van de Geest Die u bestuurt. Ik vertrouw erop dat Hij u zeggen zal: ‘Dit is de weg, bewandel die.’ (Jes. 30:21)

			Ik heb dit zelf ondervonden. Ik weet zeker dat elk kind van God dat in moeilijkheden verkeerd heeft, bij tijden de werkelijkheid en de gelukzaligheid van deze leiding gevoeld heeft. Hebt u Hem nooit gebeden of Hij u wilde leiden? En als u dat gedaan hebt, hebt u toen ooit achteraf ontdekt dat u de verkeerde kant opgegaan was?

			Ik bedoel niet het soort gebeden van hen die wel om raad vragen, maar niet aan de Heere. ‘Zij gaan om af te dalen naar Egypte (…) om zichzelf in veiligheid te brengen bij de macht van de farao.’ (Jes. 30:2) Daarna vragen zij aan God om hen te zegenen, terwijl zij een weg gaan die Hij nooit goedkeurde. Nee, u moet eerlijk beginnen door elke andere bron van vertrouwen af te zweren. Alleen zo kan Zijn belofte aan u bewezen worden: ‘Wentel uw weg op de HEERE, en vertrouw op Hem: Hij zal het doen.’ Neem dan een openlijke belijdenis met u mee, kind van God, en zeg: ‘Heere, ik wil door de adem van de Geest worden voortbewogen zoals een blad op het water wordt voortbewogen door de wind. Hier lig ik, ‘lijdelijk in Uw hand.’ Graag wil ik geen andere wil dan de Uwe kennen. Toon mij Uw wil, Heere! Leer mij wat ik doen moet en waarvan ik mij onthouden moet.’

			Voor sommigen van u lijkt dit allemaal fanatisme. U gelooft niet dat God de Heilige Geest ooit mensen leidt in de weg die zij moeten gaan. Als u Zijn leiding nooit ervaren hebt, zou u dat ook wel kunnen denken. Wij hebben gehoord dat een van onze Engelse reizigers in Afrika aan de inwoners vertelde over de intense kou die soms in zijn eigen land heerst. Toen hij vertelde dat het water dan zo hard wordt dat de mensen erop kunnen schaatsen en erop kunnen wandelen, dreigde de koning hem ter dood te brengen als hij nog meer leugens vertelde, want zoiets had hij nog nooit meegemaakt of gezien.

			Wat men nog nooit gezien of meegemaakt heeft, leent zich goed voor twijfel en tegenspraak. Maar als het volk van de Heere u vertelt dat zij door de Heilige Geest geleid worden, raad ik u aan om uit hun woorden lering te trekken. Zoek ernaar deze leiding zelf te ervaren. Het zou een goede zaak zijn als u op het punt stond om als een kind met al uw problemen naar God te gaan. Bedenk dat de Heilige Geest in de Kerk van Christus aanwezig is als een Pleitbezorger Die u gerust kunt raadplegen, als een Gids Wiens aanwijzingen u gerust kunt opvolgen en als een Vriend op Wiens bescherming u gerust kunt vertrouwen. Geen van Jezus’ discipelen hoeft Hem loon te betalen, behalve het loon van dankbaarheid en van lofprijzing omdat Hij hen zo goed geleid heeft.

			VII. Nog slechts één punt: de Heilige Geest zal aan Gods kinderen gegeven worden als de Geest Die troost.

			Dit is in het bijzonder Zijn ambt. Hebt u nog nooit vlak voor grote en smartelijke moeilijkheden een onverklaarbare periode van vreugde ervaren? U wist niet waarom u toch zo gelukkig of zo rustig was. U leek wel te drijven op een Elysische zee.12 Er was geen zuchtje wind dat de vrede van uw ziel verstoorde. Alles om u heen was sereen en kalm. U werd niet door de gewone zorgen en angsten van de wereld opgejaagd. Heel uw geest was in heilige overdenking verzonken. Langzamerhand komen de moeilijkheden. U zegt: ‘Nu begrijp ik het. Ik kon de bedoeling van die genadige rust, dat rustige geluk eerder niet begrijpen. Nu begrijp ik dat zij bedoeld waren om me op deze moeilijke omstandigheden voor te bereiden. Als ik toen deze problemen over mij heen kwamen neerslachtig en zwaarmoedig geweest was, hadden ze mijn hart gebroken. Maar, God zij gedankt, nu kan ik door Jezus Christus gewaarworden hoe deze ‘lichte verdrukking, die van korte duur is, (…) een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid’ (2 Kor. 4:17) voor mij teweegbrengt.

			Maar let wel, ik geloof dat het de moeite waard is om moeilijkheden te hebben, als daardoor de troost van de Heilige Geest kan worden verkregen. Het is de moeite waard om de storm te doorstaan als de vreugde daardoor werkelijkheid wordt. Bij tijden is mijn hart door schande, schaamte en verachting geschokt, want vele broeders predikanten, die ik hoger had staan, hebben mij gekrenkt. Veel christenen hebben mij de rug toegekeerd omdat zij een verkeerde voorstelling van mij gekregen hadden. Zonder reden hebben zij mij gehaat. Maar juist in die tijd gebeurde het dat het mij niet zo erg raakte, al zou de hele kerk mij toen de rug hebben toegekeerd en al zou heel de wereld mij hebben uitgefloten. Want een heldere straal van geestelijke zonneschijn verlichtte mijn hart en Jezus fluisterde deze lieflijke woorden tegen mij: ‘Ik ben van mijn Liefste en mijn Liefste is van mij.’ (Hoogl. 6:3) In zulke tijden ontving ik overvloedige vertroostingen van de Geest.

			Als ik hiertoe in staat was, christen, zou ik u nog dieper in dit heerlijke gedeelte inleiden. Ik kan het echter niet en moet het aan uzelf overlaten. Deze tekst is vol van honing, neem hem slechts aan uw lippen en haal de honing eruit. ‘Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven.’

			Ter afsluiting nog een paar opmerkingen. Ziet u niet dat de zaligheid van elke gelovige hierdoor absoluut zeker is? Of beter nog, is het niet absoluut zeker dat elk lid van het huisgezin van Gods Israël gered moet worden? Want er staat: ‘Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven.’ Als God Zijn Geest in mensen geeft, denkt u dat het dan mogelijk is dat zij verdoemd worden? Kunt u denken dat God Zijn Geest in hen geeft en dat zij toch omkomen en verloren gaan? Als u dat wilt, meneer, kunt u dat denken, maar ik zeg u wat God denkt: ‘Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.’ Door hun slechte werken zijn de zondaars ver bij God vandaan. Zij willen niet naar Hem toe komen om het leven te ontvangen. Maar als God zegt: ‘Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven’, dan dwingt Hij hen om naar Hem toe te komen.

			Wat is het een vals voorwendsel als men zegt God te willen eren, terwijl men leert dat de zaligheid afhankelijk is van de menselijke wil! Als dit waar zou zijn, zou u tegen God kunnen zeggen: ‘Wij danken U, Heere, voor alles wat U gedaan heeft. U hebt ons vele dingen gegeven en wij geven U de lofprijzing die U verdient, die terecht aan Uw Naam toekomt. Wij denken echter dat wij de grootste lof verdienen, want onze vrije wil gaf de doorslag.’ Geliefden, laat niemand van u van de vrije genade van God afwijken. Het gebabbel van de mensen over de vrije macht van de mensen is niet meer en niet minder dan een leugen die recht tegen de waarheid van Christus en tegen de leer van de Heilige Geest ingaat.

			Hoe vast ligt dus de zaligheid van elke uitverkorene! Zij hangt niet van de menselijke wil af. Hij wordt ‘gewillig gemaakt’ op de dag van Gods kracht. (Ps. 110:3, Eng. vert.) Op de daartoe bestemde tijd zal hij geroepen worden. Zijn hart zal daadwerkelijk veranderd worden, zodat hij een trofee van de kracht van de Verlosser zal worden. Dat hij eerst niet wilde, is geen belemmering. God geeft hem immers de wil, zodat hij een gewillige geest krijgt. Dus moet elke erfgenaam van de hemel wel gered worden, want de Geest wordt hem in zijn binnenste gegeven. Daardoor worden zijn houding en gevoelens naar de wil van God gevormd.

			Verder, wat hebben de mensen die veronderstellen dat zij zonder de Heilige Geest gered kunnen worden, zinloze verwachtingen! Ach, geliefde vrienden, mensen komen soms heel dicht bij de zaligheid zonder gered te worden, net als die arme man die vlak bij het badwater van Bethesda lag. Hij was altijd dicht bij het water, maar hij kon er nooit in. Er zijn zoveel uiterlijke karakterveranderingen die zo op bekering lijken. Als zij echter niet door de Heilige Geest gewerkt zijn, schieten ze uiteindelijk tekort. Bekeringen op het sterfbed worden vaak als zeer oprecht gezien. Wij vrezen echter dat ze maar al te vaak slechts zijn het eerste knagen van de worm die nooit sterft.

			Deze week las ik een zeer opmerkelijk verhaal dat door dr. Campbell verteld werd. Er was vele jaren geleden een vrouw die ter dood veroordeeld was voor de moord op haar kind, en die op de Grass Market in Edingburgh opgehangen zou worden. In de zes weken die de Schotse wet haar voorafgaand aan haar executie gaf, verbeterde zij zich vol ijver. De predikanten die voortdurend bij haar waren, waren van mening dat zij in de vaste en zekere hoop op de zaligheid sterven zou. De aangewezen dag kwam. Zij werd opgehangen, maar het was erg regenachtig. Er was niet voor een afdak gezorgd en degenen die voor haar executie moesten zorgen, wilden dat heel snel afhandelen zodat zij konden gaan schuilen. Dus werd ze voordat de wettelijke tijd om was van de galg afgehaald.

			Volgens de gewoonte werd haar lichaam aan haar vrienden gegeven om begraven te worden. Er werd voor een doodskist gezorgd en ze werd naar East Lothian gebracht, waar haar man haar wilde begraven. Ze stopten onderweg bij een pub om wat te eten. Toen kwam tot hun grote verassing en ontsteltenis een jongen naar binnen gerend die zei dat hij een geluid uit de doodskist gehoord had. Zij gingen erheen en ontdekten dat de vrouw nog leefde. Haar krachten waren gebroken, maar het leven had haar niet verlaten. Het schokken van de wagen had haar bloedsomloop weer op gang gebracht. Na een paar uur kwam ze weer helemaal bij. Het echtpaar verhuisde naar een ander deel van het land.

			Maar de droevige kant van dit verhaal is dat de vrouw nadien net zo slecht was als daarvoor. Eigenlijk was zij nog slechter. Zij leefde in openlijke zonde en verachtte en haatte de godsdienst zelfs nog meer dan tevoren.

			Dit is een heel opmerkelijke zaak. Ik geloof dat de meesten van hen die op hun sterfbed voorgeven hun zonden te berouwen, net zo onheilig en goddeloos als altijd verder zouden leven als zij uit hun graf konden opstaan. Wees er zeker van, alleen de genade van God doet een grondig werk in uw ziel. Als Hij u niet verandert, kunt u wel veranderen, maar dan zal die verandering niet blijvend zijn. Als Hij Zijn hand niet aan het werk zet, is het werk bedorven. Dan zal de kruik al op de pottenbakkersschijf bedorven zijn. Roep daarom tot Hem, opdat Hij u de Heilige Geest geven zal. Dan hebt u het bewijs van ware bekering en geen valse grond. Pas op, mensen, pas op! Natuurlijke vrees, natuurlijke liefde, natuurlijke gevoelens zijn geen van alle bekering. Bekering en alles wat daarop voortbouwt moet in de eerste plaats het werk van de Heilige Geest zijn, en van Hem alleen. Wees daarom nooit tevreden totdat u heel zeker weet dat de Heilige Geest Zijn werk in uw hart heeft gedaan.

			Amen.

			

			
				
						1	 John Milton (1606-1674) in ‘Paradise Lost’, boek 7 r. 209-217 en 234-237, hier aangehaald in de vertaling van Peter Verstegen, ‘Het paradijs verloren’, uitgegeven in 2003, Athenaeum–Polak & Van Gennep, Amsterdam.


						2	Socinianen (genoemd naar Fausto Sozzini 1539-1604) erkenden de leer van de Drie-eenheid niet.


						3	Robert Moffat (1795-1883), Schotse zendeling die in Afrika heeft gewerkt.


						4	 ‘Power’ betekent zowel ‘kracht’ als ‘macht’, Spurgeon gebruikt in deze passage beide betekenissen door elkaar.


						5	 Stad aan de Zwarte Zee, die tijdens de Krimoorlog (1854-1856) langdurig belegerd werd door Franse, Britse en Italiaanse troepen. Uiteindelijk viel de stad, na 349 dagen, in september 1855. Deze preek werd op 17 juni 1855 gehouden.


						6	De eerste vijf boeken van Mozes


						7	Het Hebreeuwse woord ‘Elohim’ kan zowel met de enkelvoudsvorm als met de meervoudsvorm van het woord ‘God’ vertaald worden. 


						8 	George Fox (1624-1691), stichter van het genootschap van de quakers, die veel waarde hechtten aan de leiding door de Heilige Geest, ten koste van aandacht voor het geschreven Woord.


						9	 Noot van de vertaler: De vrouw had het over ‘high Calvary’ preachers, letterlijk: strenge Golgothapredikers, in plaats van over ‘high calvinist’ preachers.


						10	 Deze herdichting is van Elly Zuiderveld-Nieman.


						11	 Noot vertaler: Het Engelse woord ‘dwell’, in de Nederlandse vertaling weergegeven met ‘blijven’, betekent ook ‘wonen’. In deze passage zinspeelt Spurgeon daarop.


						12	 Het Elysium was in de Romeinse godsdienst een plaats in het dodenrijk, waar de gelukzaligen vertoefden.
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